
NIEUWS IN HET KORT

VOORWOORD

Beste lezer,

Deze zomer

konden we

opnieuw

rekenen op

jobstudenten.

Door ervaring

op te doen

binnen de

zorgsector,

worden ze onder begeleiding van onze

ervaren medewerkers klaargestoomd op

hun carrière. Intussen staan we aan de

start van een nieuw schooljaar.

Veel van onze medewerkers hebben samen

met familie kunnen genieten van hun

jaarlijkse vakantie, al zal deze gezien de

verschillende maatregelen anders gelopen

zijn dan voorgaande jaren. Velen kozen

voor een vakantie in eigen streek.

Genieten! Een buitenlandse vakantie houdt

nog steeds een zeker risico in en België

heeft heel wat mooie streken en troeven

die ook het bezoeken waard zijn.

De afgelopen maanden hebben wij naast

de dagelijkse zorg, de taak bijgekregen om

bezoek te organiseren, toezicht te houden

op het naleven van richtlijnen, afspraken

te plannen, registratie te organiseren, …

Dit alles met hetzelfde aantal medewerkers

en middelen. Hier en daar worden

tijdelijke ondersteuning georganiseerd

door de overheid, maar structureel naar

de toekomst doet onze Vlaamse Regering

niet veel meer dan beloften maken.

Onze medewerkers geven dagelijks het

beste van zichzelf om alles te doen voor

onze bewoners, maar wij rekenen op

onze beleidsverantwoordelijken dat zij hun

beloftes ook nakomen.

De afgelopen periode heeft nogmaals bloot

gelegd dat de middelen, die de overheid

voorziet voor onze werking, al jaren

structureel onderkend zijn om aan de

noden van het woon-, zorg- en

(be)leefaspect van onze bewoners op een

continu hoogwaardige wijze te voldoen.

We zoeken continu naar nieuwe collega’s

die ons team komen versterken. Daarom

doe ik deze warme oproep aan jonge

mensen of mensen, die erover denken om

een nieuwe job te zoeken , te kiezen voor

een zorgberoep. Degenen die

beroepsmatig of vrijwillig mee zorg dragen

voor anderen zijn onmisbaar in onze

samenleving. Kies voor een zorgberoep en

dan beteken je iets voor anderen.

#SAMENZORGENVOORELKAAR.

Gelukkig blijven het aantal besmettingen

in de gemeente Nazareth beperkt. Alle

reeds afgenomen testen bij bewoners en

personeel zijn tot op vandaag negatief.

Dankzij het gegeven dat personeel,

vrijwilligers en bezoekers gezamenlijk de

basisafspraken goed naleven kunnen wij

de bezoekregeling aanhouden en proberen

wij waar mogelijk aan te passen. Daarvoor

wil ik iedereen bedanken.

Deze basisrichtlijnen vanuit het Agentschap

Zorg en Gezondheid wijzigen nog bijna

wekelijks. De inzichten in welke

maatregelen nodig blijven, mogen

versoepelen of niet meer aan de orde zijn

blijven evolueren. Dit omdat we een beter

zicht krijgen op de effecten van de

maatregelen. Veel hangt af van de lokale

situatie in de regio en gemeente van het

centrum. Het aanhouden van deze

maatregelen wegen bij een aantal onder de

bewoners, hun familie, vrienden en

kennissen, maar we proberen een zo goed

mogelijk evenwicht te zoeken.

Door het naleven van de maatregelen en

snel in te spelen op bepaalde situaties

hopen wij onze bezoekregeling stapsgewijs

te versoepelen. Wij houden jullie regelmatig

op de hoogte via onze website https://

www.zorg-saam.be/de-lichtervelde

Ik wens jullie alvast veel leesplezier.

Genegen groet

Günther De Coen

Directeur
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Ik ben Odette Colpaert, vrienden

en familie noemen me meestal

Jeanette. Ik kwam op de wereld in

mei 1933. Mijn zus en 3 broers

zijn reeds overleden.

Het woonzorgcentrum hier is

reeds meerdere jaren mijn thuis.

Ik kwam hier in de eerste plaats

voor mijn man die reeds meerdere

jaren ziek was. We woonden op 1

kamer tot hij jammer genoeg

overleed.

We leerden mekaar kennen toen

ik 17 jaar was, 2 jaar later

trouwden we. Samen kregen we 4

dochters en 1 zoon. Tot ons huwelijk werkte ik in de toenmalige

textielfabriek Texas. Toen we huwden en ik zwanger werd van ons

eerste kind, bleef ik thuis zodat ik met veel overgave en

toewijding kon zorgen voor ons gezin. Elke maandag reed ik met

de fiets (heb nooit met de auto gereden) naar de markt in Gavere

waar ik de nodige inkopen deed. Ik deed het huishouden,

verzorgde mijn moestuin en verwerkte de zelfgekweekte

groentjes tot lekkere en gezonde gerechten. Ik heb zelfs nog

“aardappelen uitgekapt”. Er was geen onkruidje te zien in ons

tuintje. Ik had graag dat alles proper was, zowel binnen als buiten.

Nu nog heb ik graag dat alles opgeruimd en netjes is.

Mijn man was metser en heeft aan veel huizen en appartementen

meegewerkt. Hij heeft dan ook ons eigen huis steen na steen

gebouwd.

Reizen en uitstappen maken deden we niet. In die tijd moest er

ook op zaterdag worden gewerkt. Zondag was dan ook de dag

voor mijn man om een beetje te rusten. Mijn echtgenoot kon heel

erg genieten van taartjes. Mijn zelfgebakken peren- of appeltaart

smaakten hem altijd. Op zondag een taartje van de bakker was

ook steeds welkom. Samen met de kinderen genoten we van de

kleine dingen…

Familie was voor ons en voor mij nog steeds heel belangrijk. Onze

kinderen hebben een heel goede band en komen (buiten de

Corona-tijd gerekend) heel vaak op bezoek. Ook met de

kleinkinderen en achterkleinkinderen is er een zeer goed contact.

Op het 3de verdiep voel ik me thuis, ik woon hier dan ook al jaren

en ken heel veel mensen. Ik ben hier ‘content’ en voel me hier

goed. Ik neem deel aan zoveel mogelijk aktiviteiten. Ik heb hier

geen reden van klagen. Vroeger zat ik heel vaak in de hall, samen

met andere bewoners. Nu is dit niet mogelijk maar nu zit ik graag

in de zeteltjes in de gang.

Ik hoop dat ik nog lang in een goede gezondheid mag zijn en kan

genieten van mijn familie en de kleine dingen in het leven…

Je sliep zo stil vannacht
de zon kon het niet weten

dat jij zo vreedzaam en zo zacht
de ochtend zou vergeten...

Toon Hermans

ONZE BEWONERS

Activiteiten

Wekelijks terugkerende activiteiten

Maandag:

/

Dinsdag:

Van 10u00 tot 10u30 beweegactiviteit op het

infokanaal met Katrien.

Woensdag:

/

Donderdag:

Van 10u00 tot 10u30 beweegactiviteit op het

infokanaal met Katrien.

Van 15u tot 16u30 muzieknamiddag met

foto’s op infokanaal.

Vrijdag:

Vanaf 14u: filmnamiddag op infokanaal.

Belangrijke mededelingen aan bewoners:

Het winkeltje van Ann en Adrienne is terug

geopend! Voorlopig kunnen jullie nog niet

zelf jullie boodschappen ophalen. Jullie

kunnen ten laatste maandag tegen 17u

bestellingen doorgeven aan het diensthoofd

van de afdeling of een andere collega.

Dinsdagvoormiddag brengt er dan een

collega de bestelling bij jou naar boven.

Toekomstige activiteiten:

15/9 muziekoptreden Micha

Vandendriessche

21/9 tem 24/9 week van dementie

(programma volgt)

5/10-9/10: modeweek

Tijdens onze modeweek kan je kledij passen

en bestellen.

Onze planning ziet er als volgt uit:

maandag: bewoners van het kortverblijf en

1C

Dinsdag: bewoners van 1A en 1B

Woensdag: bewoners van 2A, 2B en het

gelijkvloers

donderdag: bewoners van 3A en 3B

Overlijdens

Mw. Van Herreweghe

Georgette

02/10/1934 - 29/07/2020

Mw. Zerfass Margareta

22/06/1912 - 29/07/2020

Mw. De Scheerder Jeanne

01/09/1922 - 30/07/2020

Mr. Vermeulen Gerard

10/02/1924 - 05/08/2020

Mr. Deblanc Jacques

16/11/1934 - 08/08/2020

Mr. Muylaert Cyriel

04/04/1938 - 09/08/2020

Mw. Delheye Yvonne

30/11/1930 - 09/08/2020

Mr. Seeuws Roger

22/12/1931 - 10/08/2020

Mw. Quintyn Cecile

27/11/1939 - 12/08/2020

Mr. Bauters Adelin

20/06/1942 - 12/08/2020

Mw. De Baeremaker

Magda

26/12/’53 – 14/08/2020

Mw. Dhondt Arlette

21/01/1947 - 16/08/2020

Mw. Van Meer Eliane

26/09/1935 - 18/08/2020

Mw. Willems Germana

04/07/1923 - 18/08/2020

Mw. Caluwe Simonna

10/01/1933 - 19/08/2020

Mw. Hamerlinck Frida

22/05/1939 - 20/08/2020

Mw. Van Steenkiste Maria

04/06/1928 – 23/08/2020

Mw. Wens Madeleine

03/06/1934 – 24/08/2020

Mw. Vandaele Cecile

29/05/1927 – 24/08/2020
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Van kelder tot zolder

Een rubriek waarin we elke afdeling en

dienst aan bod laten komen. Zoals de

titel laat vermoeden, gingen we van

start in de kelder van ons

woonzorgcentrum en komen zo, in de

loop van de tijd, alle disciplines aan het

woord.

Dag iedereen! Er is mij

gevraagd geweest om mij

kort even voor te stellen!

Mijn naam is Mathias

Ballet. Sinds 17/02/2020

ben ik hier in de

Lichtervelde aan de slag als

paramedisch diensthoofd.

Ik ben dus verantwoordelijk

voor diensten

kinésitherapie, logopedie,

ergotherapie, de

psychologe en een

projectmedewerkster.

Daarnaast ben ik ook

verantwoordelijk voor de

vrijwilligerswerking hier in

huis.

Voordat ik hier aan de slag was heb ik drie

jaar gewerkt als ergotherapeut op de

beschermde afdeling in WZC de Vijvers, 1

van de 5 OCMW woonzorgcentra, in Gent.

De Lichtervelde is mij niet vreemd. Ik ben

namelijk geboren en getogen in Eke en

mijn jeugd bracht ik dus grotendeels door

op een boogscheut van ons

woonzorgcentrum. Ik volgde les in de vrije

basisschool in Eke, zat hier tot mijn 12 jaar

in de KLJ en voetbalde tot mijn 15 jaar voor

VC Nazareth-Eke. Twee jaar geleden ben ik

wat meer richting de

Vlaamse Ardennen

getrokken. Momenteel

woon ik in Huise

(Kruisem) samen met

mijn vriendin Sharon en

mijn twee dochters van

16 maanden Emma en

Lucie.

Indien jullie mij nodig

hebben kunnen jullie mij

vaak in het ergolokaal of

het kinélokaal

terugvinden. Kennen

jullie iemand die graag

vrijwilliger zou worden

hier? Aarzel zeker ook

niet om mij te

contacteren.

Jullie kunnen mij telefonisch bereiken via

3010 of per mail via

balletm@delichtervelde.zkj.be .

ONZE MEDEWERKERS

Nieuwe medewerkers

De Graeve Margaux

Medewerkster

schoonmaak

Sinds 02/07/2020

Bijzondere momentenAfscheid

Als liefde een weg kon bouwen en
herinneringen een brug,
dan kwam ik je achterna, en bracht ik je
terug.
Anton Van Wilderode

Wij gedenken:

Mr. Deblanc Jacques, vader van Philip

Deblanc (departementshoofd administratie),

overleden op 8 augustus 2020.

Mr. Muylaert Cyriel, schoonvader van Nancy

Vlerick (afdeling 3A), overleden op 9

augustus 2020.

Onze gelukwensen aan:

Melissa De Wulf (Verpleegkundige 3B) en

Frederik Daneels, met de geboorte van hun

dochtertje Jinthe, geboren op 9 juli 2020.

Mevr Magda De Kepper is

overgrootmoeder geworden van Linde,

geboren op 24 augustus 2020

Lenny Leyman (Verpleegkundige

Gelijkvloers) en Cédric Bauden, met de

geboorte van hun dochtertje Julie Andrea,

geboren op 28 augustus 2020.

Proficiat en bedankt voor de jaren inzet:

Yvette Vanlierde, keukenmedewerkster,

met pensioen per 31 augustus 2020.

De Rijcke Martine

Keukenhulp

Sinds 13/08/2020

Haentjens Aster

Zorgkundige Mobiele

Equipe

Sinds 20/07/2020
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Ter nagedachtenis van Zuster Brigida, die

overleed op 4 augustus 2020, delen we

graag een tekst geschreven door collega-

directeur Manu Langerock.

Dankbaar waren wij in ons hart het leven en

de liefde van Zuster Brigida.

Feestrede ter gelegenheid van het gouden

jubileum van Zr. Brigida

Geachte Zr. Brigida

Geachte medezusters en familie

Geachte vrienden en genodigden

Zr. Brigida, U viert vandaag uw 50 jarig

jubileum door de mensen waarmee U

nauw verwant bent en nauw samenwerkt

uit te nodigen op een mooie dankviering

en dit feestmaaltijd. U hebt dit feest

georganiseerd om uw familie, medezusters,

RVB, bewoners, medewerkers, vrijwilligers,

vrienden en GOD te danken voor al de

kansen die U gekregen hebt op uw

levensweg.

Deze grote dankbaarheid die U tekent is

ook wederkerig. Bij de mensen hier rond de

tafels leeft een gevoel van grote

waardering en dankbaarheid tegenover U.

Ik heb deze dankbaarheid t.o.v. U nogmaals

van zoveel medewerkers persoonlijk

ervaren tijdens de gesprekken die ik voerde

ter voorbereiding van deze toespraak. Het is

dan ook een grote eer voor mij om in naam

van zo velen deze dankbaarheid in woorden

uit te drukken en aan U hulde te brengen.

Op 20 februari 1931 werd te Meeuwen in

Limburg Helena Van Dyck geboren als

jongste telg in een Christelijk gezin van 14

kinderen. Vader was landbouwer en had

tijdens de oorlogsjaren in de mijnen

gewerkt en moeder zorgde natuurlijk voor

de vele kinderen. Niets deed vermoeden

wat onze Heer van plan was met dit kleine

wezentje. Maar waar ook uw zending

gerealiseerd werd, uw familie bleef altijd

een grote centrale en warme plaats in uw

hart behouden.

Zr. Brigida, U hebt in uw leven twee grote

voorbeelden voorgehouden: Jezus van

Nazareth en vader Triest. Dhr. Frank

Marchand heeft dit ook geduid met het

aanbrengen van de foto van vader Triest

tijdens de viering. Tijdens het

voorbereidend studiewerk op deze

feestrede werd me steeds meer de

gelijkenissen tussen de persoon van vader

Triest en Zr. Brigida duidelijk. Hetgeen

Kanunnik Petrus Jozef Triest meer dan 165

jaar geleden betekende voor zijn

medemensen, probeerde U in uw leven na

te volgen. Ik zou dan ook in deze feestrede

aan de hand van citaten over vader Triest

pogen uw persoon en werk als religieuze en

plaatselijke overste, als verpleegkundige,

als directeur en als lid van de raad van

beheer te duiden.

Ten eerste. Als

zuster van de

Kindsheid Jesu

Op 20 jarige

leeftijd, nu 50 jaar

geleden trad U

door Gods liefde

geroepen, in de

congregatie van de

Zusters Kindsheid

Jesu. Dit belangrijk

moment van uw

roeping vond ik

mooi weergegeven

in het gedicht van

Reninca: "God uit

Uzelf zo zacht bij

mij gekomen, als

had gij niets

gebracht dan kinderdromen. Of vleit Gij U

als kind aan bij mijn leven, om nog eens

echt bemind Uzelf te geven? Dan ja droom

verder, Heer doorheen mijn dagen; zo zal ik

zonder meer Uw Kindschap dragen.

Deze mooie naam van kindsheid Jesu

betekent: Kind worden voor God. Bereid zijn

alles te verliezen wat de volmaakte liefde

voor God in de weg staat. Zr. Brigida, U gaf

inderdaad uw hele leven voor God. Zoals

Jezus reeds in zijn kinderjaren, maar vooral

doorheen zijn leven tot in de dood, intens

leefde van zijn bewustzijn als Zoon van

God, zo is ook uw geloof in ons kindschap

van God.

Vader Triest zag in iedere medemens een

kind van God, zodat hij iedereen kon

liefhebben, met een voorkeurliefde voor de

minsten en de kleinsten. Hij was een vader

geworden voor mensen zonder rechten.

Kanunnik Triest leefde sterk vanuit het

evangelie en nam de woorden van de Heer:

" wat ge aan de minsten der mijnen hebt

gedaan, hebt ge aan mij gedaan" zeer

ernstig. Omdat wij allen kinderen zijn van

dezelfde Vader zette U zich met hart en ziel

vooral voor de meest verlatenen in. U bleef

trouw aan de twee kostbare spreuken die

de stichter meegaf en die op uw persoonlijk

kruisje gegraveerd staan: Sinite Parvulos ad

me venire en Parvus Dominus et amabilis

nimis: Wat betekent: Laat de kleinen tot mij

komen en de Heer is klein en uiterst

beminnelijk.

U bent zeer nauw begaan met de

medezusters. Als overste van de plaatselijke

kloostergemeenschap Betanië, zorgt U als

een echte moeder voor de zusters. U bent

dan ook een graag geziene moeder.

U handelt steeds vanuit een religieuze

motivatie, vanuit een diep Christelijke

overtuiging. U zorgde ervoor dat de

religieuze dimentie op een onbevangen

wijze aan bod kon komen bij bewoners én

medewerkers. U was de motor achter: de

werkgroep liturgie, de spiritualiteitsgroep,

de werkgroep geloofszorg, de pastorale

werkgroepen en de pastorale teams. Ook bij

het opstellen van de opdrachtverklaring en

de dagdagelijkse realisatie ervan konden we

rekenen op uw steun, kennis en ervaring.

Het is prachtig dat U vandaag uw geloften

hernieuwt. Het is dan ook uw bezorgdheid

om blijvend gestalte te geven aan de

Christelijke inspiratie van de huizen. Dit zal

wel een grote steun geweest zijn voor Zr.

Jacqueline en E.h. De Neve.

Zr. Brigida, bij U liggen de missies heel

nauw aan het hart. U staat dan ook volledig

achter de ondersteuning van de projecten.

Dit hebben we recent nog aangevoeld bij

uw oproep ten voordele van de missie te

Lisanga.

Zr. Brigida, U had ook een groot hart voor

jonge mensen. Jarenlang ging U met

tientallen jonge mensen, de vlaspitters

genaamd, mee op weg in hun zoektocht

naar geloven en beter mens worden.

Investeren in jonge mensen betekende voor

U investeren in de toekomst.

Ten tweede. Als verpleegkundige

In 1971 studeerde U met onderscheiding af

als gegradueerde verpleegkundige in het St.

Vincentius a Paulo instituut te Eeklo. Deze

school was toen nog maar pas opgestart.

Nadien hebt U nog twee jaar als

hoofdverpleegkundige gewerkt in het St.

Elisabeth ziekenhuis te Eeklo. Op vandaag

bent U verantwoordelijk voor de zorg voor

bejaarden binnen de congregatie.

Vader Triest had een speciale gevoeligheid

voor mensen in nood. Vanuit de

spiritualiteit van de zusters kindsheid Jesu

was U speciaal bekommerd om de waarde

van het evangelie vooral daar te dienen

waar de waardigheid van de mens het

meest verduisterd is. Tevens had U ook

aandacht voor de minstbedeelden onder

hen. Samen met de leke medewerkers werd

onder uw inpuls een geëigende aanpak

uitgewerkt voor de dementerende

bejaarden.

In memoriam: Zuster Brigida
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Kanunnik Triest hechtte veel belang aan

deskundigheid. U bent ook altijd

opgekomen voor de verdere

professionalisering van verpleegkundigen.

Zr. Brigida, Dit betekende voor

U een wetenschappelijke

houding ontwikkelen en steeds

zoeken hoe U het nog beter

zou kunnen doen. U hechtte

veel belang aan opleiding en

vorming en aan het doorgeven

van kennis en ervaring tussen

de huizen onderling. De diverse

werkgroepen die U opstartte

zijn daarvan het levend bewijs.

In 1983 werd onder uw impuls

de werkgroep nursing

opgestart. Er is hiervan een

enorme dynamiek uitgegaan. U

hebt altijd gestreefd naar

warme, geïndividualiseerde en

belevingsgerichte zorg. U was

daarin zeer beginselvast.

Daarbij had U ook aandacht

voor de familie van bewoners.

U was altijd vooruit op uw tijd.

Kwaliteitszorg was al lang uw moto voordat

het een trend werd. U had steeds aandacht

voor vernieuwing in de bejaardenzorg

Ten derde. Als directeur van St. Rafaël en

beheerder

Zr. Brigida, U bent onder aan de ladder in

deze organisatie begonnen maar vrij snel

opgeklommen tot de top. Uw eerste sporen

als directeur waren in Zeveneken waar U 8

jaar directeur was. Ik vernam dat U daar

nog boven op het dak gestaan hebt bij het

helpen afbreken. Zr. Brigida, U hebt tot

tweemaal toe de taak van directeur

opgenomen hier in St. Rafaël. De eerste

periode vanaf dec.73 duurde 15 jaar. De

tweede periode vanaf mei.94 duurde 4 jaar.

U combineerde deze zware taak met deze

van beheerder en verantwoordelijke voor de

zorg voor bejaarden. In die periodes hebt U

uw stempel gedrukt op dit initiatief. Graag

wil ik U in naam van alle medewerkers van

dit huis danken voor de onafgebroken

inspanningen om dit huis op een hoog

niveau te brengen.

U was, net als vader Triest, durvend en

ondernemend in uw opdracht. Dit betekent

eveneens dat U durfde opkomen voor hen

die geen stem hebben, die niet meetellen in

de maatschappij. Zr. Brigida, U stond open

voor nieuwe noodsituaties en onderzocht

samen met de medewerkers hoe U deze

nieuwe noden kon lenigen. U was op uw tijd

vooruit. U was creatief in het zoeken naar

nieuwe middelen en daarin nam U ook

verantwoorde risico's. Mede onder uw

impuls namen alle instellingen van de VZW

nieuwe initiatieven om de bewoners nog

beter te kunnen opvangen.

Om de mensen degelijk te kunnen

opvangen, ontpopte Triest zich als een grote

organisator. Organiseren en gezag zag U

ook altijd in dienst van het geheel. Net zoals

Triest heeft U een sterk geloof dat het

organiseren op alle niveaus bijdraagt tot

een kwalitatief hoogstaande dienstverlening.

Met zo'n zware agenda was plannen voor u

wel een specialisatie geworden. Bij het zien

van uw agenda kan iedereen vaststellen dat

U permanent de ronde van Vlaanderen

doet. Uw mobiliteit en actieradius zijn dan

ook enorm groot. Ook buiten de groep van

de zusters kindsheid Jesu bent U een

gekende figuur.

Zr. Brigida, U kent de bejaardensector door

en door en met kennis van zaken bewaakte

U steeds het evenwicht in de

besluitvorming. U bleef waakzaam dat

menselijke waarden niet verdrongen werden

in de besluitvorming. Met eenvoudige

woorden komt U to the point. Kenmerkend

zijn ook uw realiteitszin, uw

breeddenkendheid en uw vermogen tot

relativeren. Uw bijzondere aandacht voor

instellingen en medewerkers in problemen

wordt gewaardeerd. Iedereen kon steeds bij

U terecht. Al deze kwaliteiten maken U tot

een gerespecteerd leider.

Telkens Triest noodlijdenden ontmoette,

zocht hij mensen die vanuit een

evangelische bewogenheid met hem wilde

samenwerken. Zr. Brigida, U werkte vlot

samen met leke medewerkers en hechte

veel belang aan de samenwerking met

vrijwilligers. Het overleggen in

vergaderingen was

dan ook een

belangrijk deel van

uw werk.

Zr. Brigida, U wist

verschillende taken

te combineren.

(directeur, overste en

beheerder en

verantwoordelijke

bewonerszorg) Uw

werkkracht is dan

ook legendarisch te noemen. Blijkbaar

hadden tegenslagen geen vat op deze harde

werker. De laatste tijd hebt U heel wat

naastverwanten verloren. Maar tegenslag

wekte onvermoede krachten in U op. Zr.

Brigida, U hebt inderdaad de werklust,

gedrevenheid en fysische conditie van vader

Triest.

Tot slot: de persoon van Zr. Brigida

Zr. Brigida, zowel de

bewoners, de

medewerkers, de

vrijwilligers als de

medezusters hebben U

graag. Uw aandacht,

vriendelijkheid en respect

voor mensen, uw warme

betrokkenheid, uw

moederlijke bezorgdheid,

uw gastvrijheid, uw

waarderingen en

bevestigingen, uw

gemoedelijkheid en

openheid maken van U

een groot figuur met een

groot hart én een klein

hartje. U blijft eenvoudig,

jong van geest en geniet

duidelijk nog van een

vleugje humor.

Zr. Brigida, uw interesse voor de kinderen

van de medewerkers wordt sterk

gewaardeerd. U lag dan ook aan de basis

van het opstarten van kinderopvang tijdens

de schoolvakanties. Een initiatief dat nog

altijd sterk gewaardeerd wordt.

Paus Johannes-Paulus schreef in zijn brief

over de waardigheid en roeping van de

vrouw. " De waardigheid van de vrouw heeft

haar maatstaf in de orde van de liefde".

Wanneer we kijken naar uw leven en werk,

kunnen we inderdaad vaststellen dat U zich

reeds 50 jaar hebt ingezet in liefde aan

armen en behoeftigen, in opvoeding,

onderwijs en zorg voor de zieke en bejaarde

medemens alhier en in Kongo.

Zr. Brigida, U bent erin geslaagd uw grote

idealen en voorbeelden te volgen. Hetgeen

Kanunnik Petrus Jozef Triest meer dan 165

jaar geleden betekende voor zijn

medemensen, hebt U in uw religieus leven

kunnen navolgen.

Wij zeggen graag proficiat en hartelijk dank

voor dit leven van inzet voor kansarmen. Wij

wensen U nog veel plezier bij het genieten

van de vruchten

van uw inzet. We

hopen U nog lang

in ons midden te

treffen. We

hopen nog lang

op uw rijke

kennis en

ervaring als

religieus,

verpleegkundige

en beheerder

beroep te kunnen

doen.

Dank U wel,

Manu Langerock

Zaterdag 10 maart 2001
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PASTORAAL NIEUWS

Mensen zijn soms onredelijk onlogisch egocentrisch... hou er toch maar van...

Als je goed doet zullen anderen je beschuldigen van eigenbelang... doe toch maar

goed!

Als je succes hebt dan krijg je valse vrienden en ware vijanden... oogst toch maar

succes!

Eerlijkheid en oprechtheid maken je kwetsbaar... wees toch maar eerlijk en oprecht!

De grootste mensen met de verstandigste ideeën kunnen neergeschoten worden

door de domste mensen met de domste ideeën... denk toch maar ruim...

Waar je jaren nodig hebt om iets op te bouwen daar kan je werk in één nacht

vernietigd worden... bouw dan toch maar voort...

je jaren nodig hebt om iets op te bouwen daar kan je werk in één nacht vernietigd

worden... bouw dan toch maar voort...

Mensen hebben echt hulp nodig maar weigeren geholpen te worden...

help ze toch maar!

Geef de wereld het beste wat je hebt en ze slaan je rond je oren...

doe toch maar je uiterste best en geloof in mekaar!

Nadenkertje

Op 7 oktober viert de wereldkerk het feest van Onze-

Lieve Vrouw van de Rozenkrans. Men noemt het

rozenkransgebed ook wel het psalmboek van de

Maagd Maria. Of het getijdengebed van de

eenvoudigen, want de eeuwen door hebben ook

eenvoudige mensen in de beslotenheid van het eigen

hart, of in gezinsverband dit gebed graag gebeden.

Misschien is het voor U ook het ogenblik om het

gebed opnieuw te ontdekken? Maar omwille van de

tederheid die wij voelen voor Maria zelf, is de meest

gebruikte naam het rozenkransgebed: onze gebeden

zijn als rozen, die we biddend als een hoed rond

Maria’s hoofd neerleggen.

Ik hou van rozen,

geurige en welriekende rozen,

mij door vriendenhanden aangeboden

als blijk van hun genegenheid.

Ik hou van rozen,

die ikzelf mag plukken in de tuin

tot diep in de oktobermaand :

oktobermaand, rozenkransmaand.

Ik hou van al die weesgegroetjes

en van die onze Vaders,

aaneengeregen tot één krans :

mijn rozenkrans

Heer, als er een gebed is,

dat mij rustig en gelukkig maakt,

mij thuis brengt bij moeder in de hemel

dan is’t :

mijn rozenhoedje.

Oktobermaand, rozenkransmaand

In de herfst zijn alle dingen stil

In de herfst zijn alle dingen stil

als oude mensen die elkaar

reeds lang beminnen.

De rivier, gewijde stoet van stilte

schrijdt de landen binnen.

Elk ding gaat zich bezinnen.

Herman De Coninck
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VRIJWILLIGERS

In dit rubriekje zetten we telkens een vrijwilliger of meerdere

vrijwilligers in de spotlight. Iedere vrijwilliger heeft zijn eigen

achtergrond en verhaal. Aan de hand van enkele vraagjes

trachten wij hen Paul Jambers-gewijs beter te leren kennen.

Deze keer zullen jullie kennis maken met Martine Rogge en Marie-

Jeanne (Mimi voor de vrienden) Peynaert. Zij zijn al verschillende

jaren vrijwilliger hier in de voorziening en helpen momenteel mee

bij het ontvangen en registreren van de bezoekers aan het onthaal.

Mathias: Dag dames! Zou het goed zijn moest ik van jullie een

interview afnemen deze namiddag?

Martine: oei, een interview. Ik doe dat nochtans niet graag hoor.

Zijn het veel vragen?

Mathias: Een vijftal maar.

Martine: Een vijftal? Allez dan is het goed. Vraag maar!

Mathias: Hoe zijn jullie hier in De Lichtervelde verzeild geraakt?

Welke band hebben jullie met onze voorziening?

Martine: Mijn vader heeft hier nog op het 2de verdiep gewoond,

op 2B, en mijn schoonvader heeft hier ook nog verbleven op het

3de verdiep, op 3B. Ik kwam hier altijd heel graag. Ik heb het

geluk gehad dat ik vroeg op pensioen heb mogen gaan en daarna

wat meer tijd vrij had. Hierdoor kwam ik vaak op bezoek en was ik

vaak in de voorziening. Na een tijdje krijg je een band met de

bewoners en personeelsleden en dit voelde wel goed aan. Ik ben

wel pas vrijwilligerswerk beginnen doen na het overlijden van mijn

vader en schoonvader. Nu kom ik nog altijd op 3B meehelpen.

Mimi: Mijn vader heeft hier ook nog gewoond. Ik was op pensioen

en wou graag nog iets doen. Ik heb altijd kookles gegeven bij

kinderen en wou nu eens totaal iets anders doen. Op maandag help

ik altijd mee om koffie rond te delen bij de bewoners en op vrijdag

help ik mee met de crea.

Mathias: Hoe hebben jullie elkaar leren kennen?

Mimi: We hebben elkaar leren kennen op een vrijwilligersdag! We

zaten samen aan tafel en zijn aan de praat geraakt. We hebben

altijd een goeie klik gehad.

Martine: Inderdaad. We kunnen goed babbelen met elkaar. Met alle

andere vrijwilligers eigenlijk ook. Het is een goeie groep.

Mimi: (knikt) het is fijn om naar hier te komen zo. Het voelt ook

echt aan als ontspanning als ik naar hier kom.

Mathias: Het is fijn om te zien dat jullie alle twee zo geëngageerd

zijn. De laatste weken en maanden hebben jullie natuurlijk even niet

kunnen langkomen hier omwille van COVID-19. Hoe hebben jullie

die voorbije periode ervaren?

Martine: Ik heb zeer veel mensen gemist en veel aan hen gedacht.

Hoe ga ik ze terugzien? Ga ik ze nog terugzien? Door de warmte van

de voorbije weken zijn er jammer genoeg de laatste weken enkele

mensen overleden. Weet je wat ik trouwens wel zeer jammer vindt?

Mathias: Neen, zeg maar.

Martine: Dat er op het derde verdiep niet zoveel mensen op bezoek

komen. Veel mensen weten precies niet goed hoe ze moeten

omgaan met personen met dementie. Daarom vind ik het dubbel zo

jammer dat de voorbije periode nog minder bezoek binnen mocht.

Mimi: Het is nochtans ongelofelijk hoeveel liefde je terugkrijgt van

de bewoners hier.

Martine: Inderdaad!

Mimi: Het is soms gewoon belangrijk om eens te kunnen luisteren.

Dit kan zoveel deugd doen. Dat ze gewoon eens iemand hebben om

tegen te praten.

Martine: (knikt).

Mathias: Mimi en Martine bedankt om eens kort bij mij jullie

verhaal te willen doen. Ik zou jullie graag willen bedanken voor jullie

tijd. Het valt mij op dat ik niet veel vragen heb moeten stellen. Het

ging precies vanzelf!

Mimi: we zijn dan ook twee babbelaars he (lacht).

Martine: inderdaad (lacht).

Mathias: Bedankt en tot de volgende!
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VARIA

Pret en verzet
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IN BEELD




