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De redactieraad:

VOORWOORD

EH De Decker (liturgische kalender),

Anneleen De Gendt (hoekje van de dokter: hartproblemen)

Bernadette, Louis Bruyland (De bidweek),

Myriam Peleman (St Jozef, Soorten textiel: deel 1 wol),

Greet Aerts (Daten - Valentijn),

Eleonora Hof (Lay out controle, Ten huize van...Kiné Luc, pastorale werking),

Dominik (Voorwoord, Carnaval, heffen en tillen, samenstelling)

Met vereende krachten probeert de herfst de switch naar de winter

te maken. Voorlopig is dit nog steeds niet gelukt. Wind en regen à

volonté, sneeuw en vriestemperaturen lijken er nog steeds niet aan

te komen. Wanneer we de gevolgen van de kurkdroge lentes en

zomers van de voorbije jaren bekijken is een beetje teveel aan water

dit najaar welgekomen om de waterreserves aan te vullen. Vrieskou

is echter minstens even belangrijk. Vrieskou zorgt ervoor dat

planten en bomen tot rust kunnen komen en dat ze reserves

kunnen opbouwen voor het jaar dat komt. Ze kunnen met gerust

gemoed afsterven om in het voorjaar terug tot leven te komen.

Vrieskou zorgt er ook voor dat het ‘venijn’ uit de grond is.

Schadelijke organismen, slechte bacteriën vriezen dan ‘kapot’. Voor

onze Kerst - en Nieuwjaarsperiode had het ook kunnen zorgen voor

wat extra sfeer.

Zeg nu zelf, Kerst in het hoge Noorden ziet er toch veel gezelliger

uit dan Kerst op een warm strand in Australië.

We hebben die periode achter ons gelaten en zijn in een nieuwe

fase aanbeland : de nieuwjaarswensen – fase.

Een lief komend jaar, een strak sportief lichaam, een nieuwe auto,

een baby,.. er zijn zoveel wensen als er mensen zijn.

Maar wat is nu eigenlijk het voornaamste van alles? Dan gaat het

niet om alles wat je bezit, maar het gaat uiteindelijk over de liefde.

Dat doet ons denken aan een bekende passage uit de Bijbel, uit 1

Korintiërs 13: "Ik kan misschien wel bergen verzetten, maar als ik de

liefde niet heb, dan ben ik niets.' We wensen jullie toe dat jullie

2024 in goede gezondheid én in veel liefde mogen doorbrengen.

Als redactieraad van ‘Samen thuis’ wensen wij jullie veel leesplezier

met alweer 4 komende infokrantjes.

Een nieuw jaar, een resem nieuwe voornemens. Zorg voor ons

lichaam is daar zeker 1 van. Een belangrijk deel van ons lichaam, de

rug, is een kostbaar goed waar we maar 1 van hebben, en waar we

dus met zorg moeten mee omspringen.

Het op een juiste manier heffen en tillen van materialen kan er voor

zorgen dat onze rug langer ‘in vorm’ en vooral pijnloos blijft.

Rugproblemen zijn immers een veel voorkomende ‘kwaal’ en dikwijls

vermijdbaar. We tonen u de rugsparende technieken.

Een nieuw jaar, hét sein voor Myriam om een nieuw vervolgverhaal

te starten. Komend jaar overloopt zij de stoffen zijde, katoen, linnen

en wol. Het ontstaan en de toepassingen van dit textiel wordt

uitvoering omschreven.

Louis brengt ons tgv de bidweek op de hoogte van de verschillende

strekkingen in het christendom. Zij hebben allemaal hun eigen

interessante ontstaansgeschiedenis. We mogen de verschillen

appreciëren en tegelijkertijd met elkaar de eenheid van het geloof

beleven.

Veertien februari: Valentijn. Eén van die dagen in een jaar die door

jong én oud gekoesterd worden. Geliefdekesdag. Spijtig dat zo’n

gebeuren beperkt blijft tot één dag. Maar we moeten er best ook

niet in overdrijven.

Maar hoe kom je nu aan een lief? Greet vertelt ons meer over alles

wat met de geliefdes te maken heeft. Het uitgaan, hun ontmoeting,

gevaar van de gewenning,…

Om deze hartelijke editie compleet te maken heeft onze CRA

Anneleen De Gendt het in haar hoekje van de dokter over diverse

hartklachten, en wat er aan te doen is.

En er blijven natuurlijk de bewonersbewegingen, waar we met z'n

allen zo nieuwsgierig naar zijn. Voor diegenen die niet beschikken

over de papieren versie van deze krant: u kunt ‘Samen thuis’ altijd

digitaal bekijken op onze website. Op het openingsblad daarvan zie

je het aanbod. Onderaan de lijst kunt u de meest recente editie van

‘Samen thuis’ openen.

3-maandelijks tijdschrift, Zorg-saam ZKJ, Januari 2024, Antwerpen X, P925433, V.u: B. Van Kerkhove,
wzc Sint Antonius Grembergen, Rootjensweg 77, 9200 Dendermonde

Werkten mee:

We gaan een nieuw jaar tegemoet. Wanneer alle neuzen overwegend in
dezelfde richting kijken komt met wat tijd en boterhammen alles in orde.

WZC Sint-Antonius Grembergen

Januari - februari - maart 2024
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Onze jarige bewoners

KlaKlavvererweide:weide:
Willy Temmerman

Bewoners die verbleven in kortverblijf (situatie 15/12/2023)

RietvRietveld:eld:

Maria De Leenheer

Jarig in januari

Jarig in februari

Theodoor Clincke - 02/01/1944

80 jaar - Vlasbloem kamer 0048 A

Liane Moens - 02/01/1936

88 jaar - Vlaspit kamer 0131 A

Lydia Vanden Abbeele - 07/01/1934

90 jaar - Klaverweide kamer 0274 A

Maria Verdickt - 08/01/1924

100 jaar - Vlasbloem kamer 0053 A

Noël Roeges - 11/01/1937

87 jaar - Vlasbloem kamer 0060 A

Gustaaf De Clippeleir - 14/01/1929

95 jaar - Klaverweide kamer 0219 A

Julia Tieleman - 15/01/1939

85 jaar - Vlaspit kamer 0139 A

Marie-Jeanne Meirsman - 16/01/1938

86 jaar - Vlasbloem kamer 0034 A

Marietta Waegeman - 16/01/1931

93 jaar - Vlaspit kamer 0134 A

Denise Moeyersoen - 17/01/1934

90 jaar - Vlaspit kamer 0147 A

Marie-Louise Quintelier-Vanlysebetten -

17/01/1935

89 jaar - Vlaspit kamer 0146 A

Jacqueline Everaert - 18/01/1940

84 jaar - Rietveld kamer 0171 A

Eddy Van Henden - 20/01/1957

67 jaar - Rietveld kamer 0124 A

Maurice D'hooge - 23/01/1937

87 jaar - Vlasbloem kamer 0062 A

Sylvain Haegemans - 25/01/1955

69 jaar - Rietveld kamer 9176 A

Coleta Van den Nest - 25/01/1940

84 jaar - Rietveld kamer 0119 A

Véra Beke - 28/01/1944

80 jaar - Vlasbloem kamer 0045 A

Annie Penninger - 29/01/1939

85 jaar - Vlaspit kamer 0142 B

Jordin Van Steen - 31/01/1927

97 jaar - Vlasbloem kamer 0031 A

Arthur Van der Vreken - 01/02/1945

79 jaar - Klaverweide kamer 0226 A

Blanche Pieters - 02/02/1925

99 jaar - Vlaspit kamer 0154 A

Antoine Mannaert - 04/02/1947

77 jaar - Vlasbloem kamer 58 A

Marcel Baetens - 05/02/1940

84 jaar - Klaverweide kamer 0271 A

Erik Verschaetse - 10/02/1945

79 jaar - Klaverweide kamer 0278 A

Bernadette De Saeger - 14/02/1933

91 jaar - Rietveld kamer 0110 A

Leliane Gyselinck - 16/02/1934

90 jaar - Vlasbloem kamer 0041 A

Raphaël Van Malderen - 19/02/1935

89 jaar - Vlasbloem kamer 0044 B

Denise Van den Eede - 19/02/1952

72 jaar - Vlaspit kamer 0133 A

Oscar Alens - 22/02/1928

96 jaar - Rietveld kamer 0126 A

Lucie De Mey - 23/02/1931

93 jaar - Klaverweide kamer 0215 B

Margareta De Vriendt - 24/02/1930

94 jaar - Vlaspit kamer 0153 A

Anne Marie Fierens - 26/02/1950

74 jaar - Rietveld kamer 0111 A

Lydia Steps - 10/03/1932

92 jaar - Rietveld kamer 0101 A

Lea Cassiman - 11/03/1938

86 jaar - Rietveld kamer 0121 A

Robert De Meester - 19/03/1934

90 jaar - Vlasbloem kamer 0059 A

André Pieters - 21/03/1943

81 jaar - Vlaspit kamer 161

Jacqueline De Ruysscher - 21/03/1937

87 jaar - Vlaspit kamer 0159 B

Maria Bracke - 21/03/1933

91 jaar - Vlasbloem kamer 0039 A

Bernard Vergaelen - 27/03/1959

65 jaar - Vlasbloem kamer 0049 A

Vlasbloem:Vlasbloem:
Joanna Mannaert

Bewoners die verblijven in kortverblijf ( situatie 15/12/2023)

VlasbloemVlasbloem:

Antoine Mannaert (Dendermonde)
Clementine Muylaert (Zele)
Madeleine Boeykens (Zele)

Jarig in maart

Vlaspit:Vlaspit:

Annette De Leenheer
Leo D'Haen
Simonne Muysewinkel
Jacqueline Van Cauteren

KlaKlavvererweide:weide:
Magda Verschuren (Grembergen)

RietvRietveld:eld:

Robert Jespers (St Gillis D'monde)
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Nieuwe bewoners: gegevens op 15/12/2023

Nieuwe bewoners:

Onze bewoners top 10. (Op 31 december 2023)
(Zij worden dit jaar allen een jaartje ouder.)

1. Maria Verdickt
100 jaar op 08/01/1924
kamer 53 A Vlasbloem

2. Blanche Pieters
98 jaar 02/02/1925 kamer 154 A Vlaspit

3. Juliana De Block
98 jaar op 13/081925) kamer 212 A Klaverweide

4. Lea Sacré
98 jaar op 16 /08/1925 kamer 50 A Vlasbloem

5. Marie José Boons
97 jaar 15/08/1926 kamer 118 A Rietveld

6. Agnes D'heer
97 jaar 02/12/1926 kamer 178 A Rietveld

7. Jordin Van Steen
96 jaar 31/01/1927 Kamer 31 A Vlasbloem

8. Oscar Alens
95 jaar 22/02/1928 kamer126 A Rietveld

9. Martha Verbeken
95 jaar 04/04/1928 kamer 126 B Rietveld

10. Ulrik Callens
95 jaar 17/04/1928 kamer 224 A Klaverweide

11. Joseph Verbeke
95 jaar 05/07/1928 kamer 128 B Rietveld

12. Maria Van Hove
95 jaar 04/12/1928 kamer 128 A Rietveld

Robert De

Meester

(Hamme)

Vlasbloem

Diane Baert

(Grembergen)

Rietveld

Godelieve

Creylman

(Merchtem)

Klaverweide

De oudste bewoners van vorig jaar Mevr Malvina Nobels (Vlasbloem) is overleden.

Daardoor is Mevr Maria Verdickt met stip op 1 gekomen. Zij wordt op 8 januari

100 jaar. In de volgende editie maken we een uitgebreid verslag van dit

gebeuren. Samen met Maria schuift de volledige top 5 van vorig jaar een plaatje

op richting top. Blanche, Julienne, Lea en Marie - José staan nu een plaats hoger.

Opvallend hoge leeftijden in die top: na de honderd -jarige zullen er in 2024 maar

liefst drie 99 - jarigen zijn. Jordin, Oscar en Martha zakken een plaats doordat

nieuwkomer Agnes zich boven hen geplaatst heeft. Vier overlijdens in de top 12

van vorig jaar. Behalve

Malvina zijn dat ook nog

Cyrille D'heer, Clementina De

Man en Denyse Van der

Jeugd.

Hun plaatsen worden

ingenomen door Agnes

D'heer, Ulrik Callens en het

echtpaar Joseph Verbeke en

Maria Van Hove.

Ook dit jaar een top 12.

Mensen met dezelfde leeftijd

maar amper een paar weken

jonger willen we het niet

aandoen van niet in die top te

staan.

De stralende dame
hiernaast is niemand
minder dan
Mevr Maria Verdickt.
Op 31/12/2023 is zij de
oudste persoon in ons
wzc.
Proficiat Maria !

De mensen in de top 10

van hiernaast krijgen in

2024 allemaal een jaartje

bij !

Gemeende Nieuwjaarswensen !!!

Nu de stille dagen zijn aangebroken en de deur van 2023
zich voorgoed gesloten heeft,
is het tijd om even stil te staan
te overdenken en te bezinnen, afsluiten en opnieuw
beginnen.
Wat te doen met wensen en dromen?
Dingen die jou zijn overkomen?
Laat ze zijn en laat ze achter.
De ergste worden zeker zachter.

De mooiste krijgen een plaats in het hart.
Maak van 2024 een nieuwe start, een nieuw jaar met
nieuwe dromen.

Onze droom voor 2024 ?

Dat het rijk mag zijn aan mooie dagen.
Rust mag brengen om stil te staan bij de mooie
momenten.
Voldoende tijd om van de kleine dingen te genieten.
Veel sterkte gevend om tegenslagen te overwinnen.
Echte vriendschap te ontvangen om je hart te verwarmen.
Een portie humor om wat somber is te kleuren.
Een brede glimlach om elke dag mee te beginnen.
Onze wens voor jullie allemaal:
moge 2024 een jaar worden:
bruisend en sprankelend,
stralend en schitterend,
gezond en gelukkig,
zorgeloos en prachtig,
met veel voorspoed en geluk.
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De overleden bewoners (situatie op 17/12/2023)

Medewerkers die een baby in hun gezin mochten verwelkomen: (situatie op 16-12-2023)

De medewerkDe medewerkers:ers:

Daisy Leys

In dienst sinds: 06/09/2023

Woonplaats: Dendermonde

zorgkundige Rietveld

Elsie Uyttersprot

In dienst sinds: 07/08/2023

Woonplaats: St Gillis D'monde

Zorgkundige Vlaspit

Athena De Schepper

In dienst sinds: 01/09/2023

Woonplaats: Hamme

Zorgkundige Vlaspit

Wendy Goyvaerts

In dienst sinds: 16/10/2023

Woonplaats: Temse

Zorgkundige Vlaspit

Nieuwe gezichten bij onze medewerkers: (Situatie op 12/12/2023)

Stil staan wij
bij wat jij in beweging bracht.

In hart,
in lijf,
in leven.

Bewogen
worden wij
door tranen om wat niet meer is.
En door liefde,
die steeds is gebleven.

Licht
maken wij,
voor jou.
Stil en bewogen
samen.

Limunga Ester

In dienst sinds: 11/12/2023

Woonplaats: Dendermonde

Zorgkundige Vlasbloem

Overleden familieleden van medewerkers: (situatie op 16 /12/2023)

Denise Walrave, overleden op 9 december 2023, schoonmoeder van Marleen De Loose (medewerker Vlasbloem).

Benoit Van Langenove, overleden op 16 december 2023, schoonvader van Bea Van Cauteren (medewerker Rietveld)

Willem Van Herpe,
zoon van Lin Dupont (medewerker Vlaspit), geboren op 4 oktober 2023.

Alice Heyvaert,
kleindochter Paula Lambregts (medewerker wasserij), geboren op 18 oktober 2023

Warre van Hauwermeiren,
kleinzoon van Erwin van Hoecke (medewerker Klaverweide) en en Christine Verhofstadt

(medewerker nachtdienst), geboren op 22 november 2023.

Vlasbloem
Margaretha Verhaegen

wed. Freddy Redant

°Aalst 05/07/1945 +27/10/2023

Klaverweide

Denyse Van der Jeught wed. Alberic

Coppens

°Wieze 14/05/1928 +28/11/2023

André Van der Stock wed. Ivonne De

Donder

°Grembergen 17/05/1944 +15/12/2023

Rietveld
Godelieva Joostens

levenspartner Maria-Louise Dierick

°Niel 13/03/1940 +10/10/2023

Luc Van Haver

°Hamme 06/05/1965 +16/10/2023

Joseph Guns wed. Maria De Clerck

°Brussel 22/10/1930 +23/11/2023

Agnes Schelfaut wed. Jozef Heirweg

°Grembergen 27/12/1929 +17/12/2023
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In de rubriek 'Ten huize van ...' stellen we telkens iemand voor die
op alle afdelingen komt. Iemand die iedereen na verloop van tijd
zal leren kennen.
Ten huize van ... stelt de vragen, de geïnterviewde geeft de
antwoorden. Nieuwsgierig als we zijn...
In deze editie is dat Luc De Proost, één van onze gedreven mensen
van het kiné-team.

We spreken met

Luc, onze kinesist

met een lange

staat van dienst in

de zorgsector. In

een openhartig

gesprek vertelt hij

zijn dromen en

idealen voor een

menswaardige

zorg voor

iedereen – en wat hij al heeft kunnen

bijdragen aan de verwezenlijking.

We beginnen bij het begin van zijn

loopbaan: welke opleiding heb je gevolgd

en hoe is je loopbaan verlopen?

Ik ben kinesitherapeut van opleiding. Mijn

eerste motivatie was naar de sport toe,

omdat ik zelf ook voetballer was. Mijn hele

leven ben ik met het voetbal verbonden

geweest. Mijn eerste job was in het Heilig

Hart in Asse. Later heb ik 10 jaar in

Zwitserland gewerkt, en in 2000 ben ik weer

terug naar België gekomen. In mijn tijd in

Zwitserland ben ik geleidelijk aan naar het

management gegroeid. Eenmaal in België

heb ik ook een managementopleiding voor

de zorg gevolgd in Brussel, specifiek voor

het beheer van woon- en zorgcentra.

Daarna ben ik in eerste instantie in een

hersteloord in Erpe-Mere gaan werken. Ook

werkte ik in diverse woonzorgcentra, met

opdrachten in de consultancy. Mijn laatste

carrièrewisseling voordat ik naar hier kwam

was als directeur van het Joods geriatrisch

centrum in Antwerpen, waar ik 12 jaar

directeur was.

Wat was je motivatie om in ons wzc te

komen werken?

De laatste jaren van mijn loopbaan wilde ik

graag terugkeren naar mijn oorspronkelijke

roots om het echte contact met de mensen

te zoeken. Ik kon mij steeds minder vinden

in de privatisering van de zorgsector, omdat

ik het gevoel kreeg dat deze ontwikkeling

vaak met kwaliteitsverlies gepaard gaat. Ook

de weg naar Antwerpen leek steeds verder.

Nu kreeg ik de opportuniteit om op 500

meter van mijn huis te werken. Ik wilde ook

graag inburgeren in Grembergen omdat ik

hier nog niet zo lang woon, nu 7 jaar.

Hoe heb je het werk in de loop der tijd

zien veranderen?

De druk wordt steeds groter op de

medewerkers in de zorg. Daardoor komen

de medewerkers weinig tot rust. Ik maak

me in het algemeen zorgen over hoe het zal

gaan in de toekomst. Die bezorgdheid voel

ik omdat er te weinig instroom is van jonge

mensen in de zorg en de druk de bewoner

haast niet meer centraal laat staan .

Maar ik doe mijn werk graag omdat ik veel

voldoening haal uit de omgang met de

bewoners. Ik doe mijn werk ook graag met

een vleugje humor. Dienstbaarheid staat

voor mij centraal.

Dat zorgen voor is mij meegegeven vanuit

mijn ouders en ik vind dat heel waardevol.

Ik kom uit een heel zorgzame familie en dat

heeft mij gevormd.

In mijn werk vind ik het heel belangrijk om

zo veel mogelijk positieve energie uit te

stralen. Ik wil op dit punt geen energie

meer steken in negativiteit.

Zo komen we heel natuurlijk uit bij de

volgende vraag, namelijk het motto van

ons woon-leefbeleid: “Alles waar je

aandacht aan geeft, groeit.” Waar geef jij

graag extra aandacht aan?

Dat zijn natuurlijk de al genoemde humor

en het versterken van de positiviteit. Ook

vind ik het heel belangrijk om te

benadrukken dat elk mens uniek is. Elk

mens heeft zijn of haar eigenheid, en die

moet je willen zien. Je moet het brede

plaatje van een persoon kunnen zien: hoe is

iemand geworden zoals hij of zij is

geworden, en wat is voor hem of haar

belangrijk? Om de hele mens te kunnen

zien, is het natuurlijk heel belangrijk om te

communiceren. Open communicatie en

dialoog zijn voor mij kernwoorden. Je moet

weten hoe de

ander leeft.

Dan kan je

echt begrip

opbrengen

voor elkaar.

Dat geldt voor

de wereld in

het groot,

denk maar

aan alle

oorlogen en

conflicten

wereldwijd,

maar dat geldt

ook in het

klein, in de dagdagelijkse contacten hier in

de zorg. Je moet met iedereen leren

omgaan en de ander waarderen voor wie

hij/zij is. Mijn inspiratie voor deze manier

van omgaan met elkaar vind ik ook in de

christelijke zingeving. Ik noem mezelf

christelijk en ik vind het belangrijk om mijn

geloof op een moderne manier te beleven,

namelijk door het ruimere plaatje te blijven

zien. Het geloof moet bij de tijd blijven en

relevant zijn voor nu. Geloven is durven

liefhebben op welke manier dan ook.

Wat is voor jou een klein

geluksmomentje?

Voor mij is elke glimlach van een bewoner

een geluksmomentje. Ik vind het heel

belangrijk om de mensen even weg te halen

van hun verdriet en hun pijn. Via humor,

via openheid, erover te kunnen praten. Ik

heb bewoners bijvoorbeeld een grappig

liedje geleerd: “Het is vrijdag”. Nu zingen ze

dat zelf als ze op een vrijdag bij de kine

binnenkomen. Zo heb ik heel veel

geluksmomentjes op een dag.

Een bewoner voor wie gesproken

communicatie moeilijk is, zei bijvoorbeeld

plotseling een spreekwoord omdat ze een

mandarijntje in handen kreeg dat haar

daaraan herinnerde.

Met collega’s beleef ik

ook veel

geluksmomentjes en

dat is ook erg

belangrijk voor mij. We

staan allemaal voor

hetzelfde: trachten

goed te doen voor de

mensen die bij ons

wonen. We werken niet

met een product, we

werken met mensen !

Een product geeft niets

terug, mensen wel.

Hoe zouden je

vrienden je

omschrijven?

Als iemand die altijd wel paraat staat, waar

ze op kunnen rekenen. Ik hoop dat mensen

mij zien als iemand die altijd in dienst staat

van anderen, en niet voorop wil staan.

Sportief zijn is voor mij ook erg belangrijk.

Ik ben geopereerd aan m’n heupen en

daarom ga ik nu vooral veel fietsen. Ik doe

voor de tweede keer mee aan de Climbing

for Life fietstocht, deze keer in de Franse

Vogezen. Dit alles is ten voordele van de

diabetesliga, een goed doel waaraan ik iets

bij hoop te dragen. Ik hoop om hier in het

wzc ook anderen zo ver te krijgen mee te

doen en in beweging te brengen, letterlijk

en figuurlijk. Wat zou het mooi zijn om

volgend jaar bijvoorbeeld te starten met

“Wzc Sint Antonius fietst.“ Teambuilding is

belangrijk, vanuit de gedachte: hoe kunnen

we het hier beter maken voor onze

bewoners en onszelf ?

Verder ben ik ook verantwoordelijk voor de

jeugdopleiding van KSK Grembergen. Ik heb

daarvoor ook een UEFA Trainersdiploma.

Daar vind ik een mooie tegenpool, overdag

met de ouderen en ‘s avonds met jongeren.

Het kan je leven alleen maar rijker maken.

Wat is het eerste wat in je opkomt als je

dit woord ziet? En kan je er nog iets meer

over vertellen?

Muziek: Vanuit een verleden is muziek

steeds in mijn omgeving te vinden. Als

jongeling in de fanfare met een bugel en

later in een kleinkunstgroepje met een

gitaar. In de kine zal muziek dan ook de

hele dag te horen zijn op de radio.

Familie: Familie is voor mij heel belangrijk.

Als samengesteld gezin met zes kinderen,

waarvan eentje met een zware handicap,

heb je heel wat energie nodig, maar je krijgt

er zoveel voor terug. Verder heb ik al vier

kleinkinderen die van hun opa ook veel

verwachten...

Hartelijk dank, Luc, voor dit gesprek

waarin we je een heel stuk beter hebben

leren kennen!

Eleonora
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Anatomie van de rug

De ruggengraat bestaat uit 24

wervels waartussen

tussenwervelschijven zitten.

Deze bestaan uit een

gelatineachtige kern

omgeven door een

vezelstuctuur.

Deze werken als scharnieren en schokdempers van de wervels. Ze

vangen de schokken op en zorgen ervoor dat de wervels ten

opzichte van elkaar kunnen blijven bewegen. Zonder dit zou er van

je rug niet veel meer overblijven na een fietstocht op kasseien of

een zwierige draaibeweging tijdens een wals. Je rugspieren en

ligamenten zorgen ervoor dat je ruggengraat in de positie komt die

je wenst. Het zijn als het ware de kabels die de mast van een schip

steeds teug in de juiste positie brengen.

De 4 peilers van heffen en tillen:

1. Probeer altijd je rug recht te houden

en te tillen vanuit de benen.

Bij een rechte rug = gelijkmatige druk op

de tussenwervelschijven.

Bij een bekkenkanteling = ongelijkmatige

druk op de tussenwervelschijven.

Door het tillen met een

rechte rug vermijd je de

kans op (in de slechtste

gevallen) een hernia.

Bij een hernia wordt de kern van de

tussenwervelschijf naar buiten geduwd, waardoor

deze gaat drukken tegen de zenuwbanen en

hevige pijnen veroorzaakt.

2. Breng de last zo dicht mogelijk tegen het lichaam of het

lichaam zo dicht mogelijk bij de te tillen last.

Je neemt een houding aan waarbij je goed je evenwicht kunt

bewaren.

!!! Hoe dichter het

voorwerp bij het

zwaartepunt van het

lichaam, (ter hoogte van

de heup) hoe minder

gewicht je rug moet

heffen.

De rug van de linkse

persoon zal een belasting van 5 bakken ervaren, (ook al omdat die

een volledig foute manier van bukken heeft) in vergelijking zal de

rug van de rechtse persoon slechts één bak moeten tillen.

!!! Een goed evenwicht vind je door de voeten goed te plaatsen.

Dit is licht gespreid, niet meer dan de breedte van het bekken. Het

beste is dat één van de voeten licht naar voor is geplaatst ten

opzichte van de andere.

3. Wel steunpunten zoeken ! geen

draaibewegingen.

!!! Gebruik steunpunten:

Door het gebruik van steunpunten wordt het

gewicht van een last afgeleid naar de grond ,

veeleer dan langs de

rug voorbij te gaan.

Dit is vaak het

gewicht van je eigen

bovenlichaam .

!!! Vermijd het draaien van de romp tijdens

het tillen, verplaats je voeten !

4. Denk je dat iets te zwaar is, vraag dan hulp indien je kan.

Enkele handige weetjes:
Maak gebruik van de 'knieduw' om een

voorwerp hogerop te brengen. Maak gebruik

van het onderste deel van je dij om een

voorwerp hogerop te brengen.

Of laat het voorwerp tegen het dijbeen rusten

tijdens het verplaatsen.

Bijvoorbeeld: Het verplaatsen van een bak op

een rek, of het verplaatsen van een zak

aardappelen.

Maak gebruik van je eigen lichaamsgewicht als
tegengewicht voor een last.
Men laat zich achteruit hellen zodat men een houding bekomt alsof

men op een stoel plaats neemt. Let natuurlijk wel op dat je niet valt.

Bijvoorbeeld handig voor het verschuiven van zware lasten zoals

tafels en zetels.

De tekening hieronder vat alles mooi samen.

Gewichtheffers plegen roofbouw op hun lichaam. Omdat ze veel té

zware gewichten heffen.

De manier waarop ze het doen is echter wel goed.

1. Dicht bij het gewicht gaan staan. 2. Door de knieën zakken. 3. De

voeten 'stevig' zetten.

Zo til je iets vanop de de grond op.

Hef en tiladvies voor iedereen !

Kern___________
_______________Vezelstructuur
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Een kijk op Klaverweide !

Boven: gezellig samenzijn bij een jubileum en tijdens de seniorenfeesten in 't Rozenhof of in de cafetaria.

Onder links: Tijdens de festiviteiten toonden de medewerkers ook hun 'show - gehalte - kant.'

Onder rechts: een bezoek van Klaverweide aan de kerk van Grembergen.
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Zo’n 8000 jaar geleden ontwikkelden onze

voorouders de nog steeds befaamde

technieken voor het ‘oogsten’, het kleuren

en het spinnen van wol. Historisch was voor

Vlaanderen (de jaren 1150 tot 1400) de

lakenindustrie van grote economische

betekenis. Ieper, Brugge en Gent kregen

hierdoor een belangrijke uitstraling in

Europa. De beste wol kwam uit Engeland en

er ontstond een belangrijke wolhandel

tussen Vlaanderen en Engeland. Tot in de

verste uithoeken van de wereld, gebruikt in

de meest verfijnde wandtapijten, schitterend

weergegeven in schilderijen, bewaard in de

grootste musea… Wol straalt tot vandaag

authenticiteit en luxe uit.

We kunnen lang niet compleet zijn, maar we

geven hier de belangrijkste punten.

Waar komt de wol vandaan?

Eerst en vooral denken wij aan
schapenrassen.
Merino: het oorspronkelijke schapenras

levert fijne scheerwol. Het ras is afkomstig

uit Spanje en werd 200 jaar geleden naar

Australië gebracht. De vezels van

merino wol zijn sterk gekroest. Met

deze wol worden soepele weefsels

gebreid of geweven, bijvoorbeeld voor

gebruik in sjaals.

Een gekend schapenras zijn de

Shetland-schapen. Waarschijnlijk zijn

deze schapen door de Vikingen naar de

Shetland-eilanden gebracht. Deze

leveren dikkere, maar daardoor ook

stevigere vezels dan het merinoschaap.

Dikkere vezels zijn geschikter voor

veelgedragen kleding.

Ook andere dieren kunnen wol
leveren.
De angorawol van het angorakonijn is

bijzonder zacht en heel licht. Om hem

sterker te maken wordt deze wol vermengd

met schapenwol of andere vezels.

Kasjmierwol komt van de Kasjmiergeit uit

India, Pakistan en China.

Deze dieren leven in het wild in

onherbergzame gebieden. De wol wordt

gewonnen door met de hand 100 tot 200

gram uit de ondervacht van de buik te

kammen en wordt ook wel 'pashmina'

genoemd.

Angorageit: de wol van deze geit wordt

mohair genoemd.

Kameel, licht of donkerbruin haar dat wel

wordt gebruikt in jassen en blazers.

Alpaca, en de Vicuña, zijn kameelachtigen,

verwant aan de lama, en leven in de Andes

in Zuid-Amerika.

Schaapscheerders, zeer gerespecteerde,

handige ambachtslui, scheren de schapen

minimaal één keer per jaar, van voorjaar tot

vroege zomer.

Het is belangrijk dat de wol tijdens het

scheren er in de volle lengte afkomt. De

beste kwaliteit wol wordt zuivere scheerwol

genoemd. Dit is wol die afkomstig is van de

eerste schering van gezonde schapen. Ze

wordt direct verwerkt na de scheerbeurt.

Zuivere scheerwol kenmerkt zich door de

natuurlijke glans van de vezels. De wol wordt

in de meeste gevallen opgekocht door

textielfabrikanten.

Het scheren is één ding. Hierna gebeurt er

nog héél veel meer.

Door de wol te wassen wordt het vuil

verwijderd. Voor het spinnen is het nuttig

als de wol nog enigszins vet is. Van nature

bevat wol lanoline en wordt, als bijproduct,

gebruikt als grondstof in o.a. in cosmetica.

Kaarden
Daarbij worden de vezels ontward.

Machinaal gebeurt dit met een snel

ronddraaiende cilinder voorzien van stalen

punten. Hierna kan er direct gesponnen

worden. Voor een fijner resultaat wordt het

materiaal gekamd. Om een betere

regelmatigheid in het uiteindelijke garen te

krijgen, past men ook diverse rek- en

doubleerpassages toe, waardoor de draad

steeds regelmatiger en dunner wordt.

Spinnen
Eerst was er de spinsteen, daarna de

spintol. Het meest

gekende toestel

om wol te

spinnen is het

spinnenwiel. Dit is

tot zelfs bij onze

moderne

kinderen gekend.

Via ouderwetse

sprookjes komt

dit wonderlijke

apparaat nog

steeds tot leven.

Het speelt een

cruciale rol in

verschillende

sprookjes zoals

Doornroosje en Repelsteeltje…

Even technisch: tijdens het spinnen wordt

de wol in elkaar gedraaid. Hierdoor worden

de vezels met elkaar verbonden en wordt de

draad sterker.

Het aantal draaiingen waarmee het garen

gesponnen wordt, noemt men de

hoeveelheid 'twist'. Door te spinnen ontstaat

een enkele draad. Hoe fijner de wolvezel,

des te dunner kan de draad gesponnen

worden.

Bij de modernere spinnenwielen is het

aandrijfwiel geplaatst onder het

spingedeelte. Dit nieuwe type werd ook wel

een schippertje genoemd, omdat het vaak

werd gebruikt op schepen, waar het minder

ruimte innam. Dit laat tegelijk zien dat

mannen ook sponnen, als er bij voorbeeld

weinig te doen was op het schip. Toch is het

beeld van een vrouw werkend aan een

spinnenwiel in ons geheugen bewaard.

Inderdaad, in West-Europa was spinnen, van

de middeleeuwen tot de industrialisatie,

één van de beroepen waarmee vrouwen

een zelfstandig inkomen konden verwerven.

In het Engels is spinster nog altijd een

aanduiding voor een ongehuwde vrouw. De

industriële revolutie heeft in belangrijke

mate bijgedragen aan de onafhankelijke

positie van vrouwen.

Twijnen
De enkele draad die na het spinnen is

ontstaan, wordt met één of meer andere

draden in elkaar gedraaid, waardoor een

dikker en/of steviger resultaat ontstaat. Dit

in elkaar draaien van meerdere draden heet

twijnen en gebeurt meestal in de

tegengestelde draairichting van het spinnen

om het volume en de sterkte te verbeteren.

Hierdoor wordt ook voorkomen dat de

draden overtwist worden en de extra sterkte

door het twijnen weer verliezen.

Verven en beitsen
Verven kan in het weefsel plaatsvinden.

Meestal worden hiervoor fabrieksmatig

gemaakte kleurstoffen gebruikt, maar het is

ook mogelijk om natuurlijke plantaardige

verven te gebruiken. De resultaten kunnen

erg verrassend zijn. Nadeel is de geringere

kleurechtheid, hetgeen vooral bij antieke

wandtapijten duidelijk zichtbaar kan zijn. Om

te kunnen verven moet bijvoorbeeld een

wollen draad eerst worden gebeitst, omdat

anders de verf zich niet aan de draad zal

hechten. Dit gebeurt door bepaalde

chemicaliën, afhankelijk van het type verf.

Dragen van wol
Nu we weten dat er een heel technisch

procedé vooraf gaat aan onze kluwens wol,

staan we even stil bij het afgewerkte

product zelf.

Wol houdt warmte zeer goed vast. Het heeft

ook de eigenschap om de

warmteontwikkeling van het lichaam bij

koud weer aan te wakkeren. Het is ook licht

waterafstotend, dus wollen truien kunnen

ook buiten gedragen worden in vochtig

weer. Maar als wol toch vocht heeft

opgenomen, dan voelt het niet klam aan, en

het verdampt dus ook weer snel.

De Kledingstoffen: wol: een warme omarming
In elke editie van 2024 belichten we telkens een andere kledingstof. Elke stof heeft een andere oorsprong, andere kwaliteiten en dikwijls

ook een ander gebruik. In deze editie starten we met de meest bekende en misschien ook wel oudste stof uit onze geschiedenis: wol.
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Wol is brandvertragend en heeft een hoge

ontbrandingstemperatuur.

Wol is zelfreinigend dankzij de lanoline (het natuurlijke wolvet).

Wol activeert de zelf genezende werkzaamheid van het lichaam.

Vooral bij een gebruik aan eigen warmte werkt wol activerend en

heeft hypoallergene en antibacteriële eigenschappen.

Wol legt een lange reis af en tijdens die reis verliest wol geen enkel

van zijn helende bestandsdelen. Het is een waardevol, natuurlijk

product dat nog duurzaam is ook!

Laat ons even de ecologische, diervriendelijke toer op gaan.

Dankzij de organisatie GOTS bestaan er duidelijke richtlijnen over

hoe er met schapen en wol omgegaan moet worden om het

biologisch te mogen noemen. GOTS staat voor: Global Organic

Textile Standard. Zij stelt de volgende eisen:

De schapen moeten rustig en diervriendelijk geschoren worden,

zonder dat zij gewond raken.

De schapen moeten biologisch gehouden worden. Zij moeten buiten

kunnen grazen op land dat niet met insecticiden of pesticiden is

behandeld, vaak grasland dat niet geschikt is voor andere

landbouwdoeleinden. Ze hebben ook voldoende ruimte en krijgen

alleen natuurlijke voeding. Ook krijgen ze geen preventieve

antibiotica toegediend.

Arbeiders moeten goed betaald worden. Kinderarbeid is verboden.

Een zeer belangrijke factor: de wolproductie is een steeds

wederkerend proces waarbij schapen jaarlijks worden geschoren

zonder hen of het milieu schade toe te brengen.

Laat mij toe even te goochelen met cijfers.

Het aantal schapen op wereldniveau kan geraamd worden op 1.2

miljard. Meer dan 500 verschillende rassen produceren wol met

vezels, al naargelang het ras, van verschillende kleur, fijnheid en

lengte. In 2018 bedroeg de productie aan zuivere wol in de wereld

1155 miljoen kg. In onze regio’s produceert een schaap per jaar 3.5

à 4 kg ongewassen wol. Er zijn echter rassen met een veel hogere

jaarproductie (bv. Merino’s) en er zijn rassen die geen wol

produceren, namelijk de haarschapen.

Wat betreft de landen die de meeste wol produceren, staat Australië

op kop, met 25 % van de wereldproductie. Daarna volgen China,

met 18% van de wereldproductie en de USA met 17%. Ten slotte zijn

er nog Nieuw-Zeeland, die 11% van de wereldproductie van wol

voor zijn rekening neemt, en Argentinië, die het rijtje afsluit met 3%.

China verwerkt de belangrijke eigen productie aan wol, maar voert

ook nog meer dan de helft van de overige in de wereld

geproduceerde wol in om deze te verwerken. De afgewerkte

producten worden nadien terug uitgevoerd.

We kunnen er niet omheen. Wol wordt door rijk en arm, groot en

klein gekoesterd, en is aanwezig in alle momenten van het dagelijks

leven.

Beste lezer, heb je er nog nooit bij stil gestaan hoe vanzelfsprekend

wol was en is in de huishoudens?…

Breien en haken had vroeger geen geheimen voor de nijvere

huisvrouw.

Haken : een losse, een vaste, een stokje, een ketting …

Breien: opzetten en afzetten, een rechte en een averechte, een

gevallen steek oprapen, minderen en meerderen, boordsteek,

ajoursteek… ik kan zo nog even doorgaan… allemaal chinees voor

onze moderne jeugd.

Hoeveel duizenden kilometers wol zou er door de handen gegaan

zijn van ervaren breisters? De befaamde wolwinkels verdwenen uit

de winkelstraten maar vele dames kunnen ze zeker nog opnoemen.

Breiboeken gingen van hand tot hand, vergezeld van de nodige

praktische aanwijzingen en instructies.

Een prachtig voorbeeld: kousenwol en kousen breien. De grote en

de kleine hiel, latijn voor de ene, uitgebreide gesprekstof voor de

andere.

En ken je rondgebreide Noorse truien, Ierse visserstruien met

kabels vol symboliek, kleurrijke jacquard dessins om van te

duizelen… Nu te zien in de modeshows van de meest beroemde

couturiers en te koop aan exuberant hoge prijzen. En bijna niet te

geloven …vroeger werd al dat moois uit de vaardige handen

getoverd van geduldige breisters!

Maar gelukkig kennen we nu ook een opleving en zijn er weer jonge

mensen die aan de slag gaan met haken en breien. Want dat past

weer helemaal in de huidige tijd. Duurzaamheid staat voorop. Geen

wegwerpmode meer maar een zelfgemaakt kledingstuk om te

koesteren en jarenlang te dragen. En haken en breien blijft een

manier om creatief te zijn en iets met je eigen handen te maken.

Ik ben ervan overtuigd dat wij het eens zijn over het volgende:

wol is niet zomaar weg te denken uit ons cultureel erfgoed en ons

dagelijks leven. Van eeuwenoude traditionele schapenfokkerij tot

moderne, technologische innovaties in de wolindustrie, wol blijft een

warme omarming van onze geschiedenis en een tijdloos symbool

van comfort en duurzaamheid.

Een boekentip: ‘Een kleine geschiedenis van de wereld aan de hand

van schapen’ geschreven door Sally Coulthard. Een echte aanrader!

Mag ik eindigen met het volgende:

Het geheim van mooie dingen

zit 'm niet in naald of draad.

Noch in de knoopjes, noch in de maat.

Niet in de fleece, wol of katoen.

Maar in de mensen die het maken

en er stiekem hart en ziel in doen

Met dank aan mijnheertje Google

Myriam

Vervolg van wol: een warme omarming
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ZOEK DE WOORDEN (Dé perfecte concentratieoefening)

Oplossingen woordzoekers vorige editie:

Met het invullen van de nieuwe woordzoekers (Links midden en rechts -
onder) kunt u alweer een prijs winnen. Bezorg ons de 2 woorden die we
zoeken. Schrijf ze op een strookje papier en bezorg ons uw antwoord ten
laatste op vrijdag 2 februari.
Deponeer dit in de suggestie - bus aan het onthaal.
Vergeet uw contactgegevens niet te vermelden.
Mevr Bernadette De Saeger (Rietveld) deed dit bij de 2 woordzoekers van
vorige editie. De juiste antwoorden: 'JAARREKENING' en
'TEGENWOORDIG'. (Bernadette mag zich verheugen op een fles cava.)

Kruiswoordraadsel rechts:

De woorden zitten horizontaal, verticaal en diagonaal in alle

richtingen in de puzzel hierboven verstopt. Ze kunnen elkaar ook

overlappen. Zoek ze op en streep ze af. De overblijvende letters

vormen achter elkaar gelezen de oplossing.

AANZET - AZUUR - BACIL - CARRE - DAKPAN - ERFLEEN - INDEXEREN -

INLANDER - KARATE - KEUKENRAAM - KORPS - KOUDWATERBAD -

KRIOELEN - LADEN - LEDER - LENGTEAS - LONGKRUID - MARKT -

PANGA - PARKET - PELOTON - PEPER - SALAMI - SAMEN - VEELAL -

VISSERSVLOOT - ZAGEN

De woorden zitten horizontaal, verticaal en diagonaal in alle

richtingen in de puzzel hierboven verstopt. Ze kunnen elkaar ook

overlappen. Zoek ze op en streep ze af. De overblijvende letters

vormen achter elkaar gelezen de oplossing.

ARMZALIG - AURELIA - BACON - BALSA - BEIGE - BUREN - BUURT -

CASCADE - CRICKETPLOEG - EIKEL - JAMBE - KOERSBAL -

LICHTMAST - LOONRONDE - METEEN - PARKEERBOETE - RATIO -

RIVIER - SALIE - SNERT - TARWE - TOEDRACHT - VERENIGEN - VLAAI

- VLAKTE - WATERPOLO - WOEDE

HORIZONTAAL

1 verdrietig 6 voor 8 laag 9 Noorse godheid 11 in orde 12

sprookjesfiguur 13 één en ander (afk.) 14 veerkracht 16 woonschip

18 en dergelijke 19 toelage 20 onder andere 21 onbepaald vnw. 23

fideel 24 tromp 25 accuraat 26 boomvrucht 29 muziekterm 32

doctorandus 33 Duitse omroep 34 zangnoot 35 aromatisch middel 37

onderofficier 38 pl. in Overijssel 40 soort hert 41 dik en rond 42 Ierse

verzetsgroep 43 varkenshok 44 vogel 45 trekgat 47 Europeaan 48

armoedig.

VERTICAAL

1 donkere kamer 2 Openbaar Ministerie 3 vorderen 4 Verenigde

Naties 5 avondkleding 7 troep herten 10 ingedikt vruchtensap 13 riv.

in Duitsland 14 diefstal 15 zedig 17 omslag 22 knorrig 23 driekroon

26 Oudijslandse literatuur 27 bedekte spot 28 open plek 29 gast 30

grandioos 31 mondwater 36 pl. in Italië 39 liefdesgod 41 grote

hoeveelheid 45 Mijne Heren 46 in memoriam.
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OORSPRONG / GESCHIEDENIS VAN HET CARNAVAL

Carnaval is een van oorsprong katholiek feest dat vooraf gaat aan de periode van het vasten. Waarschijnlijk vindt het zijn oorsprong in het

middeleeuwse Italië, waar het gemaskerd bal veel toeschouwers trok. Van hieruit waaide het over naar andere delen van Europa.

De precieze oorsprong van het carnaval is niet helemaal duidelijk. Mogelijk is het feest afgeleid van soortgelijke heidense festijnen die al

voor de verspreiding van het christendom plaatsvonden.

Het is niet verwonderlijk dat de eerste middeleeuwse vieringen van Carnaval plaatsvonden in de steden van Italië. Met name het

Venetiaanse Carnaval, het Carnavale, trok met haar optocht en gemaskerd bal ieder jaar veel toeschouwers. Vanuit Italië sloeg het feest

over naar de buurlanden Spanje en Frankrijk, waarna het zich langzaamaan over de rest van Europa verspreidde. Het carnaval vond ieder

jaar plaats vlak voor het begin van de vastentijd, de veertig dagen voor Pasen waarin christenen geen vlees mochten eten. Mogelijk stamt

de naam van het feest dan ook af van de Latijnse uitdrukking carne vale, dat ‘vaarwel aan het vlees’ betekent. Een andere verklaring is dat

Carnaval een verbastering is van het Latijnse woord voor scheepswagen, carrus navalis, wat een verwijzing zou zijn naar de traditionele

optochten tijdens het feest.

Sociale ommekeer van het feest

Traditioneel gezien begint het echte carnavalsfeest pas de zondag voor het vasten met de machtsoverdracht. Hierbij wordt de symbolische

sleutel - en daarmee ook het bestuur - van de stad officieel overgedragen aan Prins Carnaval. De ceremonie staat symbool voor een

middeleeuwse traditie, waarbij de sociale orde werd omgedraaid en de arme bevolking tijdelijk de macht overnam. De bevolking kon

vervolgens flink de draak steken met de stedelijke adel, het bestuur van toen.

Wanneer is het Carnaval in onze regio?

Carnaval begint 7 weken voor Pasen. De datum van Pasen wisselt elk jaar, dus die van Carnaval ook. Het feest valt wel altijd tussen

1 februari en 7 maart.

In onze regio dit jaar:

Zondag 11 februari: Aalst, Moerzeke, Baasrode, Lokeren, Tielrode.

Zaterdag 17 februari: Hamme.

Zondag 18 februari: Dendermonde.

Zondag 25 februari: Grembergen

Zondag 3 maart: Temse.

Ook in ons wzc vieren we carnaval: een heus bal-Carnaval op vrijdagnamiddag 23 februari in onze polyvalente zaal. (Iedereen is

welkom)

Carnaval ? Altijd een beetje gek !

19 maart is de feestdag van Sint Jozef.

Reden genoeg om een keer wat extra

aandacht te besteden aan de echtgenoot

van Maria.

Wat weten we eigenlijk over hem?

Volgens de evangelist Mattheüs is hij

afkomstig van het geslacht van David. Dat

betekent dus dat hij van koninklijke

afkomst was, afstammend van de koning

David.

In het evangelie

wordt Jozef een

timmerman

genoemd, een

schrijnwerker dus.

Er was in die tijd

veel werk voor

goede vaklieden,

want koning

Herodes liet veel

steden

(her)bouwen, en

het is niet

ondenkbaar dat hij

werk heeft gevonden bij één van de grote

bouwprojecten. Jozef wordt daarom vaak

voorgesteld met een zaag, een boor of een

bijl.

Jozef was een rechtschapen mens, ook

weer volgens de evangelist Mattheüs. Toen

hij merkte dat Maria, zijn verloofde, zwanger

was, wilde hij haar niet in opspraak

brengen en dacht erover haar in stilte te

verlaten.

In een droom verscheen toen een engel van

de Heer aan hem, die hem aanspoorde om

niet bang te zijn zijn om Maria tot vrouw te

nemen. Jozef denkt niet als eerste aan zijn

eigen reputatie, maar wil het juiste doen.

Jozef was ook een vluchteling. We lezen in

het evangelie dat Jozef door een engel

gewaarschuwd wordt dat koning Herodes

de pasgeboren Jezus wil doden. Hij vertrekt

daarom, aangespoord door de engel, naar

Egypte.

Ook onze huidige paus Franciscus heeft een

bijzondere genegenheid voor de heilige

Jozef. Als je een foto van zijn werkkamer

bekijkt, zie je daar een beeldje van de

slapende Jozef, waar hij zeer aan gehecht is.

Elke avond, voordat hij gaat slapen, schrijft

hij op een briefje alles waar hij zich zorgen

over maakt. Hij schuift dat dan onder het

beeldje. En zo slaapt hij vredig!

19 maart: feestdag van Sint jozef

De slapende Jozef
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Vlasbloem in beeld

Boven: Veel handvaardigheid dit najaar. Planten verpotten en kerstdecoratie maken.

Onder: enthousiaste kinderen op bezoek. Absoluut een kleurrijk gebeuren.

Volledig onder: Bij een dansnamiddag mag een polonaise niet ontbreken.
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De internationale bidweek voor de eenheid

van alle christenen vindt elk jaar plaats van

18 tot 25 januari. 25 januari is namelijk de

feestdag van de apostel Paulus. Oecumene

is een Grieks woord en betekent: ‘de

bewoonde of bekende wereld”.Toen was dat

Europa, Azië en Afrika. In elke week van de

bidweek voor de eenheid wordt één van de

christelijke denominaties in het licht gesteld

en wordt er gebeden om opnieuw tot

eenheid in geloof te komen. Dat is volgens

de boodschap die Jezus in de wereld heeft

gebracht: ‘Dat alle mensen kinderen zijn van

dezelfde hemelse Vader en dus broers en

zussen van elkaar.’

Maar als we dan bidden om de eenheid van

de gelovigen, dringt er één belangrijke

vraag zich op aan ons: hoe komt het

eigenlijk dat die eenheid verloren is gegaan?

Waarom zijn er zo veel verschillende

kerken, en waar komen die vandaan? In dit

artikel praten we jullie bij over een aantal

van de historische gebeurtenissen die geleid

hebben tot waar we nu staan.

Dit artikel gaat dus wat minder over de

gebeurtenissen van de laatste eeuw, met de

hoopvolle boodschap van alle inspanningen

die al gedaan zijn om christenen bij elkaar

te brengen. Dat zal nog een artikel op

zichzelf zijn!

We zien dat verschillen van opvattingen al in

het Nieuwe Testament voorkomen. het

eerste concilie te Jeruzalem rond 60 na

Christus is één van de eerste

meningsverschillen tussen de apostelen

Petrus en Paulus bijgelegd.

De discussie ging toen over de heidenen:

wanneer die het christelijk geloof aannamen

moesten die dan ook besneden worden

zoals bij Joden traditie was/is? De

redenering van Petrus was dat het christelijk

geloof gegroeid was uit het Joodse geloof,

want Jezus was immers zoals hijzelf een

Jood. Voor de mensen uit de Grieks-

Romeinse cultuur was de besnijdenis een

verminking, die totaal in tegenspraak was

met hun respect voor het menselijk lichaam.

Getuige hiervan zijn de talrijke beelden uit

deze periode waarbij zowel mannen als

vrouwen in hun totale lichamelijkheid

werden afgebeeld. Saulus, die in die Grieks-

Romeinse cultuur als jood was

grootgebracht en een fervente vervolger

was van de eerste christenen, heeft het

inzicht gekregen dat hij fout bezig was.

Die ervaring werd uitvoerig beschreven in

zijn bekeringsverhaal.

Toen hij van zijn paard gebliksemd werd op

weg naar Damascus om er korte metten te

maken met de afvallige joden. Dat inzicht

wordt weerspiegeld in zijn

naamsverandering; want vanaf dan neemt

hij de naam Paulus

aan. Een

naamsverandering

betekent dat men

vanaf dan een

ander leven wenste

te leiden. We vinden

dat nog terug in het

Angelsaksisch

taalgebruik. De

voornaam van

iemand die gedoopt

is wordt daar

omschreven als

iemands “Christian name.” Vandaar ook dat

veel voornamen nog altijd rechtstreeks of

onrechtstreeks verwijzen naar de apostelen

of grote heiligen uit het vroege

christendom.

Paulus vond de eis van Petrus en de eerste

joodse leerlingen van Jezus een hinderpaal

voor de verspreiding van het christelijk

geloof binnen de Grieks-Romeinse cultuur.

Die discussie is opgenomen in het

bijbelboek de Handelingen van de

Apostelen, dat geschreven door de

evangelist Lucas. (Handelingen 11,1-18).

In de derde eeuw werd het christendom

door de Romeinse Keizer Constantijn de

Grote (280-322) aangenomen en als

staatsgodsdienst ingesteld. Kort daarna in

325, tijdens het concilie van Nicea, werden

voor de vier belangrijkste steden, namelijk

Jeruzalem, Constantinopel, Rome en

Alexandrië,

patriarchen

verkozen, die alle

discussiepunten

inzake het

christelijk geloof in

overleg met elkaar

‘in Oecumene’ in

synode zouden

bespreken. In Nicea

werd ook de de

geloofsbelijdenis

van Nicea

vastgelegd, die tot

heden door bijna

alle christelijke denominaties wordt

onderschreven.

Het is nauwelijks te overschatten hoe veel

invloed het concilie van Nicea gehad heeft

(en nog altijd heeft.) Paus Fransiscus is een

groot pleitbezorger van een synodale kerk:

dat wil zeggen een kerk waarin men op alle

niveaus met elkaar overlegt en luistert naar

elkaar. In 2025 is het concilie van Nicea

1700 jaar geleden. De christelijke kerken

wereldwijd zijn nu al druk bezig om voor

deze herdenking voorbereidingen te treffen.

Ook in de bidweek voor de eenheid zal hier

in 2025 aandacht aan besteed worden.

Bovendien is 2025 ook één van

de weinige jaren waarin Oosterse en

Westerse kerken op dezelfde datum Pasen

vieren, namelijk op 20 april.

Maar we gaan weer even terug in de tijd: na

het concilie van Nicea braken moeilijke

tijden aan: Het West-Romeinse Rijk viel in

465 en dat bemoeilijkte het oecumenische

overleg zeer.

Daarom vonden de

volgende concilies

overwegend plaats in het

Oost-Romeinse Rijk met

als hoofdstad

Constantinopel, het

huidige Istanboel in

Turkije. Daar werd het

christelijke geloof in zijn

oudste vorm en

liturgische vieringen als

het orthodoxe geloof

verder verspreid in Zuid-

en Oost Europa, ondanks overheersing door

vreemde mogendheden en het

communisme van de 20e eeuw.

De verspreiding van de islam eerst op het

Arabisch schiereiland maar uitdijend over

het nabije Oosten en Noord-Afrika tot in

Spanje en Portugal tastten de invloed van

Constantinopel aan. In het voormalige West-

Romeinse Rijk waren verschillende volkeren

met elkaar in concurrentie om de macht

over de verschillende streken. Het christelijk

geloof heeft zich vanuit Ierland over onze

streken gevestigd door de verschillende

abdijen, die onder invloed van de H.

Benedictus daar werden opgericht.

De invloed van belangrijke bekeerlingen is

zeer groot geweest. Denken we maar aan

Martinus, een Romeins soldaat geboren in

het huidige Hongarije en door zijn ouders

bestemd voor een militaire carrière, die aan

de stadspoort van de stad Tours (Frankrijk)

een verkleumde bedelaar ziet zitten en in

die man figuurlijk zijn broer herkent. Uit

mededogen neemt hij zijn zwaard en snijdt

er zijn mantel mee in twee en deelt de helft

aan de verkleumde bedelaar. ‘s Nachts ziet

hij in een droom Jezus gekleed in die halve

mantel…en bekeert zich tot het

christendom. Hij trekt zich terug als

kluizenaar en wordt tegen zijn zin gekozen

tot bisschop van de Franse stad Tours. In de

kathedraal van Tours is zijn praalgraf nog

altijd een trekpleister voor veel pelgrims uit

Europa.

Nog andere belangrijke bekeerlingen

hebben een grote invloed gehad op onze

streken. We noemen de heiligen Livinus ,

Ambrosius, Willibrordus enz…

Op de vooravond van de cruciale slag bij

Soissons in 486 bidt Clovis op aanraden van

zijn moeder Clothilde, die christen was

geworden, voor een voorspoedig verloop

van de veldslag tegen het laatste Romeins

garnizoen. Hij overwint en overhandigt aan

de H. Remigius de toenmalige bisschop van

Reims, de beroemde vaas van Soissons. Die

vaas was vermoedelijk het recipient, waarin

het Chrisma werd bewaard waarmee de

gedoopten werden gezalfd. Ze was eerder

door de Franken als oorlogsbuit

meegenomen bij het beleg van Reims.

Hiermee eindigt de invloed van het

Romeinse Rijk over onze contreien.

De internationale bidweek. (van 18 tot 25 januari)

De muren van Constantinopel
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Vervolg van 'de internationale bidweek'

Door de Merovingische koning Karel Martel,

die er in slaagt om de oprukkende islam

een halt toe te roepen door zijn

overwinning in de slag

bij Poitiers (732);

wordt een tweede

belangrijke grondslag

gelegd voor het

Karolingische Rijk van

zijn kleinzoon: Karel

de Grote (rond 800 na

Christus.)

Bij de dood van Karel

De Grote wordt zijn

Rijk verdeeld onder

zijn drie zonen. Zo

ontstaan het

Frankische rijk, het

heilig Roomse Rijk en

het Lotharingse Rijk.

De invloed van de

Frankische koningen

en hun latere

opvolgers wordt

daardoor zo groot dat

Rome als zetel van het christelijk geloof

terug aan invloed begon te winnen.

Zij waren er in geslaagd de oprukkende

islam een halt toe te roepen. Dit in

tegenstelling tot Constantinopel, de

hoofdstad van het Oost-Romeinse Rijk, dat

beetje bij beetje door de islam werd

ingepalmd. De herovering van Jeruzalem

was dan ook de aanzet voor de

verschillende kruistochten. De verwevenheid

tussen religie en wereldlijke macht was

intussen zo sterk geworden dat sommige

opportunisten er een kans in zagen om via

de hiërarchie binnen de kerk op te klimmen

in de belangrijkste wereldlijke

beslissingscentra.

Om een drempel voor die opportunisten te

creëren werd door Rome voor priesters en

bij uitbreiding de bisschoppen het verplichte

celibaat ingevoerd tijdens het eerste

concilie van Lateranen in 1123.

De machtspelletjes heen en weer ontaarden

in bloedige conflicten, waarbij de gewone

onderdanen van de verschillende

machthebbers letterlijk en figuurlijk de

grootse slachtoffers waren. De

meningsverschillen rond bepaalde

theologische visies (ketters) werden in

bloedige veldslagen en vervolgingen

uitgevochten.

De Catharen en Albigenzen in Frankrijk

waren de eerste slachtoffers. Op een

bepaald ogenblik waren er voor Rome vier

pausen op hetzelfde moment.

De pausen van Avignon en de Borgia’s

hadden weinig of niks meer te maken met

het christelijk geloof maar waren vooral uit

op alles wat hun macht kon

vestigen of verstevigen…en

het verplichte celibaat was in

kringen enkel…schone schijn

geworden.

De stichtende abdijen waarin

bidden en werken in armoede

en zuiverheid beleefd werden

waren ver af…Maarten

Luther, die als Augustijner

monnik dit alles met lede

ogen zag gebeuren hing in

1517 aan de kerkdeur van

Wittenberg zijn beroemde

plakkaten. Zij waren vooral

één grote aanklacht tegen de

scheefgegroeide toestanden

binnen de hiërarchie van de

Roomse Kerk.

Zijn volgelingen werden de

protestanten

genoemd en als

ketters door Rome veroordeeld

en bestreden in

godsdienstoorlogen. Die sleepten

meer dan honderd jaar aan

kwamen slechts ten einde met de

Vrede van Westfalen die in 1648

door alle partijen plechtig

ondertekend werd in de Duitse

stad Munster.

Calvijn in Zwitserland had

gelijkaardige bedenkingen en zijn

volgelingen werden de

Calvinisten.

In Engeland dan was er een

koning Hendrik VIII, die op zijn

echtgenote Catharina van

Aragon, een dochter van de

koning van Spanje, was

uitgekeken. Hij diende daarom aan de Paus

een verzoek tot echtscheiding in.

De koning van Spanje was er in geslaagd

om met zijn reconquista (herovering) de

islam uit het Iberische schiereiland te

verdrijven.

De aartsvijanden Spanje en Engeland

werden door het gearrangeerde huwelijk

van Hendrik VIII en Catharina van Aragon

verzoend. De Paus vond deze verzoening

fundamenteel met daarbij de

onverbreekbaarheid van het huwelijk: ‘Wat

God heeft verenigd mag de mens niet

scheiden…’. De door Hendrik gevraagde

echtscheiding werd dus niet toegestaan.

Gevolg: Hendrik geeft de Paus van Rome de

bons en verplicht alle bisschoppen aan hem

trouw te zweren…Zo ontstaat de Church of

England, de Anglicanen zijn geboren.

In de 18de eeuw begon een golf aan

opwekkingsbewegingen in de

Angelsaksische wereld, met een grote

nadruk op persoonlijk geloof en bekering.

Deze bewegingen zetten vandaag nog een

belangrijke stempel op het wereldwijde

geloofslandschap in de vorm van de

evangelische en Pinksterbeweging.

In de 20ste eeuw zien we twee belangrijke

gebeurtenissen: De oprichting van de

Wereldraad van Kerken in Amsterdam in

1948. Sinds 1948 speelt de Wereldraad een

belangrijke rol om de verschillende kerken

met elkaar in gesprek te laten gaan.

En dan als tweede: Tijdens het Tweede

Vaticaans Concilie van 1962-1963, waarbij

ook vertegenwoordigers van andere kerken

waren uitgenodigd, hebben de

synodevaders de verschillen onder ogen

gezien. De redenen waarom die verschillen

zijn ontstaan werden erkend. De schuld

daarvan werd niet langer bij de ander

gelegd maar werd een oproep om terug te

keren naar hetzelfde

huis, ‘Oecumene’ de

blijde Boodschap die

door Jezus' handen en

voeten werd

gegeven.

Ook andersgelovigen

worden hierop

geattendeerd. Het is

zeer zeker ook dank

zij het christelijk

denken, dat het

Handvest van de

Verenigde Naties het

respect voor elke

mens tracht te

belichamen.

Maar zoals eertijds

zijn er ook in deze tijd

nog particuliere

belangen van landen, organisaties en

mensen, die de eenheid in verbondenheid

van alle mensen ter wereld in de weg staan.

Jezus zei “ik ben de Alfa en de Omega, ik

ben het begin en het einde”. Maar aan

welke letter van het Griekse alfabet we in

deze tijden zijn gekomen is moeilijk te

zeggen. Ik ben er zoals jullie, beste lezer,

van overtuigd dat de mensheid nog een

behoorlijk lange weg heeft af te leggen.

Ondanks alles zijn er toch tekenen van hoop

wereldwijd over alle grenzen heen dat die

boodschap van Jezus wordt begrepen. Ik

hoop met jullie beste lezer dat er in het hart

van veel mensen plaats is voor de geboorte

van Jezus en zijn Blijde Boodschap!

Zalig Kerstmis en een heilvol Nieuw Jaar

voor jullie en diegene die je dierbaar zijn.

Louis

Karel De Grote

Maarten Luther
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Rietveld in de kijker.

Boven: sfeermomenten

in het ergolokaal op

Rietveld.

Links: Een gesmaakt

bezoek aan Cirque

Magique in Hamme

Onder: Met drank en

hapjes? daar komt volk

op af !
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Lourdes 2024 !!
Nu zijn het nog de

donkere dagen, maar

voor we het weten

breekt alweer het

voorjaar aan. We

nemen jou al even

mee naar volgende

zomer, met een mooi

vakantie-aanbod

waarvoor we je van

harte willen

uitnodigen!

Van 14 tot 20 juli

2024 vindt de

jaarlijkse bedevaart

naar Lourdes in

Frankrijk plaats,

speciaal ook voor

ouderen en zieken

die hulp nodig

hebben om op reis te

kunnen gaan. Deze

bedevaart verloopt

gelijktijdig met de

bedevaart van het bisdom Gent en ook enkele andere bisdommen,

zodat Lourdes die week meer Vlaams kleurt.

Denk niet te vlug: dit is te zwaar voor mij!
Bij deze reis gaan veel verpleeg- en zorgkundigen, artsen,

vrijwilligers en andere begeleiders mee, zodat er qua zorg geen

problemen zijn. Ook als je niet kunt stappen of zelfs bedlegerig

bent, ook als je veel medische en andere zorgen nodig hebt, kan je

wellicht mee. Je logeert in een aangepast hotel. Jouw persoonlijke

medische situatie wordt vooraf goed bekeken door de organisatie

zodat er geen risico’s zijn. En ook je mantelzorger kan nog mee.

Denk niet te vlug: dit is te vroom voor mij!
Voor veel gelovigen is Lourdes een prachtplek om te bidden en

dicht bij Maria te zijn. Maar de reis biedt nog meer. Deze reis

combineert een bedevaart met vakantie en natuurpracht in de

Pyreneeën. Er worden religieuze activiteiten gepland waar je wat

meer of wat minder aan kan deelnemen. Maar er is ook een uitstap

in de bergen per autocar, een verzorgd logies, de zuiderse zon en

aangenaam gezelschap. Dus als de combinatie van pelgrimstocht en

vakantie je wat zegt, wordt deze reis een mooi avontuur.

Denk niet te vlug: dit is te moeilijk voor mij!
We zorgen samen met jou voor een goede voorbereiding. Alles

wordt door begeleiders tot in de puntjes voor je voorbereid en

opgediend. Dat begint bij de pastor in wzc Sint - Antonius die je zal

helpen bij de inschrijving en de verdere praktische voorbereiding

later. Je wordt naar een plaats gebracht waar de autocar wacht die

je naar de trein brengt in Tourcoing. Dan ben je reeds in de goede

handen van de organisatie. Geen zorgen dus!

Denk niet te
vlug: dit is te
duur voor mij!
Deze reis kost 600

euro, alles

inbegrepen. Je mag

gerust weten dat de

organisatie daar

financieel nog een

stuk bijlegt om je alle

comfort te kunnen

aanbieden. Ook je

mantelzorger of familielid kan mee. We bekijken dan samen of hij/

zij samen met jou in het zorgverblijf logeert, of kiest voor een hotel

in de stad. Voor een partner ligt verblijf in het zorghotel voor de

hand, voor een ander begeleider het liefst in een hotel, zodat de

bedden in het zorgverblijf vrij gehouden kunnen worden voor de

mensen die zorg nodig hebben. Een verblijf in een gewoon hotel

kan niet voor gereduceerd tarief aangeboden worden. Tijdens de

reisdagen betaal je ook geen maaltijden en andere kleine kosten in

het woonzorgcentrum. Vormt het bedrag ondanks dit alles toch een

probleem voor jou, bespreek dit dan vertrouwelijk met de pastor.

Zonder iets te kunnen beloven, proberen wij een financiële

tegemoetkoming te zoeken voor je.

Denk niet te vlug: dat bekijk ik later wel!
Misschien denk je: ‘De zomer is nog ver, en hoe zal het tegen dan

met mijn gezondheid gaan?’ Geen zorg: je kan altijd afmelden. Want

er is jaarlijks een wachtlijst van mensen die ook graag waren

meegegaan maar helaas geen plaats meer konden bemachtigen.

Dus om zeker te zijn van je deelname, wacht je best niet te lang om

je naam op te geven.

Kortom, als je er zin in hebt: wees hartelijk welkom, gun jezelf een

mooie gelovige ervaring én een heerlijke vakantie, en spreek pastor

Eleonora hierover aan!

Met zorg-same groet,

Stijn Van den Bossche, Beleidsverantwoordelijke pastoraal Zorg-

saam ZKJ Eleonora Hof, pastor WZC Sint Antonius

Deze geplande reis wordt voorgesteld op dinsdag

30 januari.

Om 14.30 u in de cafetaria. Eventuele vragen

kunnen ook die dag beantwoord worden door

Eleonora.

Intergenerationele samenwerking

Neem de wijsheid en de ervaring van een bejaarde, samen met de energie en onschuld
van een kind, meng het met vriendschap en iets wonderlijks gebeurt
Wij werken daarvoor samen met de lagere scholen en de crèche in onze buurt.

Programma januari - februari - maart

Dinsdag 16 januari: wentelteefjes bakken op alle alle afdelingen (In samenwerking met het 4° leerjaar (VLEK)

Vrijdag 19 januari: Oud en modern: Lied zingen op Vlasbloem en Vlaspit (samen met 3° lj 't Kraaiennest)

Dinsdag 27 februari: Buiten - turnen (Voor alle afdelingen met 5° leerjaar 't Kraaiennest)

Dinsdag 5 maart: Bingo op Vlasbloem en Vlaspit (samen met 2° leerjaar VLEK)

Vrijdag 15 maart: Bijwonen repetitie schoolfeest 't Kraaiennest (In de namiddag voor alle afdelingen)

Tussendoor zullen we zeker ook nog een bezoek krijgen van de plaatselijke crèche Met begeleiders Martine en Diny.
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Hartfalen - hartinfarct - hartritmestoornissen.

In het hoekje van de dokter laat onze CRA (coördinerend en raadgevend art) haar licht schijnen over

een veel voorkomend probleem / aandoening bij ouderen. Voor deze editie zijn dat problemen met het

hart. Dr De Gendt zet de meest voorkomende problemen met het hart op een rij.

HOEKJE VAN DE DOKTER

“Hij/zij kreeg

iets aan zijn/

haar hart”

Als iemand

plots sterft

hoor je wel

eens zeggen

dat hij “iets aan

zijn/haar hart”

gekregen

heeft. Maar

wat bedoelen

ze daar nu juist

mee? Dit kan

eigenlijk

verschillende

betekenissen

hebben.

Hartfalen
Bij hartfalen pompt je hart het bloed minder goed rond. Dit zorgt

ervoor dat organen en spieren minder bloed en dus zuurstof en

voedingsstoffen krijgen. Het risico op hartfalen neemt toe naarmate

we ouder worden. Meer dan 10 % van de 70 plussers heeft er last

van.

Symptomen: Hartfalen geeft aanleiding tot kortademigheid,

abnormale vermoeidheid en vochtopstapeling (gezwollen voeten/

benen; snelle gewichtstoename).

Wat nu? Wie aan hartfalen lijdt zorgt best voor een gezonde

levensstijl. Zorg voor voldoende lichaamsbeweging (wandelen,

fietsen). Beperk je zoutgebruik en wees matig met alcohol. Volg je

gewicht op, dit helpt om in te schatten of je meer vocht opstapelt.

Je huisarts en/of cardioloog schrijft je de gepaste medicatie voor en

kan je zo nodig verwijzen voor revalidatie via de kinesist. Hartfalen is

helaas niet te genezen. De snelheid waarmee mensen achteruit

gaan is echter zeer verschillend en dus heel moeilijk te voorspellen.

Met aangepaste levensstijl en medicatie kan het ook lange tijd

stabiel blijven.

Hartinfarct
Een hartinfarct of hartaanval ontstaat als de bloeddoorstroming in

de slagaders van je hart (kransslagaders) plots fel verminderd of

volledig afgesloten wordt. In normale omstandigheden zorgen deze

kransslagaders ervoor dat je hart voldoende zuurstofrijk bloed krijgt

en dus kan werken. Helaas kan zo’n kransslagader gaandeweg gaan

vernauwen (slagaderverkalking) wat tot een hartinfarct kan leiden.

Risicofactoren

Je hebt meer kans op een hartinfarct bij

- roken

- weinig lichaamsbeweging

- hoge bloeddruk

- suikerziekte

- hoge cholesterol

- overgewicht of obesitas

- familiale aanwezigheid van hart- en vaatziekten

Het risico is ook groter bij mannen dan bij vrouwen en neemt toe

met de leeftijd.

Symptomen

Bij een hartinfarct voel je meestal een pijnlijk beklemmend gevoel

op je borst. Dit kan uitstralen naar je linkerarm of beide armen/

schouders/hals/kaak/rug/bovenkaak. Deze pijn duurt minstens 10-

20 minuten en is aanwezig in rust (of bij zeer lichte inspanning).

Behandeling

Snelle medische hulp is belangrijk om de bloeddoorstroming in de

kransslagaders te herstellen. In eerste instantie krijg je vaak aspirine

(om bloedklonters te vermijden), nitraten (Cedocard) (die zetten je

slagaders open) en morfine (voor de pijn). In het ziekenhuis doet

men alles om de aanvoer van zuurstofrijk bloed naar je hart te

herstellen. Vaak is een stent nodig (eerst wordt met een ballonetje

het bloedvat ‘opengeblazen’ en dan wordt een buisje met gaas

geplaatst dat de kransslagader verder openhoudt). In sommige

gevallen is een hartoperatie nodig met overbrugging (bypass).

Hierbij wordt een brug over de verstopping gemaakt met een ader

of andere slagader.

Nadien krijg je vaak heel wat medicatie om alle risicofactoren die we

hierboven besproken hebben zo goed mogelijk te controleren. Ook

zal je moeten revalideren in het ziekenhuis of met je kinesist.

Hartritmestoornis
Een hartritmestoornis is een verstoring van het normale hartritme.

Het kan gaan om een of enkele extra slagen, een volledig

onregelmatige hartslag, een te snelle of een te trage hartslag. Veel

verschillende mogelijkheden dus, gaande van zeer banaal tot

ernstig.

Behandeling

Extrasystolen (af en toe een extra hartslag) zijn onschuldig en

dienen niet behandeld te worden. Bij een zeer snelle hartslag wordt

soms medicatie voorgeschreven om de hartslag te vertragen.

Bij een heel trage hartslag kan dan weer een pacemaker nodig zijn,

als er risico bestaat op een hartstilstand. Maar in veel gevallen is

ook geen behandeling nodig. Bij sommige hartritmestoornissen

klopt het hart helemaal onregelmatig. Een vaak voorkomende vorm

hiervan is de voorkamerfibrillatie (VKF). Voorkamerfibrillatie komt

voor bij 5 tot 15 % van de tachtigplussers. Door het onregelmatig

ritme wordt het bloed niet vlot rondgepompt en blijft het meer stil

staan waardoor het kan stollen en dus klonters vormen. Als zo’n

klonter naar de hersenen doorschiet kan je een beroerte krijgen.

Daarom is het bij VKF heel vaak aangewezen om bloedverdunners te

nemen. Je arts zal beslissen of ook een behandeling van het

hartritme zelf nodig is (bv door medicatie of een elektrische shock).

Conclusie: een goed hart is goud waard…

Anneleen De Gendt
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Vlaspit in actie !

Boven: festiviteiten tijdens de seniorenweek: de

genodigden en de acteurs van dienst.

Rechts: Op regelmatige basis op alle afdelingen:

Suzanne leest voor uit eigen werk !

Onder: Vlaspit is een volk van reizigers. oa

Interflower en Buggenhout



19

'Over liefde, valentijn en daten !'

De spreuken “Oude liefde roest niet” en

“Liefde is blind” kennen we allemaal.

Shakespeare beweerde dat liefde niet kijkt

door de ogen, maar door de geest. Elders

vond ik: “Waar liefde is, is leven”. En nog

een mooie levenswijsheid: “Liefde is de

enige emotie die zich vermenigvuldigt door

ze te delen”.

Liefde heeft vele vormen
Er is geen enkel gevoel dat zoveel bezongen

en beleefd wordt in de muziek, beschreven

in de literatuur en uitgebeeld in de kunst.

Liefde en relaties zijn dan ook heel

belangrijk in ieders' leven. Liefde brengt

veel vreugde maar ook verdriet als

je ze moet missen.

Immers: ieder heeft de ander nodig,

niemand is een eiland.

Maar liefde komt in vele vormen. Er

is de luchtige verliefdheid die je

tijdelijk vleugels geeft of de bekende

kriebels in de buik doet voelen. Er

is de diepe vriendschap tussen

mensen. Er is de innige

verbondenheid van een

liefdesrelatie. Al deze vormen zijn

belangrijk en verdienen respect. Het

is ook nodig om ze uit te drukken:

vooral in daden maar ook in

woorden. Niemand blijft ongevoelig

bij een gemeende “Ik zie je graag”.

En zo komen we bij 14 februari,

Valentijnsdag. Het is de dag waarop je een

geliefde of vriend uitdrukkelijk kan laten

weten dat je hem of haar graag ziet.

Ontstaan van Valentijnsdag
Het ontstaan van het feest van Valentijn is

een mengeling van enkele feiten en veel

legendes, wat het moeilijk maakt om precies

te weten wat waar of verzonnen is.

Het verst terug in de tijd vinden we een

oude Romeinse traditie waarbij men

geloofde dat 14 februari stond voor het

begin van de paartijd voor vogels. 14

februari zou de feestdag zijn van de

Romeinse godin Juno, beschermheilige van

vrouwen en van het huwelijk. Op 15 februari

werd dan het vruchtbaarheidsfeest gevierd,

ter ere van Juno en Pan, god van de natuur.

Tijdens de feestelijkheden werd er een

loting georganiseerd om koppels te vormen.

De namen van de ongehuwde jonge

vrouwen kwamen terecht in een grote kom

en ongehuwde mannen mochten dan een

naam trekken. Tijdens het feest werden ze

aan elkaar voorgesteld. Toen het

christendom Europa veroverde, werd dit

heidens feest verboden.

In een andere versie van het verhaal spreekt

men over een priester, Valentijn. Hij leefde

in de 3de eeuw na Christus, ten tijde van de

regering van Keizer Claudius II.

Priester Valentijn zou in het geheim een

heidens soldaat en een christelijk meisje

gehuwd hebben. In die tijd mochten

soldaten niet trouwen: niets mocht hen

afleiden van de taak het Romeinse Rijk in

stand te houden. Een vrouw en kinderen

zou hen kunnen tegenhouden zich

onbevreesd in de strijd te gooien.

Priester Valentijn oordeelde dat liefde

belangrijker was en trouwde nog vele

andere koppels.

Hij probeerde Claudius zelfs te bekeren. De

keizer apprecieerde dat niet en Valentijn

stierf de martelarendood. Dat zou op 14

februari 269 gebeurd zijn. Pas in 496 zou

paus Gelasius op deze datum het feest van

Valentijn instellen.

Zeker is dat in de derde eeuw na Christus

een bisschop die Valentijn heette, leefde in

Terni. Er zijn ook berichten over een

bisschop Valentijn die in Rome leefde maar

men denkt dat het over één en dezelfde

persoon gaat.

Maar het bovenstaande verhaal errond is

waarschijnlijk verzonnen.

Evolutie van het Valentijnsfeest
Pas in 1382 (dus in de tijd van de

Middeleeuwen) vindt men een vermelding

van het Valentijnsfeest bij Chaucer, een

Engelse schrijver.

In de 18de eeuw begon men 14 februari te

koppelen aan liefde en romantiek.

Het feest werd vervolgens door de Engelsen

in Amerika geïntroduceerd. Zo schreef men

vooral in Engeland en Amerika

handgeschreven kaartjes. In Engeland

waren ze vooral van romantische aard, in

Amerika meer plagerig en vaak anoniem.

Toen in de 19de eeuw op volle schaal

gedrukte postkaarten verschenen werd het

gebruik meer verspreid. Dat gebeurde

vooral in de hogere kringen. In de 20ste

eeuw verspreidde het feest zich in Europa,

al hadden onze grootouders en ouders

zeker nog niet de gewoonte om dit feest

ook echt te vieren.

De commercialisering begon rond 1950

maar slechts vanaf 1990 doen velen mee en

schenken ze hun geliefde bloemen,

chocolade of een cadeautje als een

romantisch gebaar.

Zoals bij alles zijn er voor- en tegenstanders.

Sommige mensen vinden die speciale

attentie op 14 februari overbodig en vinden

dat liefde alle dagen moet getoond worden.

Gelukkig kan ieder dat voor zichzelf kiezen.

Daten vroeger en nu
Veelal worden Valentijnswensen

uitgewisseld tussen personen in een

liefdesrelatie. Maar … hoe vond men die

vroeger en is dit vandaag de dag nog

hetzelfde?

Gedurende bijna heel de geschiedenis

werden huwelijken gearrangeerd:

Het waren zakelijke overeenkomsten tussen

families van dezelfde stand. Dit gebeurde

om het fortuin en eventuele titels te

behouden.

Het kiezen van een partner uit romantische

overwegingen, dus uit liefde, ontstond

slechts in de 18de eeuw. Vroeger, een

vijftigtal jaren geleden, vond men veelal de

liefde in eigen dorp of in de omliggende

dorpen. Men trouwde met een buurmeisje

of buurjongen, een klasgenoot/klasgenote

of een vriend of vriendin van broer of zus.

Ook op café of in het lokaal van politieke

partijen kon je een eventuele partner

ontmoeten.

Vermits het verenigingsleven toen

volop bloeide was dat ook een

vruchtbare bodem voor het

ontstaan van relaties.

Sportverenigingen,

toneelgezelschappen, hobbyclubs:

je kon er je toekomstige

ontmoeten. Bovendien hielden al

deze verenigingen een jaarlijks

“smeerfeest” en gezelligheid maakt

nu eenmaal dat relaties sneller

opbloeien. Ook op de kermis of op

een dansbal vond menigeen een

liefje.

Ook in beroepsleven of zelfs op

het openbaar vervoer kon je de

liefde van je leven ontmoeten.

Uiteraard kan je momenteel je lief nog op

exact dezelfde manier vinden maar toch zijn

er evoluties merkbaar.

De laatste jaren heeft het on-line (= op het

internet) daten zijn intrede gedaan.

Populaire dating platforms en apps zijn

Tinder, Bumble, Breeze, Gindr, match.com,

OK Cupid, … Deze zijn gratis.

Je maakt een profiel aan met gegevens over

leeftijd, geslacht en interesses. Al gauw

krijg je profielen van andere mensen

aangeboden. Dat zijn jouw “matches”. Dan

kan je “swipen”: je schuift naar rechts als je

iemand leuk vindt of naar links om iemand

over te slaan. En als de interesse wederzijds

is kan de eerste afspraak gemaakt worden.

Je weet dus iets over de ander voor je hem

of haar in levenden lijve ontmoet. Als je dat

wil kan je ook mensen van andere streken

daten, alles hangt af van de keuzes die je

selecteert. Je loopt wel het risico dat de

persoon in kwestie er anders uitziet dan op

de foto, of zelfs dat hij of zij je verkeerde

informatie heeft gegeven. En misschien loop

je je grote liefde mis omdat de foto je niet

beviel.

Is dit omslachtig? Levert het inderdaad een

lief op? Was het vroeger beter en/of

eenvoudiger?

Zoals altijd geldt het principe: leven en laten

leven.

Het is gewoon… ANDERS.

Tenslotte dit: dit artikel is absoluut

onvolledig maar slechts een impressie.

Maar misschien doet het je denken aan hoe

jij je liefdespartner(s) ontmoette, en tovert

het een gelukzalige glimlach op je gezicht.

Greet
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Veel schoon volk tijdens de evocatie van het kerstverhaal (22/12/2023)

Liturgisch Jaar: de feesten en vieringen in ons wzc

Liturgische kalender eerste kwartaal 2024

Er is bij ons elke vrijdag een Misviering om 10.30 u in de kapel met

de liturgie voor de komende zondag.

Maandag 1 januari: H. Maria, Moeder van God

Zondag 7 januari: Openbaring van de Heer

Maandag 8 januari: Doop van de Heer

Woensdag 14 februari: Aswoensdag

Zondag 18 februari: 1ste zondag in de veertigdagentijd

Zondag 24 maart: Palmzondag

Donderdag 28 maart: Witte Donderdag

Vrijdag 29 maart: Goede Vrijdag

Zaterdag 30 maart: Stille Zaterdag

Zondag 31 maart: Pasen

De liturgische kalender

De jaarlijkse kerstevocatie met koor was alweer een voltreffer

Dank aan al diegenen die dit kippenvelmoment mogelijk maakten.

Het Margarethakoor, onder leiding van Simonne en Griet. De acteurs van het kerstverhaal: Maria (Lizzie S., tweelingzus van onze

kapster Celine), Jezus (Lizzie's dochtertje Emma, amper iets meer dan een week jong), Jozef (Jonas van ergo), de herders (Maurits V. en

Jean V.G.), 3 koningen (Gustaaf D.C., Johnny R.., Theodoor C. ) en de schaapjes (kinderen van de crèche van Martine en Diny)


