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De redactieraad

VOORWOORD

Anneleen De Gendt (Hoekje van de CRA: COVID), Anja Pouliart (week van de dementie),

EH. De Decker (liturgische kalender), Leon Van Kerckhove (Kapelletje Hekkenhoek).

.

VU: Berten Van Kerkhove

Welkom bij de najaarseditie van 'samen thuis'.

Opvallend aan zo'n editie later in het jaar is dat de meeste foto's

van de voorbije periode er heel zomers uitzien. Vooral ook in de

septembermaand hebben we nog kunnen genieten van zon -

overgoten buitenmomenten en hebben we nog een heuse hittegolf

gekregen..

(Ter info: het KMI spreekt van een landelijke hittegolf wanneer de

maxima in Ukkel gedurende minstens 5 opeenvolgende dagen

tenminste 25 graden halen, waarbij op minstens drie dagen ten

minste 30 graden gehaald wordt.)

Dit allemaal achter de rug zijnde mag het er ons niet van

weerhouden om ook in de frissere regenachtige dagen van het jaar

te genieten van het buiten - zijn. Warm ingeduffeld een wandeling

in de tuin maken is gezonder dan een wandeling bij 30 graden.

We mogen ons niet laten leiden door de gedachte: in de zomer is

alles mooi en gezellig en in de winter is het kil en triest. Het enige

spijtige aan de winter is dat de dagen korter zijn. En dat moet een

sein zijn om nog meer te genieten van dat beperkte daglicht.

Trouwens: wat is er fout aan het donker? Romantisch kaarslicht

heeft veel meer charme dan liggen puffen op een vol strand.

Ook dit najaar zullen er de traditionele feesten zijn. Zoals de

seniorenfeesten in november en de overvolle feestmaand

december. We geven aan dat die feesten er zullen zijn, maar voor

de exacte data zal je de affichering op de afdeling moeten volgen.

In de rubriek 'ten huize van ...' zal in deze editie Kevin, het nieuwe

diensthoofd van Klaverweide, in het spreekgestoelte plaatsnemen.

Het is een opvallend gegeven: tijdens de 2de helft van 2023 hebben

we in ons wzc maar liefst 3 echtparen die 60 jaar gehuwd zijn.

Mensen op hogere leeftijd waar beide partners nog in leven zijn is

een zeldzaamheid.

Laat staan mensen die 60 jaar gehuwd zijn of meer. Het heeft

waarschijnlijk wel geholpen dat ze vroeger op jongere leeftijd

huwden of een koppel gingen vormen. Vandaag de dag studeren

mensen langer en willen ze langer genieten van hun 'vrijheid'

vooraleer ze zich gaan 'binden'.

We stellen de jubilarissen kort aan jullie voor en stellen ze de vraag

hoe ze elkaar ontmoet hebben.

In ons vervolgverhaal over 'een oude kapel moet versierd worden'

hebben we het over schoeisel bij ouderen. Een schoen moet, zeker

bij ouderen, gemakkelijk en veilig zitten. Ze kunnen immers

aanleiding geven tot val-incidenten. Maar, als het even kan, is het

ook fijn als die er bovendien ook nog mooi uitziet. En die combinatie

bestaat. Greet vertelt er ons meer over.

Myriam vertoeft met haar edelstenen nog steeds in hogere sferen.

In deze editie spreekt zij zich uit over smaragden.

Tijdens het najaar staat er op pastoraal gebied nogal wat op het

programma. Oktober is bijvoorbeeld de rozenkransmaand. Daarbij

is een paternoster onontbeerlijk. Velen, vooral jongeren, hebben wel

al een paternoster gezien maar weten niet echt waar die bolletjes

aan zo'n krans voor staan. Diaken Louis brengt ons op de hoogte.

We wensen u allen een prettig najaar, te beginnen met het lezen

van 'Samen thuis'.

Nb : ‘Samen thuis’ is ook altijd te bekijken op onze website. Tik wzc

Sint Antonius Grembergen in. Op de startpagina zie je dan het

aanbod. Onderaan de lijst kan je de meest recente versie van

‘Samen thuis’ openen.

Myriam Peleman (edelstenen: smaragd), Bernadette De Clippeleir ( layout controle), Dominik Van Daele (samenstelling), Louis

Bruyland (de Paternoster), Eleonora Hof (Ten huize van: Kevin, Allerheiligen en Alllerzielen),

Greets Aerts ( Wie het schoentje past ..)

Werkten mee:

3-maandelijks tijdschrift, Zorg-saam ZKJ, Oktober 2023, Antwerpen X, P925433, V.u: B. Van

Kerkhove, wzc Sint Antonius Grembergen, Rootjensweg 77, 9200 Dendermonde

WZC Sint-Antonius Grembergen

Oktober - november - december 2023
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Onze jarige bewoners

Bewoners die verbleven in kortverblijf (situatie 22/09/2023)

RietvRietveld:eld:

Florida Willems (Grembergen)
Pierre D'Hondt (Sint - Niklaas)
Maria Heirweg (Grembergen)
Albert Van Lunter (Zele)
Willy Inzé (Hamme)

Jarig in oktober

Jarig in november

Nicole De Maere - 06/10/1953

70 jaar - Vlaspit kamer 0156 A

Henriette Verhelst - 09/10/1931

92 jaar - Vlaspit kamer 0151 A

Erika De Ridder - 09/10/1943

80 jaar - Vlasbloem kamer 0054 A

Herman Beeckman - 21/10/1940

83 jaar - Klaverweide kamer 228 A

Joseph Guns - 22/10/1930

93 jaar - Rietveld kamer 0104 A

Irena Verstraeten - 26/10/1937

86 jaar - Vlaspit kamer 0150 A

Theofiel Waegeman - 09/11/1938

85 jaar - Klaverweide kamer 0218 A

Herman Burghgrave - 11/11/1933

90 jaar - Vlasbloem kamer 0033 A

Lucienne Vercammen - 16/11/1935

88 jaar - Vlaspit kamer 0155 A

Prosper Bal - 18/11/1942

81 jaar - Vlasbloem kamer 0061 B

Imelda Arbyn - 19/11/1936

87 jaar - Rietveld kamer 0177 A

Jerry De Brandt - 20/11/1948

75 jaar - Vlaspit kamer 0163 A

Daniel Vandermosten - 21/11/1948

75 jaar - Vlaspit kamer 0144 A

Ivonne Mettepenningen - 22/11/1944

79 jaar - Klaverweide kamer 0279 A

Marguerite Van Schoor - 30/11/1930

93 jaar - Klaverweide kamer 0207 A

Agnes D'heer - 02/12/1926

97 jaar - Rietveld kamer 0178 A

Suzanne Van Mol - 03/12/1934

89 jaar - Klaverweide kamer 0217 A

Maria Van Hove - 04/12/1928

95 jaar - Rietveld kamer 0128 A

Willy Buyle - 06/12/1937

86 jaar - Vlaspit kamer 0148 A

Margareta De Lentdecker - 15/12/1936

87 jaar - Klaverweide kamer 0221 A

François Blommaert - 18/12/1951

72 jaar - Klaverweide kamer 0209 A

Micheline Heirweg - 18/12/1953

70 jaar - Rietveld kamer 0113 B

Jan Stevens - 19/12/1931

92 jaar - Klaverweide kamer 0216 A

Marc Desmet - 20/12/1937

86 jaar - Klaverweide kamer 0213 A

Roger Waegeman - 24/12/1930

93 jaar - Klaverweide kamer 0280 A

Alfonsine Veltmans - 24/12/1936

87 jaar - Rietveld kamer 0116 A

Maria José Van der Smissen - 26/12/1937

86 jaar - Vlasbloem kamer 0058 A

Agnes Schelfaut - 27/12/1929

94 jaar - Rietveld kamer 0109 A

Julia Alens - 27/12/1932

91 jaar - Vlasbloem kamer 0052 A

Augusta Robeyns - 27/12/1933

90 jaar - Vlasbloem kamer 0043 A

Jacqueline Aerts - 27/12/1932

91 jaar - Klaverweide kamer 0210 A

Marie Louise Claes - 30/12/1931

92 jaar - Klaverweide kamer 0220 A

Vlasbloem:Vlasbloem:

Solange Waegeman
(St Gillis D'monde)

Bewoners die verblijven in kortverblijf ( situatie 22/09/2023)

VlasbloemVlasbloem:

Robert De Meester (Hamme)
Johanna Mannaert (Dendermonde)

Vlaspit:Vlaspit:

Annette De Leenheer (Zele)
Godelieve Creylman (Merchtem)

RietvRietveld:eld:

Godelieve Joostens (Grembergen)

KlaKlavvererweide:weide:
Herman Beeckman (Grembergen)

Jarig in december

KlaKlavvererweide:weide:
Willy Timmerman (Grembergen)
Celestine Hermans (Dendermonde)
Guido Michem (Dendermonde)
Stefaan De Winter (Waasmunster)

Elke 2 maanden worden alle

jarigen van die maanden van de

4 afdelingen samen gevierd

tijdens een verjaardagsfeest. Zo

kan men ook al eens

kennismaken en 'pintelieren'

met anderen.

(Het eerstkomende feest is voor

de jarigen van september en

oktober, op vrijdag 20 oktober

in feestzaal 't Klavertje 4)
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Nieuwe bewoners sedert 4 september 2023.

Nieuwe bewoners:

Wij heten alle nieuwe bewoners van harte
welkom, en wensen hen een aangenaam verblijf
in ons wzc

Ik werd heel langzaam wakker, ik wreef m'n ogen uit

Ik werd heel langzaam wakker, ik wreef m'n ogen uit

Ik kon het niet geloven, maar voor de vensterruit

Viel zacht naar beneden, de eerste sneeuw

Mijn mama kwam naar boven, 't is tijd om op te staan

Mijn mama kwam naar boven, kom trek je kleren aan

Mama, lieve mama, kijk eens naar benee

Ga je met mij mee, in de eerste sneeuw

Kijk eens naar omhoog en kijk

De lucht is grijs en zit vol vlokken

'k wou dat dit kon blijven duren

Dat het nooit meer zou stoppen

'k Voel me zo gelukkig in de eerste sneeuw

'k Voel me zo gelukkig in de eerste sneeuw

Waar is mijn wollen muts nu, waar is mijn dikke sjaal

Waar is mijn wollen muts nu, waar is mijn dikke sjaal

En ergens in de kelder, ligt toch nog die slee

Papa moet me duwen, door de eerste sneeuw

Irma De

Ligne

(Grembergen)

Vlaspit

Marcel Baetens

(Grembergen)

Klaverweide

Maria José

Van der Smissen

(Dendermonde)

Vlasbloem

Agnes

D'heer

(Zele)

Rietveld

Luc

Van Haver

(Sint Niklaas)

Rietveld

Irma Cassiman

en Prosper Bal

(Aalst)

Vlasbloem

Maurice

Guns

(D'monde)

Rietveld

Margareta

De Lentdecker

(Grembergen)

Klaverweide

Ulrik Callens

(Dendermonde)

Klaverweide

Leliane

Gyselinck

(Zoersel)

Vlasbloem

Micheline Heirweg

en Désiré Hertsen

(D'monde)

Rietveld

Krijgen we dit najaar nog eens een echte winter te verwerken? Hieronder het meest sfeervolle
Nederlandstalige winterlied ooit !

De eerste sneeuw (Jan De Wilde)
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De overleden bewoners (situatie op 18/09/23)

Vlasbloem

Paula Van Cauwenberghe

°Berlare 09/12/1937 - +01/08/2023

Alida Barbier echtgen. Theophiel Barbier

°Hoboken 03/02/1938 - +05/08/2023

Rietveld

Louis Gobel echtgen. Jacqueline Blommaert

°Hamme 30/11/1943 - +19/07/2023

Robert Maris echtgen. Nicole De Maere

°Temse 28/12/1947 - +18/08/2023

Vlaspit

Paul De Blende echtgen. Anne Marie

Fierens

°Grembergen 17/10/1945 - +30/07/2023

Liya De Gauw, metekind van Martine Van Uytvange (medewerker nacht)

Medewerkers die een baby in hun gezin mochten verwelkomen:

De medewerkDe medewerkers:ers: (situatie op 18 augustus)(situatie op 18 augustus)

Steffi Van de Velde

In dienst sinds: 1/07/2023

Woonplaats: Hamme

Zorgkundige Vlasbloem

Nieuwe medewerkers (30/8)

Wij gedenken overleden familieleden van medewerkers:
Jules Baetens,

overleden op 7 augustus 2023

vader van Ingrid Baetens (Verantwoordelijke wonen en leven)

Lucie de Bleser, overleden op 3 september 2023

moeder van Carine Van Bruyssel – Peelman (Zorgkundige Vlasbloem)

Kevin Christiaens

In dienst sinds: 13/06/2023

Woonplaats: Baasrode

Diensthoofd Klaverweide

Tiffany Van de Wiele

In dienst sinds: 19/06/2023

Woonplaats: Grembergen

Onderhoud Rietveld

Liesbet Piryns

In dienst sinds: 1/07/2023

Woonplaats: Grembergen

Zorgkundige Vlasbloem

Elsie Uyttersprot

In dienst sinds: 07/08/2023

Woonplaats: St Gillis D'monde

Zorgkundige Vlaspit

Annick Cherette

In dienst sinds: 03/07/2023

Woonplaats: Lebbeke

Medewerkers afwas

1 jaar : Katoen,
2 jaar : Papier
3 jaar : Leer
4 jaar : Zijde
5 jaar : Hout
6 jaar : Ijzer
7 jaar : Wol
8 jaar : Brons
9 jaar : Aardewerk

10 jaar : Tin
12,5 jaar : Koper
15 jaar : Kristal
20 jaar : Porcelein
25 jaar : Zilver
30 jaar : Parelmoer
35 jaar : Koraal
40 jaar : Robijn
45 jaar : Saffier

50 jaar : Goud
55 jaar : Smaragd
60 jaar : Diamant
65 jaar : Briljant
70 jaar : Platina
75 jaar : Albast
80 jaar : Eik
90 jaar : Graniet

Huwelijksjubileum bij ons bewoners.Huwelijksjubileum bij ons bewoners.
Iets verder in dit krantje zien we een maar liefst 3 echtparen die recent of binnenkort hun 60 jarig huwelijksjubileum vier(d)en.

60 jaar is niet zomaar wat. Die hoeveelheid jaren zie je pas echt als je de feestelijke jaren bekijkt waarbij een kostbaar kleinood past. Het

begint bij een katoenen huwelijksjubileum van amper 1 jaar. Als je flink je best doet en je blijft ademen geraak je misschien zelfs tot

een 90 jarig huwelijk (Graniet.)

Dat laatste lijkt ons eerder uitzonderlijk. Dan spreek je waarschijnlijk ook al van een kind-huwelijk. En da's niet altijd ok.

Succes met het behalen van zoveel mogelijk mooie materialen als zilver, goud en diamant !!
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Grendberga
Een paar jaar geleden (In 2019) vierde de gemeente Grembergen haar duizendjarig bestaan. De feitelijke vereniging 'Gremberga' zocht voor

die gelegenheid de ganse geschiedenis van deze deelgemeente van Dendermonde op. We willen u die geschiedenis niet onthouden en

brengen ze samen met een aantal herkenbare foto's uit een iets recenter verleden.

Het gebied tussen de Durme en de Schelde

was aanvankelijk een erfgoed van Karel de

Grote. De keizer schonk het ten

eeuwigen dage aan Liutger of

Lutgerus, apostel van de Friezen

en latere patroonheilige van

Zele. De abdij van Werden

(Duitsland) werd door deze

missionaris gesticht en ontving

de zogeheten tienden van de

lokale boeren als een bijdrage

voor het levensonderhoud van

de monniken en de bouw van

een kerkje. Ook te Grembergen

ging het zo: eerst bouwde men

een kapel die later de kerk werd.

Ze situeerde zich in de

omgeving van de huidige

koortskapel en zou – als kapel - sinds 1019

hebben bestaan. Dat weten we heel precies

omdat er een twist ontstond tussen de abt

van St. Baafs en die van Werden over de

rechten op de inkomsten van deze

gebieden.

In de geschriften die toen gebruikt werden

om de bisschop te laten beslissen over de

eigendomsrechten, wordt de naam

Grendbergha voor het eerst vermeld. In

1194 herriep bisschop Stephanus evenwel

de schenking aan St. Baafs en keerde het

gebied terug onder het gezag van de abdij

van Werden. Vijf jaar later bevestigde paus

Innocentius III deze teruggave.

In de 12de tot de14de eeuw

kende de omgeving van het

Dendermondse een betrekkelijke

bloei dankzij de plaatselijke

lakennijverheid. Maar toen de

politieke toestand leidde tot een

terugval in de vraag eisten de

Gentenaars dat de kleinere steden

zich zouden schikken en geen

laken meer zouden produceren.

Daar kwam zelfs oorlog van in

1344. In 1347 en 1380 flakkerde

de strijd met Gent telkens op en

dat was geen goede zaak voor de kleine

parochie die vlakbij de stad lag.

In de periode van economische bloei

werden onze inwoners aangemoedigd om

dijken aan te leggen en gebieden in cultuur

te brengen. Daardoor werd Grembergen al

vrij vroeg eigenaar van de Scheldedijken op

haar grondgebied want het principe was

‘wie dijkt, krijgt’.

Maar de kleine parochie kreeg af

te rekenen met vele

overstromingen waarvan sinds

1560 er meerdere in de annalen

werden beschreven. Door de

godsdiensttroebelen in de 16de

eeuw, inzonderheid vanaf de

Beeldenstorm (1571), raakte de

streek opnieuw in de problemen.

Dendermonde werd door de

Calvinisten bezet van

1579 tot 1584 en werd

er grondig geplunderd

door allerlei bendes. Ze

ontheiligden de kerk en

veroorzaakten hongersnood en

ontvolking.

De komst van Alexander Farnese

die in 1584 de stad

Dendermonde veroverde bracht

aanvankelijk bijna de genadeslag

toe aan Grembergen. De

bevolking zocht andere oorden

op bij zoverre dat in 1587 de

streek zelfs onveilig werd

gemaakt door wolven.

Pas in 1599 werd de kerk opnieuw

ingezegend door de bisschop. De triestige

toestand van de kerk en het dorp werd

geïllustreerd door een verslag dat de

plaatselijke parochiepriester maakte over de

armoede van zijn kerk en gemeenschap. De

periode van relatieve rust onder de

aartshertogen Albrecht en Isabella was van

korte duur want na 1621 brak opnieuw

oorlog uit met de Staatse troepen uit het

Noorden. Na de vrede van Münster in 1648

dacht men er aan een nieuwe kerk te

bouwen op veiliger oorden, maar Louis XIV

stak er een stokje voor: van 1 tot 8 augustus

1667 belegerde hij de stad en bracht grote

schade toe aan de omgeving. De

Dendermondenaren doorstaken de dijken

onder meer aan de latere zogeheten

Franse Kraag. Een kraag was immers een

soort ringdijk die werd aangelegd rond

de plaats waar een gat was gemaakt of

gevallen in de dijk. De militaire overheid

drong aan op de afbraak van de kleine

kerk die toen gelegen was in de huidige

Oudkerkhofstraat, maar het kwam er

uiteindelijk niet van. Nadat ook nog eens

een pestepidemie uitbrak in 1668 volgde

de ellende van een nieuwe overstroming

in 1682. Tussen 1690 en 1710 beleefde

Grembergen de kwaadste jaren door de

herhaalde bezettingen van militairen die

proviand eisten en dreigden te plunderen.

De belegering van Dendermonde door de

hertog van Marlborough in 1706 gaf de

genadeslag: de Engelse artillerie had zich

opgesteld achter de kerk en werd door de

verdedigers van Dendermonde voortdurend

belaagd met zware gevolgen voor de kleine

dorpskern en de kerk. Daarop besloten de

inwoners een nieuwe kerk te bouwen op de

huidige locatie. Dat gebeurde in 1710. Om

de parochie te ondersteunen bezorgde

bisschop Evrard van der Noot de relikwieën

van St. Elooi aan de Grembergse

gemeenschap. Er werd een kleine kapel aan

de heilige toegewijd en in 1715 ontstond de

broederschap van de H. Eligius, de oudste

vereniging van de gemeente.
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Vervolg van: Grendberga

Na 1710 kende Grembergen een periode

van betrekkelijke rust. Bovendien was de

bevolking sinds de 16-17de eeuw

overgeschakeld op de verbouwing van vlas

en kemp, waardoor er opnieuw sprake was

van een bescheiden groei. Die werd echter

herhaaldelijk verstoord door

overstromingen: in 1714, 1715, 1717 en

1763-64.

De Fransen keerden nog eens terug naar

Dendermonde en bezetten de stad in 1745,

maar na de terugkeer van de vrede brak er

een periode aan waarin opnieuw enige

vooruitgang werd geboekt. Uit een

woningkaart van 1774 bleek dat de

dichtstbevolkte kern van het dorp de

huidige dorpskom was met de Oude

Molenstraat, Smidsestraat en Denstraat als

belangrijkste woongebieden. De andere

wijken waren dunbevolkt en zouden pas in

de loop van de 19de en 20ste eeuw tot

ontwikkeling komen. De kapel van St. Elooi

zoals we ze vandaag kennen dateert van

1777. Ze stond recht tegenover de oude

oliemolen de Smoutrat: zo waren er wel vier

op het Grootzand waarvan er één ter

hoogte van de Sportpleinstraat en

Krekelhoek, afbrandde in 1773 en niet meer

werd heropgebouwd. Bij de inval van de

Fransen in onze gewesten wijzigde de

bestuursvorm van de vroeger parochie zeer

grondig. Vanaf 1795 werd het grondgebied

van de Zuidelijke Nederlanden een

onderdeel van de Franse republiek: die wou

de macht van de kerk breken en vervolgde

de priesters die geen eed van haat tegen

het koningschap wilden afleggen. De kerken

raakten gesloten, de priesters moesten

onderduiken. Als bovendien de

conscriptiewet voorzag in militaire dienst

van onze jongens in het Franse leger, brak

de Boerenkrijg uit. Te Grembergen vielen

vier doden ter hoogte van de Kroon aan het

dorpsplein.

Na de machtsgreep van Napoleon en het

concordaat met de paus versoepelde het

Franse beleid en genoot de bevolking van

een economische heropbloei. Die zette zich

door in de Nederlandse periode vanaf 1815.

In 1825 braken de dijken te Grembergen en

liep de ganse gemeente onder water. Al

vielen er geen doden te betreuren: de

schade was zeer groot.

De schilderij in de raadszaal herinnert aan

deze gebeurtenis. Na de Belgische

Omwenteling van 1830 kreeg de gemeente

het eerste gemeentehuis en een school

(1842). Kort daarvoor werd de

muziekmaatschappij Sinte-Cecilia opgericht,

ze bestaat vandaag nog. In 1850 zegende

men de kerk i opnieuw in na de

uitbreidingswerken. Men verplaatste het

kleine bestaande kerkhof rond de kerk naar

het Grootzand. In 1858 werd het

genootschap van de Wateringen van

Grembergen Broek opgericht en

Grembergen was ook één van de eerste

gemeenten in de streek om een

maatschappij van Onderlinge Bijstand of

mutualiteit werd opgericht. In 1863 kwamen

de zusters Heilige Kindsheid Jesu zich

vestigen in de dorpskern: ze namen de

bestaande meisjesschool – opgericht in 1837

– over en stichtten een tehuis van

ouderlingen. Het kloostergebouw dat sinds

enkele jaren verdween dateerde van 1885.

Maar economisch ging het minder goed:

sinds 1845-50 ontstond een crisis in de

landbouw en verloor de lokale vlasteelt van

haar pluimen.

De landbouwers beklogen zich over de

verslechterende situatie en de jongeren

verlieten het dorp op zoek naar werk in de

grote steden. Die trend kon worden

gebroken door de aanleg van de

spoorwegen (1856 en 1875) en de bouw van

een station (1869). Maar vooral de komst

van de industrie bracht soelaas: de komst

van de fabriek Roos in 1892 ( later s.a.

Usines Roos, Geerinckx et De Naeyer) en de

uitbreiding van de fabriek tussen 1908 en

1912 zorgden voor tewerkstelling. Op 12

maart 1906 kwam de gemeente gedeeltelijk

onder water als gevolg van de zware

dijkbreuken in Moerzeke. De spoorwegberm

van de lijn Dendermonde-St. Niklaas stuitte

de vloed zodat enkele wijken gespaard

bleven.

Langzaam maar zeker wijzigde de

samenstelling van de bevolking: de

arbeiders maakten weldra de belangrijkste

stand uit in de gemeente. De Eerste

Wereldoorlog bracht opnieuw veel ellende:

mobilisatie van alle mannen onder de 35,

verplichtte arbeid onder Duitse dwang voor

de werklozen, stijgende voedselprijzen,

woekerpraktijken van enkelingen… De

Duitse inkwartieringen en opeisingen

verarmden de gemeente zodanig dat ze zich

verplicht zag massa’s geld te lenen om

tegemoet te komen aan de grote nood. Na

de terugkeer van de vrede eind 1918

veranderde het aanzien van de gemeente

zeer sterk: voordien had het bestuur steeds

geweigerd om gronden te verkopen langs

de openbare wegen. Ze wilde die enkel

verpachten voor 99 jaar.

Maar door de nood aan middelen besloot

men het geweer van schouder te

veranderen en verkocht men de

cijnsgronden aan liefhebbers. Het gevolg is

de huidige lintbebouwing die zo

kenmerkend is voor dorp. In 1928 kende de

gemeente nog een zware overstroming. Op

25 november om drie uur ’s nachts begaven

de dijken het op drie plaatsen. De bressen

waren zeer breed en diep: het zou tot april

1929 duren alvorens ze eindelijk gedicht

raakten. In 1930 was het opnieuw prijs op

26 november. De schade was beperkter

maar alles wees er op dat een kleine

gemeente zoals Grembergen niet langer zelf

in staat was om in te staan voor het

onderhoud van de dijken.

Op 10 mei 1940 bombardeerden Stuka’s de

nieuwe brug te Dendermonde: de aanzet

voor vier jaar oorlogsleed en ellende, die

eindigden met het drama van 4 september

1944 aan de brug over de Schelde waar

negen jongens werden afgemaakt door

Duitse troepen die zich probeerden terug te

trekken. Op 25 oktober 1944 viel een V1 op

de villa De Herde met ruim 31 doden tot

gevolg. Een klein jaar later vierde de

bevolking op 2 september 1945 de

bevrijding met een vredestoet waaraan liefst

48 groepen deelnamen.

Vanaf dan moderniseerde de gemeente heel

snel: de aanleg van nieuwe wegen, de

komst van een waterleidings- en gasnet,

een nieuw wegbedekking in alle straten,

aangepaste verlichting, nieuwe straten,

sociale woningen en nieuwe wijken

wijzigden het aanzicht van de gemeente

zeer grondig. Een nieuw gemeentehuis, een

watertoren en een nieuwe vaste brug over

de Schelde waren de laatste grote realisaties

voor de fusie. Op 31 december 1976 werd

Grembergen een deelgemeente van

Dendermonde, maar eentje met een eigen

geschiedenis en karakter.

Bron: Feitelijke vereniging Grenberga
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Vlaspit in actie !

Vlaspit is een

afdeling die graag

uitstappen doet

(Hamme,

Buggenhout)

genietend van het

mooie weer en

lekker eten.
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Themaweek dementiezorg (18 - 22 september).
Nieuws vanuit ons dementievriendelijk beleid.

Niet zomaar een kapelletje !

Een dementievriendelijk beleid omvat niet

alleen de goede zorg voor onze bewoners

met dementie. Het houdt ook in dat we zorg

dragen voor familie, vrienden, buren, … die

mee zorg dragen voor onze bewoners.

Het is niet altijd evident om gepaste

antwoorden te geven of om ieders wensen

te vervullen. We trachten wel om samen tot

een oplossing te komen. We willen jullie

mening en/of bezorgdheden rond bepaalde

items horen.

Daarom nodigen we jullie als familie uit om

deel te nemen aan onze tweede praatgroep

van dit jaar. Deze zal plaatsvinden op

dinsdag 31 oktober van 14u tot 16u.

Volgende thema’s komen aan bod:

“vrijheidsbevorderende zorg” en “als eten

een zorg wordt”.

Affichering en inschrijvingsstroken zullen

begin oktober op de zorgafdelingen

uitgehangen worden. Noteer alvast de

datum in jullie agenda.

Dat dieren reacties uitlokken bij onze

bewoners, daar is iedereen van overtuigd.

Op zorgafdeling Vlasbloem is hierrond een

mooi project uitgewerkt.

Het begon met kuikentjes onder de lamp

rond de paastijd. Vertederd kwamen onze

bewoners kijken naar het 'gekrawietel' van

de kuikens.

Medewerkers gingen met de kuikens ook op

de kamers en lieten de bewoners de

kuikens vasthouden en aaien. De

zorgzaamheid kwam duidelijk naar boven,

de lach op het gezicht vertelde ons

voldoende.

Maar kleine kuikens worden groot, dus

moest een verhuis naar de binnentuin

gepland worden. Dankzij de enthousiaste

inzet van medewerkers werd een omheining

geplaatst en een kippenhok voorzien: niets

mocht ontbreken.

Niemand kon echter voorspellen dat onze

kippen zich ontpopten tot echte uitbrekers.

Ze lopen liever rond in de volledige

binnentuin dan enkel in hun afgebakend

terrein, tot grote hilariteit van onze

bewoners. Vanuit de living zien ze de kippen

voorbij trippelen.

We nemen bewoners mee in het project'

zorg dragen voor de kippen'.

Samen de kippen voeren, ’s avonds de

kippen in hun hok leiden, en samen de

eieren

verzamelen.

Begeleiden is

echt wel de

boodschap,

maar het

enthousiasme

van onze

helpers is

onbeschrijflijk.

Niet alleen

onze kippen

krijgen alle

aandacht.

Ook onze parkieten in de buitenkooi krijgen

de beste zorgen. Een bewoner zorgt ervoor

dat ze voldoende zaadjes en vers water

krijgen, onder toezicht van medewerkers.

Hopelijk kunnen we beide projecten blijvend

ondersteunen.

Anja Pouliart – referentiepersoon dementie

Ik ben Leon.

Door mijn vroeger werk als vrachtwagenchauffeur kwam ik op vele plaatsen. Mooie en minder mooie. Wanneer

je voor de eerste keer op een plaats kwam gebeurde het al eens dat je de weg moest vragen. De beste plaats

om dat te vragen was een baancafé. Ofwel aan een kapelleken, daar zaten altijd mensen die alles wisten.

Kapellekes kom je op 's Herens wegen overal tegen en niet alleen in Vlaanderen. En nu mijn zwerven met de

vrachtwagen gedaan is doe ik dat met de fiets vanuit wzc Sint Antonius.

Op mijn tochten hier in Grembergen ben ik gestuit, op iets simpel, maar mooi. In den Hekkenhoek midden op

de baan staat een kapel van Onze - Lieve Vrouw van de Vrede in al haar glorie. Ik heb er een schets van

gemaakt en daarna volledig uitgewerkt. Aan de inkom van het wzc kan je het resultaat bewonderen.

Leon Van Kerckhove

Op vrijdag 21 september stonden we in ons wzc stil bij Wereld

Alzheimer Dag. We deden dit oa met een plechtige inhuldiging van onze

ruwe berk. (In de schapenweide) Deze ruwe berk hadden we reeds

eerder geplant in het kader van het project "zuurstof voor dementie."

Het is een project van de Alzheimer Liga Vlaanderen waarbij in totaal

minstens 100 bomen geplant zullen worden. Vanwege het slechte weer

zijn we voor de plechtigheid verhuisd naar de kapel, maar het

enthousiasme was er zeker niet minder om!
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Zomerfeest, een

eetfestijn, genieten van

onze tuin, een 60 -

jarig huwelijksjubileum,

een bedevaart,

rollatordans en taarten

bakken.

Een korte bloemlezing

van wat een zomer

zoal kan bevatten !

Een kijk op Klaverweide
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ZOEK DE WOORDEN (Dé perfecte concentratieoefening)

Met het invullen van de woordzoekers (Rechtsboven en

rechtsonder) is een fles cava te winnen. Bezorg ons de

2 woorden die we zoeken. Schrijf ze op een strookje

papier ten laatste op vrijdag 10 november.

Deponeer dit in de 'klachten en suggestie - bus' aan het

onthaal.

(Vergeet uw naam en afdeling niet te vermelden)

Mr Alain Melon (Vlasbloem k37)) was één van inzenders

van de 2 woordzoekers van vorige editie. (Juli-

augustus-september)

De juiste antwoorden: JEUGDHERBERG en

RECHTSGEVOEL (Alain mag zich verheugen op een fles

cava)

Oplossing woordzoekers vorige keer:

De woorden zitten horizontaal, verticaal en diagonaal in alle richtingen in

de puzzel hierboven verstopt. Ze kunnen elkaar ook overlappen. Zoek ze

op en streep ze af. De overblijvende letters vormen achter elkaar gelezen

de oplossing.

ATLEET - AUDIO - BOKSPRINGEN - DEBUUT - FARMACOLOGIE - FLIRT -

FLITSEN - GEHALTE - HUWEN - KERKVORST - KLAPBES - KNOESTIG - KOGEL

- KOMAF - KRIBBIG - LELIE - OOIEVAAR - SLUIK - SOEPEL - TAKEL - TIMBRE -

VERHUREN - VERLOOFDE - WETEN - ZEELT - ZENUW - ZONNESTELSEL

De woorden zitten horizontaal, verticaal en diagonaal in alle

richtingen in de puzzel rechts op dit blad verstopt. Zoek ze op

en streep ze af.

ABUIS - ADRES - AGENT - ALPENHAAS - ERTSADER - EUROPEES

- GUMMI - KOELHUIS - LELIE - LIKEUR - MENSEN -

MISLUKKELING - OPSOMMING - PAALTJE - PARKET -

PATERNOSTER - RAPIER - RATIO - ROMIG - SALIE - SERRE -

SPUITFLES - STEPPE - STOET - STRESS - TENNISBALLEN -

TURBO.

HORIZONTAAL

1 berggeel 4 gast 8 of dergelijke 9 als gast 11 molentrechter

14 vis 16 en andere 17 naaigerei 18 domina 19 geluidje 21

lidwoord 22 eikenschors 24 fotografische term (afk.) 26

sporthemd 28 geeuwen 31 blijkens de akten 32 water in

Friesland 33 plant 37 draagband 40 grootmoeder 41 profeet

42 kookgerei 44 politieke partij 47 ter plaatse 48 land in

Afrika 50 dierengeluid 51 binnenplaats 53 strandmeer 55 spil

56 trekdier 57 bewijsstuk 58 glazen verpakking.

VERTICAAL

2 herkauwer 3 lusthof 5 deel v.h. gebit 6 ik 7 loot 10

kaartspel 12 gebouw in Amsterdam 13 verkoopplaats 14

ransel 15 pl. in Gelderland 20 steen 21 beet 23 bijwoord 25

sine anno 26 bevel 27 vestibule 29 voordat 30 namaak 34 pl.

in Noord-Brabant 35 emeritus 36 stoere man 37 riv. in

Frankrijk 38 jongstleden 39 vordering 42 witjes 43 op de wijze

van 45 sterke drank 46 schildknaap 48 bakmiddel 49

koraaleiland 52 deel v.e. boom 54 Noorse godheid.
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Om de reeks van de edelstenen af te sluiten wil ik eindigen met nog

een kristal van de ‘big five’ meest populaire edelstenen wereldwijd.

(de diamant, de robijn, de saffier, de smaragd en de jade).

Na uitgebreid opzoekwerk o.a. op internet kan ik u ook nu weer een

beetje meer wegwijs maken in de schitterende wereld van de

edelstenen.

De naam smaragd is via het Latijn en het Grieks waarschijnlijk terug

te voeren op een Semitische taal. Hij werd niet alleen gebruikt voor

de edelsteen maar ook voor andere groene stenen.

Smaragden zijn de groene variant van het mineraal beril. Dit

veelzijdige mineraal is opgebouwd uit vier primaire elementen:

beryllium, aluminium, siliconen en zuurstof, aanwezig in magma en

in de wateraders van heet water onder de aardmantel. Naarmate

het water of de magma afkoelt, komen deze moleculen samen om

de hexagonale beril kristallen te vormen.

Chroom, vanadium en ijzer geven beril een groene kleur. Wanneer

het een lichtgroene kleur betreft, wordt de steen groen beril

genoemd, maar wanneer de kleur een sterk, levendig groen is,

noemen we het smaragd.

In de jaren 60 werd in de VS de definitie van smaragd aangepast

door de edelsteenindustrie. Ook stenen die gekleurd zijn door

vanadium mochten daar voortaan als smaragd worden verkocht.

Die gewijzigde definitie wordt niet erkend in Europa. Daarom

worden smaragden met vanadium soms aangeduid als

Colombiaanse smaragd.

Smaragden worden overal ter wereld gevonden maar de meeste

komen toch uit Colombia in Zuid Amerika, in de Minero riviervallei.

Er bestaat een oude legende die de overvloed aan smaragden

verklaart in deze vallei. De god Are creëerde twee onsterfelijke

mensen om de aarde te bevolken. Hij noemde de man Tena en de

vrouw Fura. Op een droeve dag verloren Tena en Fura hun

onsterfelijkheid. Dit brak hun hart, niet omdat ze langzaam ouder

werden, maar omdat de dood hen ooit uit elkaar zou drijven. Are

zag deze diepe droefenis en om te voorkomen dat de twee

geliefden ooit van elkaar zouden worden gescheiden, veranderde hij

hen in twee bergen, de Tena en Fura toppen, die voor eeuwig

samen staan. Fura’s tranen drongen diep in deze bergen en de

omliggende streken door en vormden smaragden.

Volgens wetenschappers zou de nabijheid van de “Ring van Vuur”

een rol spelen. De "Ring van Vuur" is een cirkel die langs de rand

van de Stille Oceaan loopt en ongeveer 40.000 kilometer land

bedekt. Deze streek, bezaaid met vulkanen, wordt voortdurend door

aardbevingen geteisterd. De hitte en kracht van deze

natuurfenomenen vormen smaragden onder de mantel van de

aarde, en de tektonische platen verspreiden de edelstenen

vervolgens door Colombia maar ook door landen in Afrika: Zambia,

Zimbabwe, Zuid-Afrika, Nigeria, Ghana, Tanzania en Namibië. In Azië

worden ze gevonden in India, Pakistan en Afghanistan.

Enkele van de meest bekende smaragden
ter wereld
De Bahia Smaragd – Kluster, gevonden in Colombia- 1,7 miljoen

karaat

Brazilië heeft smaragdmijnen in twee verschillende provincies:

Minas Gerais en Bahia. Een mijnwerker vond in 2001 een cluster

smaragden van unieke schoonheid die ongeveer acht verschillende

smaragdkristallen in één stuk steen bevat. Eén van deze kristallen is

de grootste smaragd die ooit werd gevonden.

De geschiedenis van deze edelsteen is vreemd.

Ontgonnen in Brazilië, verscheen de steen opeens in de Verenigde

Staten waar hij het onderwerp werd van een wettelijke strijd die

bijna zeven jaar aansleepte. Hij bevindt zich nu bij de rechtmatige

eigenaar en wacht op verdere ontwikkelingen.

Chalk smaragd – Gevonden in Colombia - ongeveer 38.4 karaat

In de 18de eeuw regeerden de maharadja’s en prinsen van de

Gaekwad dynastie over een vroeg-Indische staat, Baroda. Deze

koninklijke heersers bezaten de Chalk smaragd gevat in een

elegante halsketting met diamanten die werd doorgegeven van

generatie op generatie. In 1949 eindigde de Gaekwad dynastie in

Baroda en werd de Chalk smaragd verkocht. In de Verenigde Staten

werd hij opnieuw geslepen en in een ring gezet, nu in kussenvorm

(cabochon) en omringd door 60 peervormige diamanten. In 1972

doneerden de toenmalige eigenaars, Mr. en Mrs. O. Roy Chalk, de

ring aan het Smithsonian Natural History Museum.

De kroon van de Andes – 450 smaragden in een gouden kroon

Deze votieve kroon werd gemaakt op het einde van de 16de eeuw

in Colombia.

Er was op dat moment een dodelijke uitbraak van pokken maar de

stad Popayán bleef op wonderbaarlijke wijze gespaard. De

stadsbewoners maakten de kroon om hun dankbaarheid te

betuigen en plaatsten ze op het beeld van de Heilige Maria in de

lokale kathedraal... Vandaag is het juweel te bezichtigen in het

Metropolitan Museum of Art in New York City.

Cambridge smaragden- In 1818 kwam Augusta van Hesse-Kassel,

de hertogin van Cambridge, in het bezit van een set van 30

cabochon smaragden. Ze gaf ze aan haar dochter, die ze op haar

beurt doorgaf aan haar dochter, Koningin Mary. Die gebruikte 15

van deze smaragden in de Vladimir tiara, die bestaat uit goud en

diamanten. Later vroeg ze de koninklijke juweliers om de

overblijvende smaragden in kleinere juwelen te zetten. In 1953

erfde Koningin Elizabeth II alle Cambridge smaragden.

Synthetische smaragden
Synthetische smaragd is een door de mens gemaakte echte

smaragd, met alle fysische en chemische eigenschappen van de

natuurlijke smaragd. Minimale verschillen zijn er wel. Het

Czochralski-proces is een bekende techniek waarbij een natuurlijke

kristal zeer langzaam uit een flux van gesmolten

smaragdbestanddelen getrokken wordt en door aangroei een

synthetisch kristal ontstaat.

Alleen voor de edelsteenexpert zijn deze stenen van natuurlijke

smaragd te onderscheiden. De techniek is kostbaar en dus komen

deze stenen niet veel voor, ook niet in sieraden.

Bijkomende betekenis van deze steen.
Mensen die geloven in de psychische en fysieke kracht van kristallen

zullen ongetwijfeld veel belang hechten aan het volgende:

smaragd stimuleert liefde, inspiratie, openheid, oprechtheid,

positiviteit, genieten van het leven en gevoel van eenheid en heeft

hierdoor een positieve werking op relaties.

Hij bevordert geestelijke groei, een vooruitziende blik en helderheid

van geest, en helpt bij het overwinnen van tegenslagen.

Fysiek heeft de steen een positieve werking op het

gezichtsvermogen, regeneratie en herstel, reumatische

aandoeningen, het immuunsysteem, claustrofobie,

infectieziekten, de spieren, diabetes en epilepsie.

De smaragd: de koning van de edelstenen !
In onze reeks over edelstenen zijn we na diamant, saffier en robijn aanbeland bij een vierde soort

edelsteen. Bekend omwille van zijn groene kleur: de smaragd. Misschien een tip voor wie van partnerlief

een cadeau wil krijgen. Enig nadeel: een smaragd is nogal aan de dure kant...
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Vervolg van de smaragd: de koning der edelstenen.

In de geschiedenis…
In het oude Egypte:

De smaragdsteen is één van de oudste
edelstenen die
door de mens
gebruikt wordt.
Zo staat de
smaragd al
meer dan 4000
jaar bekend
als heel- en
siersteen. In
het oude
Egypte
geloofde men
dat de
smaragd
ervoor zorgde
dat de doden
konden

herrijzen in het hiernamaals.
Daarom kregen mummies vaak een
smaragd in hun mond en werden
graftombes met de steen versierd.
Ook Cleopatra zelf was door de smaragd
gefascineerd. Ze droeg de steen om haar
schoonheid te benadrukken. Daarnaast
geloofden de Egyptenaren dat een smaragd
de drager kon genezen van kwalen en
ziektes. De steen zou onvruchtbaarheid en
slechtziendheid verhelpen, de intelligentie
verhogen en het seksleven verbeteren.
Bovendien dacht men dat de smaragd
iemand in staat kon stellen de toekomst te
voorspellen wanneer hij de steen onder zijn
tong plaatste.
Naast Cleopatra was ook haar bekende
tijdgenoot Julius Caesar een groot liefhebber
van de smaragd. Net als veel anderen
verzamelde hij de steen vanwege zijn
geneeskrachtige eigenschappen. De steen is
door de hele geschiedenis populair geweest
bij keizers en koningen. Niet voor niets
wordt de smaragd dan ook wel de “koning
van de edelstenen” genoemd.
In de middeleeuwen en later…

Ook in de Bijbel wordt de smaragd
genoemd. De edelsteen is bijvoorbeeld één
van de kristallen die hoort bij de aartsengel
Gabriël. Hij was bovendien een bron van
inspiratie voor veel alchemisten. Zo is in de
Middeleeuwen waarschijnlijk de beroemde
cryptische tekst "De Smaragden Tafel"
ontstaan, waarin een alchemistisch proces
wordt beschreven.
Tot in de late Middeleeuwen was de
smaragd extreem zeldzaam en van hoge
waarde.

De steen werd alleen gevonden in de
Cleopatra-mijn bij de Rode Zee in Egypte en
in het Habachtal in Oostenrijk. Pas in de
zestiende eeuw veranderde dit. De Spaanse
veroveraars kwamen aan in Zuid-Amerika en
ontdekten de beroemde smaragdmijnen in
Colombia.
Weet je datjes De oudste en klassieke
vindplaats van smaragden ligt in Opper-
Egypte, in de Cleopatra VII-mijnen. Hier
hebben volgens archeologen Egyptenaren,
Grieken, Romeinen, Arabieren en Osmaanse
Turken gewerkt. Deze mijnen raakten in de
Middeleeuwen in de vergetelheid, maar
werden in de 19de eeuw opnieuw ontdekt.
De fraaiste smaragden uit deze groeven
bevinden zich naar men zegt in de schat van
de Turkse sultans in het Topkapipaleis in
Istanboel of in de Iraanse schat.
Tot de smaragden uit deze mijn behoort
waarschijnlijk ook de lensvormig geslepen
steen waarmee de Romeinse keizer Nero
naar de gevechten van de gladiatoren heeft
gekeken.
Spreken volgende beschrijvingen niet tot uw
verbeelding? · Gordel van smaragd, bijnaam
voor Nederlands-Indië bedacht door
Multatuli (boek Max Havelaar). · Emerald isle
(smaragdeneiland), Ierland. · Costa
Smeralda (smaragdkust), noordkust van
Sardinië.
· La Côte d'Émeraude (smaragdkust),
Bretagne, de kust van Saint-Malo tot
Cancale in Frankrijk.
Smaragden worden gewoonlijk verwerkt als
solitaire siersteen of samen met diamanten
en worden meestal in een gouden vatting
gezet. Vaak is smaragd troebel door
insluitsels. Deze gelden niet als fouten(
zolang het er niet te veel zijn) maar worden
beschouwd als bewijs van echtheid ten
opzichte van synthetische stenen en andere
imitaties. De vakman noemt ze Jardin (Frans
voor 'tuin').

Hoe waardevol zijn smaragd
edelstenen?
Doordat de omstandigheden precies goed
moeten zijn, is een smaragd edelsteen per
definitie erg zeldzaam en erg waardevol.
Smaragden hebben een betoverende
schoonheid. Ze stralen hoop, trouw en
eeuwige liefde uit. Ze worden regelmatig
gebruikt in verlovingsringen en zijn één van
de vier meest waardevolle stenen in onze
samenleving.

Ontstaan in de geheimzinnige diepten van
onze aardbol en onderhevig aan onmetelijke
krachten en scheikundige reacties, werden
ze ontdekt door de mens. Hij gaf de
schitterende steentjes hun betekenis en hun
waarde.
Uit de diepste, donkere spelonken en
mijngangen over de hele wereld worden ze

bovengehaald door eenvoudige arbeiders,
soms kinderen nog. Hoopvol, met bloed,
zweet en tranen besmeurde fonkelstenen,
die de belofte inhouden van een beter
bestaan, komen tevoorschijn.. Oorlogen,
verstandshuwelijken, jarenlange vetes, niets
is teveel … Hebberige handen openen zich
om een unicum te bemachtigen.
Edelstenen worden tentoongesteld in de
meest gerenommeerde musea ter wereld,
twinkelen in de kroonjuwelen van
eeuwenoude
dynastieën en koningshuizen. Soms komen
ze via duistere omwegen terecht in handen
van superrijken. Alle edelstenen die het
voorbije jaar glinsterden in ons krantje
hebben dezelfde geschiedenis…
de geschiedenis van de aarde,
de geschiedenis van de mensheid…

Myriam P.

Gordel van smaragd (Multatuli)

Gordel van smaragd is een bijnaam van Nederlands-Indië die bedacht is door de 19e-eeuwse Nederlandse schrijver Eduard Douwes
Dekker ("Multatuli"). Smaragd is een heldergroene edelsteen. De bijnaam verwijst naar de ligging en uitgestrektheid van de Indonesische
archipel (als een gordel) en de schoonheid van de natuur in dat land (als smaragd).
Multatuli gebruikte de naam in het laatste hoofdstuk van zijn spraakmakende boek Max Havelaar (1859), dat eindigt met een aanklacht
direct gericht aan koning Willem III:
"Want aan U draag ik mijn boek op, Willem den derden, Koning, Groothertog, Prins... meer dan Prins, Groothertog en Koning... KEIZER van
't prachtig rijk van INSULINDE dat zich daar slingert om den evenaar, als een gordel van smaragd..
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In de rubriek 'Ten huize van ...' stellen we telkens
iemand voor die op alle afdelingen komt. Iemand
die iedereen na verloop van tijd zal leren kennen.
Ten huize van ... stelt de vragen, de geïnterviewde
geeft de antwoorden. Nieuwsgierig als we zijn...

In deze editie: Kevin Christiaens, sinds kort het
nieuwe diensthoofd van afdeling Klaverweide.

Met zijn 33 jaar

heeft Kevin al een

mooi parcours in de

zorg achter de rug

voordat hij als

diensthoofd bij ons

is gekomen. We

leren hem graag wat

beter kennen.

Welke opleiding heb

je gevolgd?

Ik volgde de opleiding verpleegkundige in Sint-Niklaas. Het derde

jaar van deze opleiding koos ik voor ‘Geriatrie’. Deze opleiding

deed ik in Aalst.

Toen ik al vier jaar aan de slag was als verpleegkundige en ook

reeds de hoofdverpleegkundige vervangen had, besloot ik een

kaderopleiding voor leidinggevende via het NVKVV (=

beroepsopleiding voor verpleegkundigen) te volgen. Hierbij leer je

onder andere gesprekstechnieken. Je verdiept je ook in

bewonersrechten.

Wat was voor jou de motivatie om voor de ouderenzorg te

kiezen?

Ik koos voor ouderenzorg door mijn positieve stage-ervaringen in

het ziekenhuis. In sommige afdelingen was de oudere populatie

sterk vertegenwoordigd. De zorg voor deze patiënten lag me, ik

had er een goed gevoel bij.

Je werkte al eerder als leidinggevende in een ander wzc. Wat

heb je voor ervaring opgedaan die je hier ook weer inzet?

De sector maakt vele veranderingen door en je moet mee in deze

boeiende evolutie. Dit gaat van algemene werking op een afdeling

tot digitalisatie op vlak van zorg en wonen.

Zo werken wij met het elektronisch zorgdossier waar software

voor geïmplementeerd moet worden. Ik was er ook betrokken bij

de opstart van Belrai.

Wat merkt de bewoner van deze evolutie?

Er zijn een aantal zaken die de

bewoner niet direct merkt, maar op de

achtergrond wel het verschil maken

omdat alles op deze manier vlot kan

verlopen. Denk bijvoorbeeld aan het

automatisch laten verlopen van

bepaalde processen, het up-to-date

houden van het zorgdossier en de

communicatie met andere disciplines.

Naar de toekomst toe willen we ook

voorbereid zijn omdat we merken dat

nieuwe bewoners steeds meer gebruik maken van digitale

middelen. Zo kan het bijvoorbeeld heel handig zijn om te werken

met een touchscreen in de toekomst. Bewoners kunnen dan heel

makkelijk zelf een aantal wijzigingen doorgeven, bijvoorbeeld het

rapporteren van een kapotte lamp. Wat ook op ons verlanglijstje

staat is het contact leggen van kamer tot kamer zodat bewoners

direct met elkaar kunnen communiceren.

Het is ook mijn doel om een zo huiselijk mogelijke sfeer te

scheppen. Daarom bekijken we bijvoorbeeld de mogelijkheden

voor vernieuwingen rond de maaltijd, bijvoorbeeld de maaltijd in

bulk aanbieden, meals on wheels of een ontbijtbuffet met

babbelmoment nadien.

Als diensthoofd stuur je een team aan. Wat is voor jou

belangrijk om te zorgen dat iedereen in het team zo goed

mogelijk kan zorgen?

Ik geloof dat een team waarin iedereen zich goed voelt en zichzelf

kan/mag zijn, goede resultaten kan boeken. Wie zich goed voelt

op het werk, levert ook goed werk en goede zorg aan anderen.

We zijn allemaal sterk in iets. Als we deze sterktes op elkaar

afstemmen en ons daarop focussen, komt dit iedereen ten goede.

Ik streef naar een sfeer waarin iedereen durft te zeggen als iets

niet goed gaat. Ik vind open communicatie erg belangrijk. Dan heb

je geen angst om op de vingers getikt te worden, maar wil je juist

bijdragen aan het signaleren en oplossen van zaken die misschien

beter kunnen. Ook belangrijk is dat je niet alles kan verwachten

van elk individu. We hebben allemaal onze sterke kanten maar

niemand kan natuurlijk alles perfect. Daarom vind ik het belangrijk

dat we zo veel mogelijk onze sterke kanten kunnen gebruiken. Ik

vind het mooi om te merken dat team Klaverweide hier al goed

aan elkaar hangt.

Alles wat je aandacht geeft, groeit. Waar geef jij graag extra

aandacht aan?

Ik probeer toegankelijk te zijn voor de mensen. Eens tijd maken

voor iemand en luisteren, kan een verschil maken. Als mensen iets

willen vertellen is er tijd nodig: mensen moeten zich al zoveel

afjagen.

Je woont in Baasrode, begreep ik. Heb je daar je hele leven

gewoond en komt je familie er vandaan?

Het klopt dat ik in Baasrode woon, maar ik ben afkomstig van

Hamme. Toen ik mijn vrouw leerde kennen, woonde ze in

Dendermonde. Aangezien we allebei in Dendermonde aan het

werk gingen, wilden we een huis kopen in de regio. Zo zijn we in

Baasrode terecht gekomen.

Kan je iets delen van hoe je gezinssituatie eruit ziet? Woon je

alleen of heb je een familie? Heb je huisdieren?

Ik ben getrouwd. Mijn vrouw werkt ook in de zorg, en zo hebben

we elkaar leren kennen. Toen we elkaar leerden kennen werkten

we beiden afwisselend tijdens het weekend, waardoor we elkaar

weinig zagen. Daarom zijn we gaan bijstuderen om privé onze

uren op elkaar af te kunnen stemmen en elkaar in het weekend te

kunnen zien. Mijn vrouw geeft nu les in het volwassenonderwijs

om zorgkundigen op te leiden.

We hebben veel sociale contacten op het werk. Daarna hebben we

het graag rustig.

Wij hebben een hond en twee katten, en zij zijn als het ware onze

kindjes. De hond is een Border Collie en heet Søren. Hij is

genoemd naar de Deense filosoof Søren Kierkegaard. Onze katten

zijn geadopteerd en heten Pluisje en Poepoes.

Wij hebben hun namen niet veranderd toen wij ze kregen omdat

ze al goed reageerden op hun naam. Ze komen alle drie goed

overeen en ze leven dus niet als kat en hond!

Wat doe je graag in je vrije tijd?

Ik hou van wandelen met de hond, eens uit eten gaan, muziek

beluisteren,…

Bedankt Kevin, voor dit interview. We zijn blij je beter te

kunnen leren kennen en we wensen je veel mooie momenten

toe samen met de bewoners van afdeling Klaverweide.

Eleonora H
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De paternoster !
Een paternoster bidden is een deel van
de rozenkrans bidden.
Door gebed stelt men zich open voor
een transcendente werkelijkheid (
mezelf en de dagelijkse realiteit
overstijgend). Onze totale
persoon(lijkheid) is daarbij betrokken:
ons verstand, het gevoel, de emoties,
de verbondenheid met anderen.
In de 5e eeuw ontstaan de eerste
monastieke gemeenschappen. Dat zijn
de voorlopers van de latere
kloostergemeenschappen.
De Vader daarvan is de Heilige
Benedictus door de Europese
commissie uitgeroepen tot

patroonheilige van Europa! Zijn leefregel was: Bidden, werken en
slapen in evenwicht brengen. Een gezonde geest in een gezond
lichaam (8 uur).
Zo is ook het getijdengebed ontstaan. Dat is het gebed op vaste
tijdstippen.
- De Metten (ook wel Vigilie genoemd) rond 5 uur
- De Lauden rond 6 uur
- De Priem rond 7 uur (tegenwoordig voor de priesters en ook in de
meeste kloosters afgeschaft)
- De Terts rond 9 uur.
- De Sext rond 12 uur
- De Noon rond 14 uur
- De Vespers rond 17 uur
- De Completen rond 20 uur.

Voor de ongeletterden, en dat waren de meeste mensen toen,
werden de gebeden en psalmgezangen vervangen door de
rozenkrans. In de 12e eeuw komt vanuit de oosterse kerken meer
nadruk op de devotie tot Maria, als moeder van de Heer. Wees
gegroet kwam in de plaats van de (gezongen teksten).
In 15e eeuw is er dan de verdeling gekomen in tientjes, waartussen
één onze vader en bij elk tientje de aanroeping van één van de
geloofsmysteries.
De rozenkrans bestaat sedert 16 oktober 2002 uit 20 in plaats van
15 geloofsmysteries met één tientje.

– 5 blijde mysteries: menswording van Jezus.
– 5 lichtende mysteries: openbaring van Jezus.
– 5 droeve mysteries: lijden en dood van Jezus.
– 5 glorieuze mysteries: de verheerlijking van Jezus.
De paternoster bidden is dus één reeks mysteries in overweging
nemen en samen (alternerend) of individueel bidden.

De blijde geheimen op maandag en
zaterdag
• De engel Gabriël brengt de boodschap aan
Maria
• Maria bezoekt haar nicht Elisabeth
• Jezus wordt geboren in een stal in
Bethlehem
• Jezus wordt in de tempel opgedragen
• Jezus wordt teruggevonden in de tempel

De droevige geheimen op dinsdag en
vrijdag
· Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse
vader

· Jezus wordt gegeseld
· Jezus wordt met doornen gekroond
· Jezus draagt zijn kruis naar kalvarie (golgotha)
· Jezus sterft aan het kruis

De glorievolle geheimen op woensdag en zondag
· Jezus verrijst uit de doden
· Jezus wordt ten hemel opgenomen
· De H. Geest komt over de apostelen
· Maria wordt in de hemel opgenomen
· Maria wordt in de hemel opgenomen

De geheimen van het licht op donderdag
• De doop van Jezus in de Jordaan

• Jezus openbaring tijdens de bruiloft van Kana
• De verkondiging van het Rijk Gods en de oproep tot bekering
• De gedaanteverandering op de berg Tabor
• De instelling van de Eucharistie
(Laatste avondmaal)
Verloop van een paternoster:

- Kruisteken -
· Geloofsbelijdenis –
· Onze Vader
· Eer aan de vader, de Zoon, de H. Geest…..
· Ik groet u Maria, dochter van God de Vader (wees gegroet)
· Ik groet u Maria, moeder van God de Zoon (wees gegroet)
· Ik groet u Maria, bruid van God de H. Geest (wees gegroet)
- 5 x tientje-eer aan de Vader-de Zoon en de Heilige Geest
Onze Vader
• Litanie van Onze Lieve vrouw
• V: 3x Lam Gods dat de zonden van de wereld wegneemt.
1. A: Spaar ons Heer
2. A: Verhoor ons Heer
3. A: Ontferm U over ons.

• Één wees gegroet duurt +-15 seconden.
• Eén onze Vader +-15 seconden
Per mysterie wordt één tientje
(of tien keer een Weesgegroet gebeden)
Reeks van 5 mysteries = rozenhoedje, of één paternoster (duurt
ongeveer 16 minuten of 1000 seconden.) = +/-de duur van het
getijdengebed !
• Alle mysteries gebeden = Rozenkrans (ongeveer één uur )
De Rozenkrans werd ook door de gezinnen en/of de
buurtgemeenschappen gebeden: bij een overlijden van iemand uit
de buurt of als rouwbeklag voor de familie en ultiem gebed voor de
overledene.
• Op de feestdagen van Onze Lieve Vrouw en de verschijningen:
– Lichtmis – OLV Boodschap – Maria onbevlekt ontvangen – Maria’s
geboorte – OLV hemelvaart. Verschijningen: Lourdes 11/2 Fatima
13/5 enz…
• Alle dagen tijdens de Mariamaand: mei en de Rozenkransmaand:
Oktober.
• Rozenkransgebed heeft samen met de overwegingen
gefunctioneerd als patroon om het eigen leven en dat van de
gemeenschap vorm te geven en gelovig te schragen. Het
functioneerde als :
– Catechese: of inwijding in het christelijk geloof
– Gebedscultuur werd aangeleerd
– Meditatie en bezinning over het eigen leven getoetst aan wat
Jezus en Maria hebben ervaren
– Bemoediging en verbondenheid op momenten van pijn en miserie
of dankzegging bij vreugdevolle gebeurtenissen
• Rozenkransgebed heeft zonder de overwegingen mensen laten
afhaken omdat de zin en betekenis ervan vervaagde.
– Met het verdwijnen van het rozenkransgebed (de paternoster) is
er een grote kloof ontstaan tussen ‘het christelijk geloof’ en de
overdracht of catechese.
– We zijn dus vervreemd geraakt van het rozenkransgebed en de
mysteries van het geloof.
– Oefening baart kunst of een sportman moet trainen…Als er geen
training meer is verdwijnen ook de prestaties.
– Bidden kan beginnen met een simpel kruisje aan je kind. Dat
ervaart op die manier dat er nog iemand is die hem of haar graag
ziet buiten mama en papa of oma en opa.
– Dat kan dan stillaan uitgroeien tot het bidden van drie
weesgegroetjes; als dank voor de mooie dingen van de dag, of met
vraag om vergeving voor wat niet zo leuk is geweest, of een vraag
om bemoediging en steun om beter te doen.
– Als het geloof verdwijnt vallen we terug op ons menselijk kunnen
en falen en kunnen er ook geen bergen meer worden verzet zeker?
– Toch ervaren ook nog in deze tijd mensen steun en troost in het
gebed, dat is in alle bedevaartplaatsen ter wereld te merken. Of hoe
Onze Lieve Vrouw vanuit de hemel mensen samenbrengt rond de
boodschap van haar zoon: ‘ Jullie zijn kinderen van dezelfde hemelse
Vader, broers en zussen van mekaar; blijf dus zorg dragen voor
mekaar. Ondanks alle tegenspoed een leven lang…En geef die
boodschap handen en voeten in de wereld van vandaag.

Louis Bruyland
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Rietveld in de kijker

IJsfestijn, marktbezoek, de dag na de

bloemenstoet in St Gillis Dendermonde, een

professionele rozensnoeier en gezellig buiten

zitten.

Dat is zomer.
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'Een oudere kapel moet versierd worden !'

Het aantal uitdrukkingen die het

woord ‘schoen’ bevatten, duidt al

meteen op het belang van dit

onderdeel van onze garderobe.

* Waar wringt de schoen? =

Waar zit het probleem?

* de stoute schoenen aantrekken

= iets doen wat moed vergt

(‘stout’ = dapper)

* met lood in de schoenen

ergens naartoe gaan = ergens

verschrikkelijk tegen opzien

Ieder van ons heeft beslist ook al eens meegemaakt dat een

verkeerde schoenkeuze een verplaatsing enorm kan

bemoeilijken. Pijnlijke voeten zijn geen pretje!

Bij ouderen heeft dan soms sociale isolement tot gevolg. ('ik

geraak daar niet meer, dus blijf ik maar thuis')

Laten we dus eens bekijken welke tips bij de schoenkeuze

kunnen helpen.

Bij het ouder worden is aangepast schoeisel belangrijk: het

geeft de nodige stevigheid aan de voeten.

Gevolg: het komt de mobiliteit en het evenwicht ten goede. Het

risico op valincidenten wordt kleiner.

Wat zijn veilige schoenen?

We kiezen beter voor stevige veterschoenen of gesloten

schoenen met velcrosluiting.

Ook sportschoenen met veter en schoenen met voorgevormde

binnenzool en een riempje aan de hiel zijn een goede keuze.

Wanneer je voor pantoffels kiest, zijn gesloten pantoffels het

veiligst.

Hou er rekening mee dat schoenen ruim genoeg moeten zijn:

bij het ouder worden zwellen de voeten vaak, ook al omdat je

minder beweegt. Je voeten worden steeds een beetje groter.

Wat draag je beter NIET:

* open schoenen

* slippers of pantoffels

* versleten schoenen ( bijvoorbeeld met loskomende zool)

* schoenen met gladde zolen zonder grip of leren zolen

* schoenen die weinig steun geven (type ballerina bijvoorbeeld),

vooral ter hoogte van de enkel.

* schoenen met hakken van meer dan 3 cm

Sommige mensen dragen steunkousen of windels.

Het is belangrijk dat je dan met veters of een velcro-sluiting de

schoen voldoende kunt aanpassen. De basis - zool mag in dat

geval dan ook niet te smal zijn!

Tegenwoordig zijn er handige modellen te vinden die naast de

vetersluiting een rits hebben. Dat is handig bij het aan-en

uittrekken.

Een tip bij deze handeling: ben je niet meer zo fit, ga dan zitten

en gebruik eventueel een lange schoenlepel.

Te nauwe schoen knellen, te grote zijn ook niet goed: je voeten

zullen schuiven in je schoenen. Een inlegzooltje kan dan helpen.

Goede comfortschoenen zijn trouwens vaak in verschillende

breedtes verkrijgbaar en zijn daarom niet zwaarder.

Heel wat schoenenwinkels geven goed advies hierover.

Goede merken zijn: Ara, Rieker, Mephisto en Solidus.

En ja: comfortabel betekent tegenwoordig niet meer dat je op

elegantie moet inboeten. Gemakkelijke schoenen kunnen ook

mooi zijn.

Bij echte voetproblemen

Bij voetproblemen zoals platvoeten, arthritis, hallux valgus,

wonden omwille van diabetes, en andere problemen kan je

orthopedische schoenen op maat laten maken. Je hebt minder

pijn en een beter evenwicht.

Dit biedt meer zekerheid bij het stappen. Je voorkomt zo spier-,

gewrichts- en rugklachten. Je kunt daarbij ook rekenen op een

bijdrage van de mutualiteit bij doktersvoorschrift.

Hiervoor kan je terecht bij bijvoorbeeld speciaalzaken in de

regio. Je vindt er orthopedische schoenen, diabetesschoenen en

comfortschoenen.

Onze voeten hebben het hard te verduren: zij dragen ons

lichaam. Voetverzorging is dus echt nodig.

Een voetbad, een regelmatig bezoek aan de pedicure en degelijk

schoeisel: het is echt geen overbodige luxe.

Het kan ook heerlijk ontspannend zijn.

Greet A

Een goed voorkomen van mensen is van veel factoren afhankelijk. Meestal zijn dat factoren waar je zelf iets kan aan doen. Bij

senioren wordt nogal snel de afweging gemaakt: het moet vooral gemakkelijk en veilig zijn. Aantrekkelijk - mooi komt dikwijls op het

tweede plan. Terwijl de combinatie van beiden dikwijls wel mogelijk is!

Na de make - up, de kledij, en het kapsel bij ouderen is het vandaag de beurt aan het schoeisel !

'Wie het schoentje past, trekke het aan !'
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In ons wzc zijn er steeds meer dan 40 behandelende huisartsen.

Daarom is er een CRA aangesteld: Coördinerend en Raadgevend Arts.

De CRA is de tussenpersoon tussen het wzc en de huisartsen.

De CRA speelt een sleutelrol in de organisatie van de medische zorg binnen het wzc met alle zorgverstrekkers en

directie.

Met corona was de rol van CRA ’s plots heel duidelijk aanwezig.

De overheid was blij een medisch aanspreekpunt te hebben binnen de wzc’s.

De CRA zit als arts mee in het wzc team dat instond voor een correct Covid-beleid.

Zoals: opvolging testen, hygiënische maatregelen, vaccinatie, screenings, beleid naar bezoekers ….

Kort samengevat:

De behandeling van elke bewoner gebeurt door zijn of haar eigen huisarts.

De CRA is er voor de medische coördinatie binnen het wzc.

Onze nieuwe CRA, Anneleen De Gendt zal net als haar voorganger in elke editie van ons huiskrantje één of ander medisch aspect

belichten.

In deze editie is dat ... COVID.

Onze nieuwe CRA praat ons bij over Covid
HOEKJE VAN DE DOKTER

Gedaan met COVID?
Helaas! Er is op dit moment veel minder COVID dan op het

hoogtepunt van de pandemie. Maar helemaal weg is het virus zéker

niet, en zal het waarschijnlijk ook nooit zijn. Aan de hand van

wetenschappelijke modellen voorspelt men dit najaar een piek van

infecties met het Covid virus tegen eind oktober. Dit valt vroeger

dan de piek van griepinfecties, die we eerder zien aan het einde van

het jaar (of het begin van het volgend jaar).

Al gevaccineerd?
Heel veel mensen lieten zich in het verleden reeds vaccineren, maar

de bescherming van zo’n vaccin neemt echter na enkele maanden

af. Het wordt dan ook aanbevolen dat alle kwetsbare groepen zich

in het najaar opnieuw laten vaccineren.

Kwetsbare groepen

Sommige mensen lopen meer risico om door griep of covid-19

zwaar ziek te worden, in het ziekenhuis te belanden of zelfs te

overlijden. Dit zijn dan ook de mensen die we sterk aanbevelen om

zich tegen deze virussen te laten vaccineren. De vaccins beschermen

goed tegen zo’n zwaar ziekteverloop.

Het gaat hier om - iedereen die ouder is dan 65 - langdurig zieken -

personen met een verzwakte weerstand of bepaalde

gezondheidsaandoeningen - zwangere vrouwen - alle personen

werkzaam in de zorgsector.

Twee spuitjes?

Mensen met een verhoogd risico om ernstig ziek te worden door

het griepvirus (influenza) krijgen jaarlijks een griepvaccin. Eigenlijk is

het vrijwel dezelfde groep mensen die ook een verhoogd risico

loopt op een ernstige Covid-infectie. Daarom is het voor deze groep

aanbevolen zich te laten vaccineren voor beide virussen en dienen zij

dus twee spuitjes te krijgen. Beide vaccins kunnen veilig en effectief

gelijktijdig worden toegediend, elk in één arm.

In het woonzorgcentrum

Vermits we in het rusthuis te maken hebben met een zeer

kwetsbare groep mensen wordt hier de voorkeur gegeven aan twee

verschillende vaccinatiemomenten. Dit om te vermijden dat het

Covid-vaccin net te laat en/of het griepvaccin net te vroeg zou zijn

om goed te beschermen op het piekmoment van infecties. We

trachten alle bewoners dan ook in de loop van september voor

Covid en in de loop van oktober voor griep te vaccineren. Uiteraard

kunnen we niemand verplichten zich te laten vaccineren, maar we

hopen op een grote respons. Wie zich laat vaccineren beschermt

niet alleen zichzelf maar ook de mensen om zich heen.

Gedaan met Covid?

Zoals eerder al vermeld zal het virus niet verdwijnen. Maar dankzij

vaccinatie en goede voorzorgsmaatregelen kunnen we de situatie

wel onder controle houden. Samen houden we Covid klein!

Anneleen DG

Woensdag 18 oktober: mosselfestijn

Dit lekkernij wordt u geserveerd met een

lekker sausje en echte Belgische frieten. In

de polyvalente zaal vanaf 11.15 u

Vrijdag 20 oktober: Verjaardagsfeest.

De jarige bewoners van de maanden

september en oktober zijn welkom in

feestzaal 't Klavertje 4. Vanaf 11.15 u.

Vrijdag 3 november: Modeshow -

Kledingverkoop

Met een voorafgaande show. Wat daarna

volgt is een uitgebreide keuze van kledij

voor mannen én vrouwen. (Start om 14.30

u in de cafetaria)

Ook aangepast aan onze doelgroep.

Grotere maten, goede draagbaarheid en

onderhoudsvriendelijk. De herfstcollectie is

ook qua kleuren altijd een toppertje.

Van maandag 20 november tot en met

vrijdag 24 november: seniorenfeesten.

Een week met een feestelijke maaltijd, een

feestelijke eucharistieviering en een

feestelijke shownamiddag voor elke

afdeling.

Begin december: Sinterklaasfeest: op de

afdelingen of in de cafetaria.

Half december: kerstmarkt. Een sfeervol

Kerstgebeuren op het gelijkvloers in de

buurt van de cafetaria.

Ergens in de week van 18 - 22 december:

Kerstevocatie: Een jaarlijks top - moment

met de evocatie van het kerstverhaal, een

koor en veel sfeer.

Voor deze en andere activiteiten: hou

zeker de affiches op de afdelingen in het

oog. We brengen jullie tijdig op de

hoogte !

Op elk van onze bewonersafdelingen worden dagelijks activiteiten georganiseerd. Activiteiten waar
iedereen vrijblijvend kan aan deelnemen. andere zijn overkoepelend. (dwz waar de 4 afdelingen samen
kunnen aan deelnemen.) Deze grotere activiteiten vinden soms plaats op een andere locatie. Ze worden
meestal vooraf aangekondigd door een affiche. Een aantal daarvan willen we u graag al mededelen.

Een verdienstelijke poging tot activiteitenkalender

Veel van onze grotere activiteiten

zijn enkel mogelijk dankzij de hulp

van onze vrijwilligers.

Een dikke dank u wel aan alle

bereidwillige helpers !
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Monique en Pierre hebben elkaar ontmoet op vakantie in Duitsland.

Monique was op bezoek bij een vriendin in Bad Arolsen. De vriendin

haar vader was er beroepsmilitair in de plaatselijke kazerne. Tijdens die

vakantie zijn beide vriendinnen terechtgekomen in de bar van de

onderofficieren. Op dat moment was Pierre één jaar beroepsmilitair. En

zoals dat gaat bij mannen in uniform: die zijn blijkbaar heel

aantrekkelijk. En de vlam tussen Pierre en Monique sloeg over. Amper

één jaar later zijn ze getrouwd. (Omwille van de té grote afstand om

tijdens het weekend eens af te spreken...) Monique was immers van

Dendermonde en Pierre van Hasselt. Dus dat was ook al niet echt dicht

bij elkaar.

Ze hebben samen een gezin gesticht in Bad Arolsen.

Pas in 1984 zij ze teruggekeerd naar België.

De laatste 5 jaar voor zijn pensioen heeft Pierre nog op de Militaire

school gewerkt in Brussel.

Huwelijksjubilea in ons wzc (60 jaar getrouwd !!!)

Marc en Marie-Louise hebben elkaar op een heel speciale manier leren kennen. De moeder van Marie -Louise, woonachtig in

Westrem (Gent) plaatste een 'annonce in de krant. Ze had nog 2 dochters 'in de aanbieding'. De moeder van Marc (uit het verre

Kortijk) las het bericht. De 2 dames spraken samen af dat Marc en Marie-Louise elkaar voor de eerste keer zouden ontmoeten in

het voor hen verre Overmere Donk. Hun eerste ontmoeting was in een roeiboot op het Donkmeer. Zes maanden later waren ze

getrouwd. (Omwille van de verre afstand tussen beiden.)

Marc vond (en vindt) efficiëntie belangrijk, daardoor zag hij die verre verplaatsingen niet zitten.

Marc en Marie-Louise hebben tijdens hun beroepscarrière lange tijd een bakkerij en een smoutebollenkraam gehad.

Marc Desmet en Marie-Louise Braeckman. (13 augustus 1963 - 2023)

Pierre Beeken en Monique Vercauteren (5 oktober 1963 - 2023)

Maria en Joseph zijn beiden geboren in Elversele. Daarna hebben

ze wel 68 jaar in Hamme gewoond. Je kan dus wel zeggen dat het

echte Hamse 'Wuitens' zijn.

Ze hebben elkaar leren kennen toen Maria kwam werken op de

boerderij van Joseph zijn ouders. Veel mensen geloofden toen

waarschijnlijk ook nog wel in het spreekwoord: De beste paarden

worden op stal verkocht. Acht jaar na hun eerste ontmoeting zijn

ze getrouwd. (De afstanden waren niet ver en Maria wou weten

welk vlees ze in de kuip had...Daardoor had ze wat meer tijd

nodig..)

Maria is een kruidenierswinkel begonnen en Joseph heeft zich

herschoold van metaalbewerker tot metser.

Zo was dat dikwijls in die tijd. De vrouw een winkel en de man uit

gaan werken.

Joseph Verbeke en Maria Van Hove (24 september 1963 - 2023)
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Misviering elke vrijdag om 10.30 met de
liturgie voor de komende zondag.

1 oktober tot 26 november: 26ste zondag tot 34ste zondag door

het jaar.

Vanaf 3 december: Advent.

Kalender:

4 oktober: Franciscus van Assissi

1 november: Allerheiligen

2 november: Allerzielen

26 november: Christus, Koning van het Heelal

3 december: eerste zondag van de advent

8 december: onbevlekte ontvangenis van de H. Maagd Maria

25 december: Kerstfeest

Allerheiligen en Allerzielen.

Rond Allerheiligen en Allerzielen zijn de mensen die we moeten

missen meestal nog extra aanwezig in onze gedachten. Maar we

dragen de herinneringen van onze overleden dierbaren het hele

jaar met ons mee. We weten allemaal hoe het is om iemand te

verliezen van wie we houden. Daarom willen we het liefst ook de

mensen om ons heen ondersteunen bij een overlijden. We willen

weten dat we aan hen denken en hen steunen. Maar hoe doe je dat

precies? We vinden het vaak moeilijk om de juiste woorden te

vinden. We zijn soms wat verlegen, we weten niet wat we zeggen

moeten. Maar we willen ook niet helemaal niets zeggen. Daarom wil

ik jullie in dit artikel een aantal praktische tips meegeven om je

medeleven te betuigen na een overlijden.

Een kaart schrijven

Een kaart schrijven om je innige deelneming te betuigen is altijd

een goed idee. Maar het is niet vreemd als je het toch lastig vindt

om iets te schrijven. Je kan altijd aan hulp vragen: aan familie maar

ook aan Eleonora, de pastorale werker. Ik denk graag met je mee.

Bij het onthaal zijn ook kaarten te koop.

Alleen al het betuigen van je innige deelneming is mooi, maar wil je

nog iets meer schrijven, dan kan je bijvoorbeeld denken aan:

- Een mooie herinnering die jullie samen hebben meegemaakt

- Een typerende uitspraak of karaktertrek van de overledene

- Iets wat je geleerd hebt van de overledene en verder wilt

meenemen in je leven

Schrijf vooral vanuit je hart. Blijf dicht bij jezelf.

Wat doe je best niet? Elk verdriet is uniek, dus schrijf niet zoiets als

“ik heb dit ook meegemaakt.” Of iets dat het verdriet minder lijkt te

maken, want voor de familie is het verdriet heel groot. Schrijf niet

iets omdat het zo hoort, maar schrijf vanuit je hart.

Suggesties om te schrijven

Je hoeft niet altijd iets origineels te schrijven. Bekende woorden

kunnen net zo mooi zijn. Hieronder vind je een aantal suggesties.

Geen mens is zó aanwezig als de mens die wordt gemist.
Achter tranen van verdriet Schuilt de glimlach van herinnering.
De moeilijkste vorm van liefhebben is afscheid nemen van
iemand waarvan je houdt.
Hoe groter de blijdschap om iemands leven, des te groter het
verdriet bij het verlies van zo’n geweldig mens. Ik wens je
daarbij veel kracht en liefde toe.

Na langere tijd

Direct na een overlijden wordt de familie vaak overspoeld met

medeleven en praktische hulp. Pas als die eerste periode voorbij is,

begint het pas echt goed door te dringen dat hun geliefde er niet

meer is. Dan is het heel belangrijk om te laten blijken dat je het

verlies niet vergeten bent.

Schrijf bijvoorbeeld de overlijdensdatum ergens op, zodat als het

overlijden een jaar gelden is, je nog even iets kan laten weten.

Ook rond de feestdagen kan het gemis in de familie weer enorm

naar boven komen. Een lege plek aan de tafel... Ook dan is het heel

mooi als je nog even laat weten dat je aan de familie denkt.

Eleonora H

De liturgische kalender

Lisanga 2023
maandag 12 oktober
Dit jaar mogen wij u weer een activiteit rond Lisanga aanbieden.

Voor wie het even kwijt is: Lisanga is de vzw die opgericht is door de Zusters Kindsheid

Jesu en steunt al sinds 1992 kleinschalige projecten in het district

Inongo. Het behoort tot de kernwaarden van onze zorggroep dat

we solidair willen zijn, ook over landsgrenzen heen. Lisanga steunt

vooral projecten in de gezondheidszorg en in het onderwijs, op

plaatsen waar de zusters van onze congregatie vroeger werkzaam

waren.

Op 12 oktober in de namiddag organiseren we een gezellige en

informatieve activiteit rond Lisanga.

Manu Langerock heeft er namens onze zorggroep een bezoek aan de projecten gebracht en kan hier boeiend over vertellen.

De keuken zal instaan voor een aantal hapjes met een Afrikaans tintje.

Hou de aankondigingen in de gaten voor meer informatie!
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Vlasbloem in de kijker

Hand-

vaardigheid,

pannen-

koekenslag, en

op restaurant-

bezoek.

Dat is

gezelligheid.


