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NIEUWS IN HET KORT

Bewoners en medewerkers

Komende activiteiten

In beeld

Als het blauw blauwer wordt

hoog aan de hemel,

de narcissen geler in het groenere gras.

Als eierschalen breken,

vogels op en aan vliegen

om aas te voeren

en fris getjilp de ochtendnevel doorklieft.

Dan herleeft de natuur

na zijn winterdood.

En de mens?

Wat heeft de mens nodig

om op te staan

zijn oude ik achter te laten

in zijn doodversleten winterjas?

Paasgeloof.

Geloof dat

elke grafsteen kantelen kan,

elk goddelijk licht duisternis doorbreekt.

Geloof in

de kracht van het leven

sterker dan de leegte van de dood.

Geloof dat verrijzenis gebeurt.

Kathleen Boedt

Dag bewoners en collega's,

Na verloop van tijd krijgen gezegden en spreuken een andere betekenis of een andere dimensie...

Geduld is een schone deugd... maar je moet er wel de tijd voor hebben.

Als men geduldig wacht wordt het mooi weer.

Geduld is de kunst om slechts langzaam woedend te worden.

...maar na veel te lang moeten wachten, wordt het...

Als Gods geduld oneindig is, dan moet het nu ongeveer op zijn.

Geduld is een moeilijke zaak.

God, geef me geduld. Maar haast je wat.

En ik heb het niet over het wachten op de lente want die is sedert vorige week

terug in ons land. Je kan het voelen door de zon op je huid en het zien van de

bloesems van de bomen en de bollen die beginnen te bloeien.

Neen, ik heb het over onze omgevingsvergunning.

Na bijna 19 jaar geduld mag ik het roepen dat we ze eindelijk in ons bezit hebben.

We mogen beginnen bouwen aan ons nieuw huis.

Met vele eureka-groeten,

Peter

WZC Sint-Elisabeth

april, mei, juni 2024



Sinds 19 februari is Jessica Van Den Avyle bij ons

in dienst, zij werkt als coördinator dvc in De Koraal.

Sinds 26 februari is Koen Cortvriendt bij ons

in dienst, hij werkt als chauffeur voor De Koraal.

Sinds 1 maart is Elke Gurdebeke aangesteld

als vaste hoofdverpleegkundige

op De Haven.

Sinds 4 maart is Lindsey Eeckhout bij ons

in dienst, zij werkt als keukenhulp.

Sinds 6 maart is Tessa Steenbeke bij ons

in dienst, zij werkt als medewerker in het onderhoud

op De Haven.

Sinds 11 maart is Ruth De Krijger bij ons

in dienst, zij werkt als kok.

ONZE BEWONERS

Welkom aan onze nieuwe

bewoners en gasten

April

03/04

06/04

08/04

09/04

12/04

12/04

12/04

12/04

18/04

19/04

26/04

27/04

30/04

Rose Anne Dabaut

Godelieve Wille

Maria Metsler

Alphonsina Goossens

Rita Piepers

Andre De Waegenaere

Willem Vervynck

Linda Vanhauter

Lisette Steyaert

Florine Borgonjon

Lucienne Corteville

Gilberte Lelievre

Liliane Pynckels

ONZE MEDEWERKERS

Onze gelukwensen aan...

Nieuwe medewerkers

Guido Coemelck

Ivonna Lecleir

Maria De Voldere

Wilfried Thys

Nancy Tierentyn

James Verheecke

Frans Verhe

Noelli De Smet

Anna Blanckaert

Herman Verstraete

Marietta Hebbrecht

Gerard Van Beveren

Rita Wollaert

Anna Roegis

Paul Ryckoort

Rafael Van De Walle

Sara Maegerman bij de geboorte van haar zoon Zino,

geboren op 4 maart 2024.

Marcel Adriansens

Maria Lippens

Delfina Vlerick

Hugette Viaene

Daniel Loete

Lea Van Goethem

Romain De Vendt

Robrecht Van Overberghe

Roger Berth

Martine Van Damme

Maurits Neyt

Caroline Geernaert

Elisa Wulfrank

Martha Leclercq

Rafael Van De Walle

Luciaan De Naeyer

Diana Steenbeke

Raoul Syts

Edith Van Hevele

Jeannine Heene

Sonia Van Hove

Joseph Van Wonterghem

Luc De Brabander

Rogier De Pauw

Danny De Coninck

Rosetta Van Der Jeught

Arlette Trybou

Wilfried Steeghers

Marie-Jose D'Herckers

Simonne Logier

juni

01/06

01/06

02/06

10/06

10/06

11/06

12/06

16/06

16/06

17/06

24/06

24/06

27/06

27/06

28/06

mei

06/05

07/05

11/05

12/05

16/05

16/05

18/05

23/05

23/05

25/05

26/05

27/05

28/05

29/05

31/05



PASTORAAL NIEUWS

Meimaand

foto: Lud Dewaele

Na de maartse buien en de aprilse grillen,

dient eindelijk de maand mei zich aan. Het

lijkt alsof de natuur in deze maand extra zijn

best doet om de aarde te doen schitteren:

de zon geeft steeds meer warmte, bloemen

staan in bloei en lammetjes dartelen vrolijk

in de wei.

Er kon geen betere maand gekozen worden

om Moeder Maria speciaal in het zonnetje

te zetten. Traditioneel start op 1 mei het

bedevaartseizoen en ook wij gaan

binnenkort met de bewoners van Sint-

Elisabeth opnieuw naar de Mariakapel in

Kleit.

Op zoveel plaatsen in Vlaanderen zijn er

Mariakapelletjes te vinden: van kleine

kapelletjes verborgen in het groen tot

grotere bedevaartsoorden waar jaarlijks vele

gelovigen naartoe gaan. Maria heeft een

bijzondere plaats in het hart van de

mensen. Dat is duidelijk te merken aan de

verse bloemen die in de kapelletjes gezet

worden. En wie heeft nog nooit een kaarsje

aangestoken bij een beeld van Maria?

Zoals ze vaak afgebeeld wordt met een

zachte glimlach en haar handen liefdevol

uitgestrekt, lijkt ze ons uit te nodigen om

naar haar toe te komen. Als moeder en als

vrouw staat Maria dicht bij de mensen.

Zoals elke moeder heeft ze haar zoon Jezus

zo goed mogelijk proberen op te voeden tot

Hij volwassen was en Zijn eigen weg begon

te gaan. Gedurende heel Zijn leven bleef zij

op de achtergrond aanwezig, onbaatzuchtig

en liefdevol.

Tot ze onder het kruis weer meer naar voor

trad om haar zoon bij te staan. Op dat

moment, net voor Jezus stierf, gaf Hij Maria

als Moeder aan Zijn geliefde leerling

Johannes. Hiermee is Maria ook onze

moeder geworden. We mogen ons

koesteren in haar warmte en moederlijke

zorg. In ons leven, dat gepaard gaat met

ups en downs, is het geruststellend te

weten dat er een hemelse Moeder is die

altijd klaarstaat om ons te steunen en te

troosten.

Wanneer we een kaarsje aansteken om haar

hulp te vragen, voelen we haar

geruststellende aanwezigheid. Misschien

kan zij onze problemen niet oplossen, maar

we staan er niet meer alleen voor. Zij brengt

ons dichter bij God. In haar bescheidenheid

en grootsheid, haar nederigheid en kracht,

vinden we troost en hoop.

We steken zo vaak met een bepaalde

intentie een kaarsje aan bij Maria. Laat ons

in de meimaand haar nog eens extra in de

bloemetjes zetten en haar eren. Misschien

kunnen we zomaar even bij haar gaan zitten

en dankbaar voor haar zingen:

“Lief vrouwke, ik kom niet om te
bidden, maar om een poos bij U te
zijn. Ik heb U niets te geven, niets
te vragen deze dag. Ik bezit alleen
de grote vreugde, dat ik U bekijken
mag”.

Op woensdag 13 maart 2024 kregen we bezoek van enkele vormeling van de parochie. Elke vormeling mocht een bewoner gaan ophalen

op de afdeling en daarna hebben ze in groep gesproken over de verschillen en gelijkenissen bij het vormsel vroeger en nu.

Er lagen ook een aantal voorwerpen klaar die typisch zijn voor katholieken, maar die de meeste jongeren niet (goed) meer kennen

(vb. missaal, catechismus, paternoster, gewijd water uit Lourdes,...).

Onze bewoners hebben daar met veel plezier over gesproken en er kwamen ook enkele vragen van de jongeren. Andrea zei nog tegen Evy

dat ze een heel leuke middag heeft gehad met de vormelingen... Dus bedankt voor jullie bezoek!



Noteer in jullie agenda onze komende activiteiten...
Maandag 1 april

15u Eucharistieviering in onze kapel voor

Pasen

Dinsdag 16 april

Modewinkel l'âge d'or in onze cafetaria

Woensdag 17 april

15u Gebedsdienst in onze kapel

Maandag 22 april tot en met zondag 28

april

Week van valpreventie: parcours met de

kine en diverse activiteiten

Gezonde voeding

April

Bezoeken aan de markt, jachthaven, het

leen...

Woensdag 1 mei

15u Eucharistieviering in onze kapel

Zondag 12 mei

Moederdag

Woensdag 15 mei

15u Gebedsdienst in onze kapel

Donderdag 30 mei

Oliebollenkraam op de parking (Eeklo

Jaarmarkt)

Mei

Bezoeken aan de markt, jachthaven, het

leen...

Bedevaarten in kleine groepjes

Woensdag 5 juni

15u Gebedsdienst in onze kapel

Woensdag 19 juni

15u Eucharistieviering in onze kapel

Juni

Bezoeken aan de markt, jachthaven, het

leen...

Bedevaarten in kleine groepjes

ACTIVITEITEN

APR.

22
Valpreventie:
rollator en schoeisel
check

APR.

23
Valpreventie:
rollatordans en
zitdans

APR.

24
Valpreventie: actie
propere brillen

Valpreventie: onze
collega's bewegen

APR.

25
Valpreventie:
vorming

APR.

25



Een bewoner vertelt

Voor dit artikel mocht ik op de koffie bij

Pauline Schleicher.

Pauline woont sinds mei 2023 op afdeling

De Parel en zij mocht op 5 maart maar liefst

100 kaarsjes uitblazen. Een heel goede

reden dus om eens te luisteren naar het

boeiende verhaal over een eeuw heen.

Zoals de familienaam van Pauline reeds

doet vermoeden, werd zij op 5 maart 1924

geboren in het Duitse Frankfurt am Mein.

Pauline was de 4de in rij in een gezin met 8

kinderen, waarvan 4 jongens en 4 meisjes.

Ik mag er dan ook de familiefoto, die

centraal in haar kamer staat, bij nemen en

samen bekijken we de oude, maar heel

mooie foto. Pauline wijst bijna onmiddellijk

3 broers van haar aan, die later in de oorlog

van 1940-1945 zullen sneuvelen. Er is nu

nog één broer in leven, een broer die 10

jaar jonger is dan Pauline en nog steeds in

Frankfurt woont.

De verhalen over de oorlog komen sterk

naar voor in ons gesprek, dit heeft duidelijk

een diepe indruk nagelaten bij Pauline.

Pauline haar kinderdroom was om

verpleegster te worden, maar de oorlog stak

hier een stokje voor. Ze moest als meisje

gaan werken in een vliegtuigfabriek in de

buurt van Bremen, waar ze onderdelen

moest opschuren. Niet ver van haar in de

fabriek, aan een groot raam, stond een

Vlaamse mecanicien Karel, die naar

Duitsland was gekomen omdat er daar op

dat moment meer te verdienen was dan in

België. Het was daar dat haar liefde voor

Karel begon te groeien. Zoals ze zelf zegt, je

weet hoe dat gaat.

Na de oorlog zagen zij elkaar 5 jaar niet,

maar gelukkig konden ze elkaar wel brieven

schrijven en op die manier contact houden.

Tot ze besloten om toch eens naar elkaar

toe te komen. Pauline kwam met de trein

naar hier met een visum vanuit Frankfurt.

Maar haar visum zou verlopen en ze

moesten een keuze maken. Zo heeft Pauline

besloten om hier te blijven en ze huwde

met Karel op 29 mei 1948 in de Sint-

Catharinakerk in Assebroek bij Brugge.

Vanaf dat moment had Pauline haar hart

verloren aan Brugge, waar ze heel graag

over vertelt.

Ze ging met haar man wonen in Sijsele,

waar ze samen een huis konden bouwen

dankzij de toenmalige burgemeester. De

burgemeester schonk aan de armere

echtparen die wilden bouwen een stuk

grond, op voorwaarde dat ze er geen winkel

op zouden bouwen. Op die manier konden

Karel en Pauline starten met het bouwen

aan hun eigen huis. Ze hadden het niet

breed en daarom maakten ze samen, met

hun eigen handen, de stenen voor hun huis

uit as. Ze hadden hiervoor 1100 assestenen

nodig en maakten die dus allemaal zelf. Ook

de afwerking deden ze allemaal zelf om

kosten te sparen. Pauline is hier nog steeds

én terecht zeer fier op. Ze heeft het geluk

gehad om 60 jaar in dit huis te kunnen

blijven wonen.

Pauline en haar man kregen 5 kinderen, 3

dochters en 2 zonen. Pauline zorgde voor

haar kinderen en het huishouden. Jammer

genoeg zijn er 2 kinderen reeds overleden

en dit valt Pauline

heel zwaar.

Op haar 100ste verjaardag kreeg ze van

haar kinderen een heel mooi kussen met

daarop de foto’s van de 5 kinderen en

Pauline met haar man op hun

huwelijksverjaardag. Dit kussen kreeg een

heel mooie plaats op de kamer.

Op de kamer van Pauline hangen

verschillende schilderijen en foto’s van

Brugge. Haar man was hier stadsgids.

Doordat hij perfect Duitstalig was, gidste hij

de Duitstalige toeristen in Brugge.

Zelf was Pauline, als de kinderen ouder

werden, actief in de vrouwenbeweging,

waar ze voorzitter was. Op die manier

kende ze ook veel mensen.

Op het moment dat Pauline de stap naar

het woonzorgcentrum moest zetten, was er

jammer genoeg geen plaats in een WZC in

Brugge en zo is Pauline hier bij ons terecht

gekomen.

Bedankt Pauline voor de gastvrije ontvangst

en dit mooie, hartverwarmende verhaal!

ONZE BEWONERS

100 jaar



IN BEELD



SMULLEN MAAR...

Heerlijke groentesoep in De Koraal.

Bereidingstijd: 30 min

Ingrediënten voor 25 personen

• Prei (5 stuks)

• wortel (5 stuks)

• grote aardappel (5 stuks)

• groene selder (5 takken)

• ui (5 stuks)

• olijfolie of boter

• 5l water

• kippenbouillon

• zwarte peper en zout

Bereiding

1. Maak alle groenten schoon en snij ze in stukken.

2. Smelt de boter of verhit de olijfolie in een grote kookpot en laat de ui even stoven tot hij glazig is. Laat hem niet kleuren.

3. Doe er de stukjes groenten bij, roer om en leng aan met gekookt water tot de gewenste hoeveelheid. Doe er de bouillonkruiden,

peper en zout bij.

4. Laat 15 à 20 min. koken. Mix de soep heel fijn. Leng aan met een weinig water als de soep wat te dik is. Kruid indien nodig naar

smaak met peper en zout.

5. Afwerking: maak gebruik van croutons of soepballetjes en laat het je vooral smaken.



ONZE VRIJWILLIGERS

Wij gedenken

Denise Van Den Driessche

18/03/1929 - 15/02/2024

Gilbert Fevery

06/05/1932 - 02/02/2024

Jacqueline Vanhove

23/03/1950 - 13/02/2024

Georgette Es

12/10/1941 - 09/02/2024

Maria De Voldere

26/09/1947 - 27/02/2024

Rita De Crop

24/08/1950 - 28/02/2024

Marcel Claeys

07/02/1932 - 03/03/2024

Paula De Vusser

01/09/1922 - 04/03/2024
Liliana Termont

03/03/1939 - 06/03/2024
Yvette Van Daele

11/05/1941 - 10/03/2024

ONZE BEWONERS

Liliana Cannière

13/02/1937 - 24/02/2024

Christine Verstraete

Waarom heb je gekozen voor

vrijwilligerswerk?

Om behulpzaam te zijn.

Wat verwacht je van de toekomst?

Hopelijk ooit een leuke flexi-job.

Was is je/was je job?

Bediende verkoper in Colruyt.

Wat maakt jou gelukkig?

Goed weer en in de tuin kunnen werken.

Hoe ben je hier terecht gekomen?

Via een collega van Colruyt.

Wat zijn je hobby's?

Schilderen en fietsen.

Op welke manier draag jij hier jouw

steentje bij?

Door het brengen van de maaltijden bij de

bewoners.

Welke waarden vind jij belangrijk?

Respect, beleefdheid.

Wat is jouw favoriete muziek?

Muziek van de jaren 60, 70 en 80.

Hoe wil je dat mensen je herinneren?

Hopelijk als een goed mens.

Waar wordt je kwaad van?

Oneerlijkheid en schijnheiligheid.

Hoe lang ben je als vrijwilliger al actief?

Sedert januari 2024.

Waar ben je geboren?

In Gent.



ONZE VRIJWILLIGERS

Op maandag 11 maart was het eindelijk

zover!

Nadat er 4 jaar geleden een virus de hele

wereld lam legde, en dus ook onze zo

vertrouwde kaartersclub, legden we op

maandag 11 maart terug een kaartje.

We kwamen samen om 14u op De Haven in

leefgroep De Schelp. Daar werden we

verwelkomd door een groepje enthousiaste

vrijwilligers. Namen die ons bekend in de

oren klinken: Gabriël, Linda, Rita en Agnes.

Wat zijn we verheugd dat ook zij de draad

weer oppikten!

Er kwamen bewoners en gasten van alle

afdelingen, soms vertrouwde gezichten

maar ook een paar nieuwe kaartlustigen. Er

werd koffie geschonken, gelachen,

gediscussieerd en sommigen gingen

volledig in hun spel op.

Kortom een deugddoende namiddag!

Bewoners en gasten die het ‘veertigen’

onder de knie hebben, zijn van harte

welkom voor een dik uurtje kaartplezier,

bijgestaan door vrijwilligers.

De kaartersclub gaat elke maandag door

van 14u tot 15u30 op afdeling De Haven in

leefgroep De Schelp.

De kaartersclub...

Rondrijdende bibliotheek van het Rode Kruis

De Prijs voor Cultuurverdienste beloont een

persoon die zijn of haar talenten en

expertise ten dienste heeft gesteld van het

Eeklose socio-culturele leven. De

prijsuitreiking vindt telkens, met

uitzondering van het jaar 2021, plaats

tijdens de nieuwjaarsreceptie van de

Adviesraad voor Cultuur in januari.

De nominatie kan een bekroning zijn voor

een volledige carrière of voor een speciale

eenmalige verdienste. Belangrijk is dat de

genomineerden een link hebben met stad

Eeklo, bijvoorbeeld hier wonen, werken,

gestudeerd hebben, enzovoort.

De winnaar van de Prijs voor

Cultuurverdienste ontvangt ter erkenning

een kunstwerk.

26ste editie

Op zondag 28 januari 2024 reikten de

Adviesraad voor Cultuur en het

stadsbestuur van Eeklo de 26ste Prijs voor

Cultuurverdienste uit.

Rita Van Hoecke heeft de prijs voor

cultuurverdienste gewonnen. Zij werd

daarmee beloond voor onder meer haar

inspanningen en inzet voor het feestjaar

‘575 jaar Mariabeeldje Ten Doorn', waarvan

zij de geestelijke moeder is. Van Hoecke is

bovendien werkend lid van het

beschermcomité van de kapel (waarover ze

ook lezingen en gidsbeurten geeft) en

schreef de boeken ‘De Zusters van Liefde in

Ten Doorn’, ‘Zo was het Lijsternestje’ en de

onlangs door de provincie Oost-Vlaanderen

uitgegeven erfgoedsprokkel over de kapel

Onze-Lieve-Vrouw Ten Doorn.

Van Hoecke ontving een kunstwerk ter

waarde van 500 euro, met de titel ‘Helder

hoofd’ en de ondertitel ‘Voor degene die

onze hoofden helder heeft herbakken’. Dit

beeld werd gemaakt door Jan Dhaenens,

leerling beeld van de Kunstacademie.

De prijs voor cultuurverdienste is een

tweejaarlijks evenement van stad Eeklo en

de Adviesraad voor Cultuur Eeklo (ARC). De

prijs beloont een persoon of vereniging die

zijn of haar talenten en expertise ten

dienste heef gesteld van het Eeklose

socioculturele leven.

bron: www.eeklo.be/prijs-voor-

cultuurverdienste

Over de Prijs voor Cultuurverdienste

Hebben jullie ze ook al gezien?

Ons 2 vrijwilligers met hun rondrijdende

bibliotheek? Het zijn Carine en Griet.

Ze komen tweewekelijks langs met hun

boeken op alle afdelingen. Ze hebben een

groot aanbod aan boeken: romans,

detectives, fotoboeken, luisterboeken,

grootletterboeken, snoezelboeken,

spelmateriaal,… hun aanbod is heel

uitgebreid! Als je een vraag hebt naar een

boek zullen deze dames er alles aan doen

om je te helpen.

Als je ze ziet op je afdeling en je hebt

interesse, mag je ze altijd boeken vragen!

Als je ze niet ziet: vraag het via een

medewerker van je afdeling!

Veel lees- en kijkgenot!



STEEKKAART

Veroniek Van Coillie
Pastorale medewerker

Dag Veroniek, wat was je grootste

kinderdroom?

De meeste jonge meisjes dromen van

prinsessen, maar ik wou een lieve heks

worden. Ik had een verhaaltje gelezen over

een heks die in het bos woonde en waar de

dieren zonder schrik op bezoek kwamen. Ik

wou ook graag drankjes met kruiden en

planten leren maken om mensen te helpen.

Dat vind ik nog altijd leuk trouwens:

eigenhandig zalfjes maken of gezonde

drankjes met zelfgemaakte kombucha of

ginger bug. Helaas is het moeilijk tijd te

vinden om hier effectief mee aan de slag te

gaan.

Voor welk gerecht mogen ze je ’s nachts

wakker maken?

Hoewel ik iemand ben die graag eet, kan je

mij geen plezier doen met een maaltijd ’s

nachts. Ik heb mijn slaap namelijk echt

nodig, zeker met mijn nieuwe job. Als een

nacht minder dan acht uur slaap telde, heb

ik weinig energie. Maar overdag kan je mij

altijd plezieren met iets lekkers. Ik eet graag

en vind het leuk om mij culinair te laten

verrassen. Zo heb ik een paar jaar geleden

gefrituurde meelwormen en sprinkhanen

geproefd, wat eigenlijk nog niet eens zo

slecht was.

Waar word je echt kwaad van?

Ik irriteer mij aan mensen die zo vast

hangen aan hun eigen overtuigingen dat ze

niet openstaan om de mening van iemand

anders te beluisteren. Zo stoot je op

onbegrip. Iedereen mag een eigen mening

hebben en het kan juist heel verrijkend zijn

voor jezelf om je in te leven in de

opvattingen van een ander.

Welke waarden draag jij hoog in het

vaandel?

Ik vind gelijkheid heel belangrijk. Dit vloeit

voort uit mijn groot

rechtvaardigheidsgevoel. Ook bijvoorbeeld

mensen met dementie blijven mensen. Ik

vind het hier mijn taak om samen met velen

te zoeken naar wat voor hen nog kwaliteit

van leven biedt. En hoe kunnen wij er

samen voor zorgen dat zij zich ook nog

steeds waardevol voelen?

Wat is je favoriete plek op aarde?

Ik voel mij het best bij iemand waarmee ik

goed kan praten, maar waarbij ik ook stil

mag zijn. In grote groepen voel ik mij

minder comfortabel.

Zonder wat zou je maar moeilijk kunnen

leven?

Ik heb altijd een klein “noodkoffertje” mee in

mijn handtas. Daarin zitten papieren

zakdoekjes, pleisters en een pijnstiller. Dat

geeft mezelf een soort van rust én ik kan

ook anderen die “in nood” zijn helpen.

Wat is je mooiste cadeau ooit gekregen?

Dan denk ik vooral aan de schort met foto’s

op van mijn twee kinderen, alsook aan het

telefoonhoesje met een foto van mezelf en

mijn hond Puk.

Wie of wat brengt jou aan het lachen?

Mijn vier jaar oude hond Puk. Als hij met

zijn staartje kwispelt ben ik meteen

goedgeluimd. Het is eigenlijk een

“coronahond”. We overwogen al langer om

de stap te zetten, maar toen we meer thuis

waren, is het er echt van gekomen. Hij hoort

intussen helemaal bij het gezin en bezorgt

ons veel mooie momenten.

Welke toevallige ontmoeting heeft je

leven voor altijd veranderd?

Mijn godsdienstleerkrachten van de lagere

én middelbare school hebben mijn interesse

in religie geprikkeld. Dankzij hen heb ik

godsdienst niet weggeduwd, maar ben ik er

juist voor open gaan staan. En het is ook

blijven hangen, want ik werk hier nu als

pastorale medewerker. Een job die ik met

hart en ziel doe.

Welke 10 minuten in je leven zou je

opnieuw willen herbeleven?

Het moment NA mijn bevallingen, toen ik

mijn baby in de armen kreeg. De geboorte

van mijn eerste kind ging ontzettend

moeizaam. Ik was zo blij dat het achter de

rug was! De tweede keer ging het dan wel

vlot, maar het gevoel van overweldigend

geluk achteraf is mij altijd bij gebleven.

Waar ben je verslaafd aan?

Ik moet altijd en overal water in de buurt

hebben. Als ik aan mijn bureau zit, zou ik

zelfs voortdurend drinken. Met frisdrank kan

je mij niet bekoren. Koffie probeer ik nu af

en toe te vervangen door thee. In het

weekend geniet ik wel van een glaasje witte

wijn of een fris biertje en op vakantie van

een gin tonic. Water is ook maar water...

Waar heb je schrik van?

Ik ben al heel mijn leven bang van vuur. Als

kind hebben mijn ouders mij zelfs nog

verplicht om een lucifer te leren aansteken.

Ik vind kaarsjes mooi en gezellig als ze

eenmaal branden, maar ze aansteken is niet

aan mij besteed. Als ik in een nieuwe

omgeving ben, check ik ook stiekem altijd

waar de branduitweg is.

Wat is je grootste blunder ooit begaan?

Toen ik 16 jaar was, werkte ik als jobstudent

te Bellewaerde in een grote feestzaal. Op

mijn eerste dag had ik de tafelnummering

nog niet goed in mijn hoofd en heb toen

mijn allereerste plateau (met vijf borden

biefstuk met friet) laten vallen in het midden

van de zaal omdat ik de tafel niet vond.

Geen goede start dus, maar ik mocht

gelukkig daags nadien nog terugkeren.

Naar wie kijk je op? Waarom?

Ik heb bewondering voor mensen die een

job uitoefenen in de sociale sector en

uitstralen dat ze dit met hart en ziel doen. Ik

heb hier bijvoorbeeld al met mijn eigen

ogen gezien hoeveel deugd de bewoners

daarvan hebben. De warmte die je uitstraalt

op mensen door gewoon jezelf te zijn is

zeer waardevol.

Welke rol speel je in je vriendengroep?

Ik ben een “verbinder”. Ik organiseer graag

leuke dingen om contact te houden. Ik heb

namelijk vrienden in heel Vlaanderen en dan

kost het wel wat inspanning om af te

spreken. Ik ben ook een analytisch iemand

en probeer op die manier gesprekken open

te trekken. Zo verkrijgt de ander vaak een

heel ander inzicht in zijn / haar situatie.

Soms neigt mijn analytisch denken wel wat

naar het extreme, maar op zich zie ik dit als

een sterkte.

Wat zou je aan jezelf willen veranderen?

Ik zou graag wat groter zijn. Om die reden

draag ik dikwijls hakjes. Geen naaldhakken

ofzo, maar schoenen die mij toch een beetje

groter doen ogen dan de 1,60m die ik ben.

Verder zou ik ook liever wat spontaner zijn,

want ik ben altijd vrij beredeneerd.

Door omstandigheden moet je vluchten

en je mag maar 3 dingen meenemen.

Welke?

Het zal niet overkomen als een verrassing...

Ik kies voor Puk, mijn handtas met

“noodkoffertje” en enkele liters water.

Wie zie je als je ’s morgens in de spiegel

kijkt?

Dan zie ik vooral een warrige haardos.

Hoewel dat niet zo gezond is, was ik elke

dag mijn haar. Ik ben een ochtendmens en

sta altijd op om 6u. Bij voorkeur ook in het

weekend, maar sinds mijn nieuwe job heb ik

er toch deugd van om iets langer te blijven

liggen. Even bijtanken na een week vol

nieuwe informatie!



Wat is de beste manier om de dag te

beginnen?

Ik sta dus graag op tijd op zodat ik ook

rustig kan ontbijten. Ik rijd minstens 45

minuten naar mijn werk, maar met de

ochtendshow van Sven en Anke op

radiozender JOE word ik helemaal

klaargestoomd voor de dag.

Als je niet hoefde te slapen, wat zou je

dan doen met de extra tijd?

Ik zou graag meer tijd hebben om te lezen.

Vooral literatuur over thema’s met

betrekking tot mijn werk en/of de ruimere

maatschappij. Ik droom ook al eens graag

weg bij een roman of thriller. Zelfs in

kookboeken lezen vind ik leuk. Ik scheur

dan allerlei recepten uit die ik zelf wil

proberen. Ik ben iemand die het liefst elke

dag iets anders op tafel tovert.

Wat denk je dat iedereen minstens één

keer in zijn leven moet doen?

Ik zou iedereen aanraden om eens even

niets te doen en te leren luisteren naar de

stilte. Ikzelf trek hiervoor de natuur in

omdat het thuis te druk is. Geen evidente

opdracht, maar als het lukt, geeft het je een

bevrijdend gevoel. Via bijvoorbeeld een

bosbadwandeling kan je leren om je te

focussen op elementen om je heen, zoals

bv. alle tinten rood. Door je aandacht daarop

te richten denk je niet meer aan andere

dingen en kun je makkelijker loslaten.

Als alle jobs hetzelfde salaris en uren

hadden, welke functie zou je dan willen?

Ik kies geen job op basis van loon en

uurregeling. Voldoening vind ik veel

belangrijker en voor mij staat menselijk

contact hierbij centraal. Het is nog kort dag,

maar ik heb het gevoel dat ik mijn

droomjob gevonden heb als pastorale

medewerker in dit WZC.

Wat heb je geleerd van bewoners?

Ik sta er soms van te kijken hoeveel

doorzettingsvermogen onze bewoners

hebben. Ondanks hun aan ouderdom

gerelateerde gezondheidsproblemen blijven

ze doorbijten. Dat doet je toch even

nadenken als je zelf ook eens met een

“kwaaltje” worstelt.

Wat zou je doen als je wist dat je nog 24

uur te leven had?

Dan zou ik een feest organiseren met veel

lekker eten. Ik zou de kans grijpen om

iedereen nog eens te zien en om samen te

genieten van de laatste uren. Geen

krampachtige sfeer dus, maar een

ontspannen feest waarbij er wordt

geklonken op de vriendschap en

dankbaarheid over het leven dat ik gehad

heb.

Hoe wil je dat mensen je herinneren?

Het zou leuk zijn om herinnerd te worden

als een vriendelijk iemand met het hart op

de juiste plaats.

Ik hoop ook dat mensen weten dat ze altijd

welkom zijn bij mij voor een babbel. Mijn

deur staat altijd open.

STEEKKAART

Een goede studiekeuze maken is

heel belangrijk, daarom kwamen

vrijdag 2 februari 2 leerlingen

langs van vrije basisschool

Baliebrugge. Zij konden al eens

kennis maken met het

beroepsleven via de

verschillende disciplines op

afdeling De Haven. Ze vonden

het een heel leerrijke ervaring.



STEEKKAART

Shanti Ekhator
Zorgkundige

Dag Shanti, je werkt natuurlijk al een tijdje

als zorgkundige op De Branding. Leuk dat

we je langs deze weg toch nog wat beter

mogen leren kennen.

Wat was je grootste kinderdroom?

Als kind wou ik ambulancier worden. Het

zorgaspect, de variatie en de spanning

spraken mij aan. In mijn huidige job zitten

deze elementen ook wel verweven, dus ik

heb zeker geen spijt van mijn beslissing om

zorgkundige te worden.

Je krijgt zomaar € 1.000. Wat zou je er

mee doen?

Ik zou met dat zakcentje op reis gaan naar

Zuid-Afrika. Mijn schoonouders zijn daar

geweest en kwamen met heel wat mooie

foto’s thuis. Het lijkt mij een mooie ervaring

om met mijn gezin te delen.

Voor welk gerecht mogen ze je ’s nachts

wakker maken?

Mij kan je ten allen tijde plezieren met een

spaghetti of met frietjes van de frituur. Ik

zou het zelfs echt niet erg vinden om

hiervoor wakker gemaakt te worden. Een

volle maag of niet, ik slaap gewoon weer

lekker verder.

Wat is je favoriete drankje?

Mijn collega’s kunnen het beamen: ik kan

niet zonder mijn dagelijks energiedrankje

Nalu. Als ik er toch eens geen mee heb, is

het super handig dat de Carrefour vlakbij

het werk (en mijn woning) is.

Wat is je favoriete plek op aarde?

In eerste instantie thuis bij mijn gezin en

katjes, want daar kom ik tot rust.

Verder (en dat zal niemand verbazen) voel ik

mij ook helemaal in mijn nopjes aan de bar

met een cocktail in de hand. Of met

meerdere cocktails, want eentje is geentje...

Waar ga je heen als je alleen wilt zijn?

Ik ben het liefst in de buurt van mensen. Als

ik triest ben, heb ik er wel deugd van om

even alleen te zijn, maar ook dan zoek ik

toch weer gauw (aangenaam) gezelschap

op. Wat verstrooiing helpt om er terug met

frisse moed tegenaan te kunnen.

Zonder welke luxe zou je niet kunnen

leven?

Ik koop te veel parfum. Mijn verlanglijst met

geurtjes raakt maar niet uitgeput. Voor elke

feestgelegenheid vraag ik parfum als

cadeau. Helaas voor mijn portemonnee kan

ik er vaak ook tussendoor niet aan

weerstaan... Ik heb geen vast merk, ik hou

ervan om te variëren.

Wat is je mooiste cadeau ooit gekregen?

Mijn zoontje Luka is mijn grootste schat. Hij

is drie jaar en gaat net naar school. Een heel

braaf kind, net als zijn mama.

Wie of wat brengt jou aan het lachen?

Ik maak graag plezier met familie, vrienden,

collega’s en bewoners. Samen lachen op de

werkvloer houdt de werkdag leuk én de

bewoners genieten mee. Ik ben wel een

lachebekje. Zelfs op serieuze momenten

moet ik mijn lach soms inhouden en dat is

best gênant.

Welke toevallige ontmoeting heeft je

leven voor altijd veranderd?

Ongeveer zes jaar geleden morste een

zekere Yoran rode wijn op mijn witte blouse

in een café in de Overpoort te Gent. Ik was

nogal “beschonken” en kon er om lachen.

Om het goed te maken trakteerde hij mij op

een drankje en de klik was er meteen. Ook

toen we beiden nuchter waren, schoot de

vonk over en we zijn nog steeds super

gelukkig samen.

Welke 10 minuten in je leven zou je

opnieuw willen herbeleven?

De laatste tien minuten van de geboorte

van Luka, want daar heb ik weinig

herinneringen aan. Hij liet namelijk heel

lang op zich wachten en ik was doodop. Ik

had ook veel medicatie gekregen omwille

van complicaties. Ik zou dat moment graag

eens opnieuw inplannen en herbeleven.

Waar ben je verslaafd aan?

Ik hou van shoppen, lekker eten en (daar

gaan we weer) energiedrankjes. Hoewel ik

dus een levensgenieter ben, probeer ik toch

ook om wat te sparen. Ik let bijvoorbeeld op

promoties. Als de solden eraan komen, ga

ik mij de maand voordien toch een beetje

(proberen) inhouden en koop ik niks nieuws.

Waar heb je schrik van?

Ik ben al mijn hele leven geen fan van

onweer. Ik weet eigenlijk niet waarom. Het

is luid en je hebt er geen controle over. Ik

doe dan maar mijn oortjes in zodat ik het

niet hoef aan te horen. Mijn zoontje is

stoerder en durft al eens te lachen met zijn

bange mama.

Naar wie kijk je op? Waarom?

Ik heb veel respect voor mijn oudere zus. Ze

is altijd een moederfiguur geweest voor mij

en heeft me opgevangen tijdens mijn

moeilijke jeugdjaren. Ik ben haar dan ook

eeuwig dankbaar, want zij heeft mij

gevormd in het leven.

Welke rol speel je in je vriendengroep?

Ik ben een sfeermaker. Zeker na enkele

drankjes ken ik geen schroom meer en trek

ik iedereen de dansvloer op. Vrienden /

collega’s die met mij uitgaan, weten op

voorhand dat er best iemand als taxi

geregeld wordt om mij veilig terug thuis af

te zetten. Ik ben ook iemand die initiatief

neemt om af te spreken. Ik stel dan vaak

voor om samen een hapje te gaan eten.

Gelijk een goede reden om nog eens op

restaurant te gaan!

Wanneer mensen naar je toe komen voor

hulp, waar willen ze dan meestal hulp bij?

Technische hulp moet je van mij niet

verwachten, ik ben een echte kluns op dat

vlak. Voor een babbel of een luisterend oor

kan je wel altijd bij mij terecht. Als iemand

daar nood aan heeft, sta ik dag en nacht

paraat.

Door omstandigheden moet je vluchten

en je mag maar 3 dingen meenemen.

Welke?

Uiteraard mijn gezin. En ook uiteraard: mijn

collectie parfum en een voorraad Nalu

drankjes. Daarmee zie ik het mij nog vol te

houden op een onbewoond eiland.

Wie zie je als je ’s morgens in de spiegel

kijkt?

Shrek

Wat is de beste manier om de dag te

beginnen?

Ik ben geen ochtendmens en heb wel een

humeurtje als ik net wakker ben. Na even

knuffelen met Luka, raak ik er echter weer

gauw door. Liefst sta ik op tegen 9u en doe

ik alles op het gemak. Ontbijten doe ik

nooit, ik eet gewoon wanneer ik honger

krijg.

Wat is het mooiste compliment dat je

ooit kreeg?

Het doet deugd als bewoners bijvoorbeeld

zeggen dat ik een lieve persoon ben en

mooi haar heb. Mensen met dementie zijn

gevoelsmensen en zijn eerlijk. Ze menen het

op dat moment echt, ze spreken vanuit hun

hart.



STEEKKAART

Je ziet een vallende ster. Wat wens je dan

voor jezelf?

Een goede gezondheid voor mezelf en voor

iedereen die ik graag zie.

In tweede instantie zou ik ook wel eens

graag euromillions winnen. Het hoogste

bedrag dat ik tot nu toe won, was 3€. Een

bedrag met enkele nulletjes erbij is welkom.

Als je niet hoefde te slapen, wat zou je

dan doen met de extra tijd?

Nu denkt iedereen allicht aan nachtenlange

feestjes, maar dat zou ik niet overleven. Ik

denk eerder dat ik ervoor zou kiezen om er

een flexijob bij te nemen in een totaal

andere sector dan de zorg. De horeca lijkt

mij wel iets. Mensen voorzien van lekkere

hapjes en drankjes vind ik namelijk (bijna)

net zo leuk als zelf bediend te worden. En

het is beter voor de lijn.

Welke hobby zou je doen als tijd en geld

geen probleem was?

Vermoedelijk zou ik gaan reizen. Dat heeft

mij altijd al aangesproken, maar ik ben nog

niet ver geraakt. Het lijk mij heerlijk om de

wijde wereld te ontdekken en samen met

mijn gezin mooie herinneringen te creëren.

Waar verlang je nog naar?

Ik ben eigenlijk best trots op wat ik al

bereikt heb in het leven. Ik kende geen

makkelijke jeugd, maar ben wél op het

juiste pad terecht gekomen. Ik kijk dan ook

met vertrouwen uit naar wat de toekomst

voor mij in petto heeft.

Wat zou je doen als je wist dat je nog 24

uur te leven had?

Dan gaat het dak eraf en feesten we erop

los. Traantjes hoeven er niet te vloeien, dat

is zonde van de tijd. Ik zou iedereen nog

eens goed vastpakken en bedanken (en

daarna zat voeren).

Hoe wil je dat mensen je herinneren?

Als een goede mama.

Als iemand die plezier had in het leven.

Als een goede gesprekspartner.

En als iemand met een hart voor onze

bewoners!

Weer een nieuwe lading indicatietellers die geslaagd zijn, proficiat aan allemaal.



ONZE MEDEWERKERS

Dag Evelien, we zijn nieuwsgierig naar jouw hobby. Vertel!

Ik doe line dance, in combinatie met

country. En soms ook Catalaans, dat is de

snellere versie. Country is op de klassiek

gekende country muziek. Line dance kan

ook op hedendaagse liedjes van

bijvoorbeeld Ed Sheeran, Celine Dion...

We dansen altijd in groep en elk weekend

komt de country familie samen op

evenementen om gezellig samen te dansen.

In de zomer zelfs drie dagen na elkaar. Dit

zijn dan grote evenementen waar veelal zo’n

10000 man op afkomt. Er brengen daar

zangers/zangeressen ook live country

muziek. Eén daarvan doet nu mee met de

Voice van Vlaanderen en zit in team Natalia.

Wij treden niet echt op in de pure definitie

van het woord. Als je het dansje kent, ben je

vrij om mee te doen. Het hoeft niet perfect

te zijn, plezier en gezelligheid staan voorop.

Tussendoor wordt er gesupporterd voor de

anderen en wordt er gezellig gebabbeld en

gedronken. Onze dansgroep heet ‘Crazy

Dancers’ en bestaat volledig uit vrouwen

van alle leeftijden. Onze leraar is dan wel

weer een man. Een dikke pluim voor hem

hoe hij zijn mannetje staat bij ons.

Hoe kwam je bij deze hobby terecht?

Waarom heb je voor line dance gekozen?

Toen ik tien jaar was, begon mijn tante met

line dance. Mijn ouders stimuleerden mij om

eens mee te gaan, want ze dachten dat een

hobby mij deugd zou doen. Niets was

minder waar! Ik kreeg de smaak helemaal te

pakken, maar ben na twee jaar toch

gestopt omdat het te duur was geworden in

die tijd. Zo’n tweetal jaar geleden begon het

toch weer te kriebelen en ben ik in

Waarschoot naar een evenement geweest.

Daar kwam ik in contact kwam met de Crazy

Dancers. Die ontmoeting heeft mijn leven

veranderd! Ik heb altijd graag gedanst . Als

ik beweeg, ken ik geen schroom, ook niet

op personeelsfeesten. Ik heb niet veel volk

nodig op de dansvloer om mij te laten gaan.

Ik droom ervan om ooit dansles te geven

en stiekem zelfs van een succesvolle

danscarrière.

Leuk weetje: mijn huidige dansleraar is

dezelfde persoon als toen ik tien jaar was.

Elke donderdagavond is er twee uur dansles

in Zelzate. Dit is niet bindend en je betaalt

per keer. Ga je een keer niet, pik je gewoon

de volgende keer terug in. Door line dance

kreeg ik meer zelfvertrouwen en leerde ik

mezelf ontplooien als persoon. Zonder dans

had mijn leven er helemaal anders uit

gezien. Zo zie je maar wat een goede

uitlaatklep kan betekenen voor iemand.

Je werkt in wisselende shiften, is jouw

hobby te combineren met jouw werk als

zorgkundige?

Ik heb het handige talent dat ik snel kan

inpikken als ik enkele lessen gemist heb. Ik

beschik intussen ook over voldoende

zelfvertrouwen om ervoor te gaan, soms

zelfs iets te veel. Dit in tegenstelling tot hoe

ik ben op mijn werk, want daar ben ik

eerder een stillere persoonlijkheid. Ik rijd

vaak rechtstreeks na mijn shift en blijf daar

dan tot in de vroege uurtjes plakken. Het

gebeurde vroeger zelfs dat ik een nachtje

doorstak en meteen doorreed naar mijn

vroegdienst. Nu doe ik dat niet meer en gun

ik mezelf toch maar wat nachtrust. Mijn

dans is mijn alles en het geeft mij energie.

Ik denk niet aan de wereld rond mij en

vergeet alle zorgen. Nog een handig talent:

ik kan mijn vermoeidheid goed verbergen

en ondanks wat slaaptekort toch goed voor

onze bewoners zorgen. Ik verschijn dan wel

met een half afgewassen, geschminkt

gezicht, maar daar kunnen we met de

collega’s eens goed om lachen. Voor ik

begon met line dance had ik mezelf nog

nooit geschminkt, maar ondertussen ben ik

er vrij goed in geworden, al zeg ik het zelf.

Ben je al eens een stuk van een dans

vergeten tijdens een evenement?

Dat overkomt iedereen wel een keer,

improviseren is dan de boodschap. We

lachen er samen om als iemand eens een

foutje maakt. De sfeer in de groep is

ontspannen, we worden niet kwaad op

elkaar en zijn ook niet teleurgesteld. We

letten zelfs niet op het publiek, want op

zulke momenten leven we in onze eigen

wereld. Toch moet ik eerlijk bekennen dat ik

de lat voor mezelf wel hoog leg. Ik dans

volledig op het ritme van de muziek en

stiekem erger ik mij soms een beetje aan

mensen die dat niet kunnen. Ik raak

hierdoor afgeleid en begin dan zelf ook te

blunderen. We kennen intussen zo’n

negentigtal dansen, logisch eigenlijk dat

men soms eens de mist ingaat.

Je hebt in februari ook gedanst voor

bewoners, familieleden en collega’s in

onze cafetaria. Was het een leuke

ervaring?

Ik ben normaal nooit zenuwachtig, maar

deze keer voelde ik wel wat gezonde stress.

Het gaat om eigen volk, je wilt het goed

doen. Het was zeer sfeervol en sommigen

dansten ook mee. Op het einde hebben we

de vriendschapsdans gedaan met alle

aanwezigen en zelfs bewoners in een

rolwagen deden mee. Voor herhaling

vatbaar!

Je hebt een fysieke job én hobby, allicht

heb je dan ook wel een topconditie? Houd

je nog tijd over voor vrienden en familie?

Ik schrik er soms zelf van. Ik gooide vroeger

broeken die te groot waren nooit weg, voor

het geval ik zou verdikken. Het tegendeel is

echter waar. Op het werk zet ik al zo’n

15000 stappen op een dag en op een

dansavond nog eens zo veel. Ik houd

inderdaad geen tijd over voor vrienden en

familie. Ik werk voltijds en mijn overige tijd

spendeer ik aan dansen. Ze zijn het echter

gewoon geworden en weten dat ik het niet

kan missen. Mijn dansgroep zijn ook

vrienden geworden. Binnenkort ga ik alleen

wonen en zij zijn als eerste uitgenodigd. Ik

blijf dansen zo lang ik mobiel ben. We zien

op evenementen zelfs mensen van ruim 80

jaar, die nog steeds het beste van zichzelf

geven op de muziek. Zo zie ik mezelf ook op

die leeftijd!

Bedankt voor het leuke interview, Evelien!



VARIA



zorg-saam.be/sint-elisabeth

facebook.com/WzcSintElisabeth/

Kernredactie:

Peter Mornie

morniep@stelisabeth.zkj.be

Katia Van Mele

vanmelek@stelisabeth.zkj.be

Helene Pauwels,

pauwelsl@stelisabeth.zkj.be

An Van De Voorde

ergo@stelisabeth.zkj.be

Nina Van Hecke

ergo@stelisabeth.zkj.be

Sabine Hoens

hoenss@stelisabeth.zkj.be

VARIA

Heeft u een suggestie - idee - opmerking?
Jouw mening telt, wij gaan ermee aan de slag!

Datum:

Contactpersoon:

Tel/mail:

Omschrijving van suggestie - idee - opmerking:

Sociale media:

instagram.com/wzcsintelisabeth/U kan dit strookje in de oranje brievenbus van uw afdeling deponeren

of aan het onthaal indienen.


